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DAKİKA KONTÜR 


EPSAAT 


Susmal Derdini, heyecanını, coşkunu anlat... Dakikalarca anlat! 


Konuşma biraz uzayınca, “kapat artık şu telefonu” diyen vicdanına inat: CepSaat. 
CepSaat tarifesini seç, günün her saati, milyonlarca Telsimli ile 60 dakikaya kadar, sadece 5 kontöre konuş. Ayrıntılı bilgi tüm CepShop'larda, 444 0 542'de ve telsim.com.tr'de. 


Telsim'den Telsim'e 60 dakikaya kadar yapılan tüm görüşmeler 5 kontördür. Diğer operatörler ve sabit telefonlara doğru yapılan aramaların 1 dakikası 5 kontör olarak ücretlendirilecektir. 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 


merhaba biz birkaç şeyi çok merak ediyoruz 1.cnbce de çalışanların genel olarak yaş ortalaması kaç. 
(özelliklede C.A. ve GY - bize genç gibi geliyorsunuz 
). hani o esprili cevaplarınız dan dolayı. 
saçma bir soru ama arkadaşlarımda ben de çok merak ediyoruz .nolur merakımızı giderin 2.the Xx files ın 7. sezon bölümlerini hiç tekrardan yayınlayacak mısınız? .tekrar posterlere dönmeniz gerçekten çok iyi oldu şimdi bir de smallville in posterini verseniz bizi çok sevindireceksiniz. 
şimdiden teşekkür ederiz ... 
Bahar Ünal 


CNBC-e'de yaş 

ortalaması 12... Çocuk işçi çalıştırıyoruz. Daha ucuz oluyor. Biz de 40'a yaklaştık, ama hissettiğimiz yaş 68. 
Tahmin ettiğiniz gibi bu soruya ciddi cevap vermek 


mümkün değil Sevgili 
Bahar. The X- Files tekrarı yaparız tabii ki, ama Smallville posteri olmaz, yaş meselesi. 


GA 


Cnbc-e'de yayınlanan dizileri VCD-DVD olarak Cnbc-e bünyesinden temin etme şansımız var mı? 
İsimsiz 


Tabii var. İsterseniz renkli fotokopi ile orijinali gibi kapak da yaparız. 
Şaka yapıyorsunuz di mi? Ya da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde çalışıyorsunuz ve bize olta atıyorsunuz!... Biz korsana karşıyız memur bey. 


CA. 


Kanalınızda bir türk dizisi görebilecek miyiz?Tabi ortalıkta onlarcası olan zırvalıklardan söz etmiyorum! Sizinkilerin kalitesinde olacak ama bir türk yapımı işte!Sanırım ben sadece bir gün ülkemizde de iyi şeyler üretilir mi onu merak ediyorum! 

mekanikceneld....com 


Kısa vadede göremeyeceksiniz. Ülkemizde tabii ki iyi şeyler 


üretilebilir, üretiliyor da. Sayıca az ve beklediğiniz standartlarda 


olmayabilir. Ama bunun i ince ekonomide beklediğimiz 


standartlara ulaşmamız lazım değil mi Sevgili Mekanikçene. İşin özeti “yerimiz dar”. 


CA; 


isi 


Axess'te kolayı var! ii 


35. doğum günü partiniz için Sarı Hat'tı aramak mi? 
sürpriz konuk çağırma İşini N annenize bırakmak mı? N 


İ İz 
İ ORGANİZASYON HİZMETLER gönderimi 


İ uma ei gi anizasyonlar! 
Parti ve © 


ir renb at'ta şehir (© e imi ye danış! 


ster, eri, rezerasyoru irani 


l leri de Val. 
ei > ma hizmet 


sey ahat, eV 


Siz hala kendi işinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Şimdi 7 gün 24 saat emrinize amade bir hat var. 444 25 25'ten Sarı Hat'tı tuşlayın. AXG€SS Bu hattın arkasında her sorununuzu kolayca çözebilecek uzman bir kadro bulacaksınız. Merak ettiğiniz her şeyin cevabı, ihtiyacınız olan herkesin numarası ve tüm işlerinizi yaplırabileceğiniz asistanınız, Sarı Hat'ta. Neden kullanmıyorsunuz? 


A Mepa Se ULADIMIR CORMA, 
E LAVANANT « BERNARD GIRAUDEAU 
FİLMS MARCEL DASSAULT 


GAUMONT INTERNATONAL |. 
ALAIN POİRE 6 


birkaç arkadaşla bir araya gelmiş sizin kanalınızda yayınlanan filmlerden bahsediyorduk.sizden ricamız uzun zamandır izleyemediğimiz “la boum”filmini yayınlamanız. 

Koray Folyaoğlu 


cnbce film ve dizilerini sürekli ilgiyle,zevkle seyrediyoruz.özellikle la boum filmini tekrar ve en kısa zamanda yayınlamanızı istiyoruz. 

Şebnem İpekören 


sürekli izleyiciniz olarak sizden ricam en kısa zamanda “LA BOUM "filmini yayınlamanız. teşekkürler... 
Tülay Başar Folyaoğlu 


Hiç gündemde olmayan bir film veya dizi için aniden, bir neden olmaksızın peş peşe izleyici talepleri gelince, bu nasıl oluyor diye merak eder, kozmik bir raslantı mı acaba diye düşünürdük. 
Fakat Folyaoğlu ailesi ve arkadaşları Şebnem Hanım'a teşekkür ederiz. Gizemi çözdük. Demek ki akşam oturup gençlik anılarını yad eden arkadaşlar arasında, “Şu filme gitmiştik de sen mısır pörtleğini öndeki kadının kafasına dökmüştün / Hakkaten, hem ne güzel filmdi, CNBC-e yayınlasa da bir daha izlesek / Haydi o zaman, hepimiz mail atalım” gibi konuşmalar geçiyor. Fakat yanlış anlaşılmasın, 


di 6 


ak dergilâcnbce.com TEL: 0212 335 40 35 FAKS: 0212 330 00 50 


RASSEUR 
SOPHIE MARCE# 


DANIRLE THOMPSON 


bundan kesinlikle şikayetçi değiliz, hatta gurur bile duyuyoruz. 


GK 


ben bir ekşi sözlük yazarıyım. son zamanlarda 2.sınıf 

amerikan sineması ve dandik fransız sineması dışında 

başka filmleri de göstermenizi rica ediyorum. tşk ederim. raskolnikov 41(d...com 


Sayın ekşi sözlük yazarı, 

Eleştirinize teşekkür ediyoruz da ekşi sözlük yazarı ttrini niye kullandığınızı merak ediyoruz. Tehdit mi ediyorsunuz, hava mı atıyorsunuz? Belki de bundan öyle mutlusunuz ki söylemeden duramıyorsunuz. 
Her neyse belirtelim, izleyicilerimizin tümüne eşit mesafedeyiz; kimseyi kayırmayız, ayırmayız. 


Gİ, 


teşekkür ederim, her ne kadar bir şey yapmamış olma ihtimaliniz yüksek olsa da :) hoşçakalın Beyzanur Gönenç 


Sayın Gönenç, 

Ne istediğinizi ve bizim yapıp yapmadığımızı gerçekten bilmiyorum, fakat bu sıcak mesajınız için asıl biz size teşekkür ediyoruz. 
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>: BlackBerry 


“Push” teknolojisiyle e-postalarınız anında cebinize gelsin. 
İnternette rahatça dolaşın. 


Bütün telefon özelliklerinden yararlanın. 


Ajandanızı organize edin. PE : 
Doya doya sohbet edin, mesajlaşın. Biaileny moog Bndieryrğe ikea” 


441500 | Www.avea.com.tr | wap.avea.com.tr 


WWw.VW.COM.İT 


Cabriolet dünyasına Volkswagen'den çok farklı bir bakış: EOS. Murat Günak imzalı EOS, dünyada 5 parçadan oluşan katlanan / açılan CSC tavan sistemine sahip ilk Cabriolet. Böylece tavan bagajda çok daha az yer kaplıyor ve çok daha fonksiyonel (Unutmadan, EOS'un tavanı kapalıyken elektrikli açılır cam tavanın keyfini de yaşayabilirsiniz). 
Volkswagen güvenlik standartları EOS'ta da eksiksiz: ESP, 6 hava yastığı, yokuşta kaymayı engelleyen Hill Hold özelliği gibi... 1.6 ESI 115 hp, 2.0 Turbo FSI 200 hp ve 2.0 TDI 140 hp motor seçenekleriyle EOS, performans ve ekonomi konusunda da çok önde. Kokpit işçiliği birinci sınıf, rüzgar engelleyici, çift bölgeli elektronik klima, 

hız sabitleyici, 8 hoparlörlü radyo-CD çalar gibi konfor özellikleri ön planda. Bunların yanına çok zengin bir opsiyonel donanım listesini de ekleyin. Hayata açılmak isteyenleri Volkswagen Yetkili Satıcılarına bekliyoruz. 


Trafik Hayattır | Doğuş Otomotiv | EOS DANIŞMA HATTI: 0212 335 04 05 


Şimdi hayata açılma zamanı. 


EOS: Volkswagen'in yeni Cabriolet'si. 


il DDB 


< 


Otomobil aşkına 


Modina Tur 


A MAGAZİN “58. EMMY ÖDÜL TÖRENİ” 28 AĞUSTOS PAZARTESİ 03:00 / TEKRARI 28 AĞUSTOS PAZARTESİ 22:00 


Yeni 


Sonuçta ortaya eski yüzler çıktı. 


mmy'de devrim isteği hüsranla sonuçlandı. Bu yıl adayların saptanması işini 

seçkin bir komiteye bırakan TV Sanat 

ları ve Bilimleri Akademisi, umduğunu bulamadı. 28 Ağustos Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece CNBC-e'de canlı olarak yayınlanacak 
58. Yıllık Primetime Emmy Ödülleri dizi/mini dizi/film ve oyuncu listesinde uzun zamandır ekranda olan pek çok program ve oyuncu var. 
Oysa Emmy adayı çok sayıdaki dizi sonbaharda arık ekranda olmayacak. Örneğin, komedi ve drama dalında 10 en iyi kadın oyuncu adayından yedisi, programdan kaldırılmış ya da durdurulmuş dizilerde oy- 


nuyordu. 


e 10: 


üzler 


nerede? 


TV Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu yıl yeni yüz arayışıyla aday gösterme sistemini değiştirdi. 


Başarılı bazı diziler ve oyuncuların es geçilmesi de tepkiyle karşılandı. Geçen yılın en başarılı dizilerinden Desperate Housewives ve Lost da bunların arasında. Aynı yılın en beğenilen yeni komedi dizisi My Name Is Earl de ihmal gören yeni dizilerden. Eleşürmenler, Battlestar Galactica'nın ve Prison Break'in ana dallarda aday gösterilmeyişini de hayretle karşılıyor. Benzer bir durum, oyuncular için de geçerli. Yok: luğu dikkati çekenler arasında, Gilmore Girls ve yıldızı Lauren Graham ile, Veronica Mars ve Kristen 
Bell var. The Sopranos bu yıl yine Emmy'ye aday ama, bu diziyle ödül müptelası ol muş James Gandolfini ve 
Edie Falco aday listesinde yok. Wisteria Lane'in kadınları arasında ödüle aday gösterilen yalnızca Al- 
>> fre Woodard oldu. My Name 
” Is Earl'ün başrol oyuncusu 
Jason Lee'nin aday gösterilmemesi de şaşkınlık yaratı. Buna rağmen Earl'ün eski eşini oynayan Jaime Pressly, Emmy adayı. 

“Bitmiş” olanlar arasında yer alan CNBC-e mini dizisi Into the West, toplam 16 adaylık aldı. 24 ise, 12 dalda aday. Hemen arkasından, İl adaylıkla 

Grey's Anatomy geliyor. 


Yeni çehreler bulmayı hedef leyen Emmy'nin komedi ve drama aday listesinde hiç yeni dizi yok. İkinci yılını dolduranlar ise sadece The Office, House ve 
Grey's Anatomy. Bellibaşlı dizi ve oyunculuk kategorilerinde yer alan dizilerden Will & Grace, 
The West Wing, Malcolm in the Middle, The King of 
Çueens ve Law & Order: 
Special Victims Unit, ekrana ilk kez 2000'den önce gelmişlerdi. 

Komite seçimi sayesinde, reytingi yüksek programlara eskisi kadar itibar edilmemesinin sağlanacağı umuluyordu. Akademi, yeni yöntemle taptaze yüzler ve yepyeni dizilerin aday olmasını bekliyordu. Sonuçlar ise hayli karışık çıktı. Ger. 
çi favorilerin bir kısmı ile Emmy gözdesi Every. 
body Loves Raymond'ın oyuncularının saf dışı olması bazı yeni adaylar getirdi ama, sonuç genelde beklendiği gibi olmadı. Kevin James, Charlie Sheen, Christopher Meloni gibi ilk kez aday olan birçok oyuncu, “taze” yüz olmaktan uzak. Six Feet Under'dan Frances Conroy ve Mariska Hargitay (Law & Order: Special Victims Unit), geçen yıl da adaydı. Allison Janney (West 


Komedi ve drama dalındaki 10 en iyi kadın oyuncu adayından yedisinin dizisi sonbaharda ekranda olmayacak. 


Wing) 2005'te yoktu ama dört tane Emmy'si var. “Eski”lik durumu, Meloni hariç, drama dalında 


en iyi erkek kategorisi için de ge- 


çerli. Kiefer Sutherland'in beşin- 


ci, Peter Krause'nin üçüncü adaylığı. Komedide ise 

e Tony Shalhoub son 

üç yılın ikisinde ğ 

ödül almıştı. Ama sanırız Malcolm in the Middle'in annesi Jane Kaczmarek'in yedi adaylığa karşın —— hiç ödül almamış kişi olarak #4. 

özel bir yeri var. 
HBO toplam 95 ile yine en faz- 

a aday gösterilen şirket. Onu 63'le 

ABC, her ikisi de 47 dalda aday 

CBS ve NBC ve 41 adaylıkla Fox iziyor. En güvendikleri dizileri Desperate Housewives ve Lost ile bellibaşlı 

dallarda beklediğini bulamayan ABC, 


> 
buna rağmen başarılı. Fox'un ise bu 7 
yıl ilk kez drama dalında iki adayı var: — House ile 24. NBC yayın gününü paza- , ra alınca reytingleri düşen West Wing de dönüş yaptı. Diğer iki aday, The Sopranos ile Grey's Anatomy. En İyi Komedi dalında ise Arrested Development, Curb Your Enthusiasm, Scrubs, The Office ve 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Two and a Half Men aday. İçlerinden yalnızca Emmy Adayları 


son ikisi bu sonbaharda yayınlanıyor olacak. En eN > i b : n İyi Komedi Dizisi 
İyi Televizyon Filmi'ne seçilenler Flight 93, The © arrested Development (2003) Flight That Fought Back, geçen yılki Altun Kü: mCurb Your Enthusiasm (2000) 


re'nin de favorilerinden The Girl in the Cafe, (mM The Office (2005) mM Scrubs (2001) 


M Twoanda Half Men (2003) 


Mrs. Harris ve Yesterday. Mini dizi dalında ise Bleak House, Elizabeth I, Into the West, Sleeper Cell aday gösterildi. Elizabeth Tin toplam 13, En yi Drama Dizisi 

m Grey's Anatomy (2005) 
mM House, M.D. (2004) 

M The Sopranos (1999) 
m 24 (2001) 

M The West Wing (1999) 


Mrs Harris'in de 12 dalda adaylıkları var. 


En İyi Mini Dizi 

M Bleak House (2005) 
m Elizabeth | (2005) (TV) 
M into the West (2005) 
m Sleeper Cell (2005) 


En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) 

m Steve Carell / The Office (2005) 
M Larry David / Curb Your Enthusiasm (2000) M Kevin James / The King of Gueens (1998) m Tony Shalhoub / Monk (2002) 

M Charlie Sheen / Two and a Half Men (2003) 


En İyi Erkek Oyuncu (Drama) 

m Peter Krause / Six Feet Under (2001) 

mM Denis Leary / Rescue Me (2004) 

m Christopher Meloni / Law & Order: SVU (1999) m Martin Sheen / The West Wing (1999) 

M Kiefer Sutherland / 24 (2001) 


En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) 
M Siockard Channing / Out of Practice (2005) 


, H - M Jane Kaczmarek / Malcolm in the Middle (2000) Em my d e aile bağla ri M Lisa Kudrow / The Comeback (2005) EMMY KAZANAN EŞLER M Julia Louis-Dreyfus / The New Adventures of Old Anne Bancroft - Mel Brooks Christine (2006) Bonnie Bartlett - William Daniels m Debra Messing / Will & Grace (1998) 


Colleen Dewhurst - George C. Scott Lynn Fontanne - Alfred Lunt 
Felicity Huffman - William H. Macy Jessica Tandy - Hume Cronyn 
Marlo Thomas - Phil Donahue 

Lynn Whitfield - Brian Gibson 
Joanne Woodward - Paul Newman 


En İyi Kadın Oyuncu (Drama) 
M Frances Conroy / Six Feet 
Under (2001) 

m Geena Davis / Commander in Chief (2005) 

M Mariska Hargitay / Law & 
Order: SVU (1999) 

m Allison Janney / The West 
Wing (1999) 

M Kyra Sedgwick / The 
Closer (2005) 


BU YIL ADAY OLAN BABALAR VE ÇOCUKLAR Martin - Charlie Sheen 
Donald - Kiefer Sutherland 


EMMY KAZANAN ANNE-BABALAR VE ÇOCUKLAR 


James - Tyne Daly En İyi Animasyon (Bir saatin altında) 

Buz, David - Jenji Kohan m Camp Lazlo (2005) 

Walter C. - Paul Miller M Family Guy (1999) 

Christopher - Amanda Plummer M Foster's Home for Imaginery Friends (2004) Carl - Rob Reiner M The Simpsons (1989) 

Danny, Marlo - Tony Thomas m South Park (1997) 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kepeğe karşı etkili şampuan 


klasik bakım 


normal saçlar için 


tüm sorunları kafanızdan atmaya hazır mısınız? 


dünyanın kepeğe karşı numaralı tercihi şimdi Türkiye'de! 


kepek, kaşıntı, kuruluk. 
yeni head & shoulders ile sağlıksız bir saç derisinin tüm belirtilerinden kurtulmak artık çok kolay. 


yeni head & shoulders kepeği 96100 önlemekle kalmaz, saç derinizdeki kaşıntı ve kuruluğu da engeller. 
head & shoulders ile tüm gözlerin üzerinizde olmasına alışın. 
çünkü, kepeksiz saçlarınız artık hem yumuşak, hem de parlak. 


yeni head & shoulders ile tüm sorunları kafanızdan atın! 


El 


* şubat 2005-mart 2006 arasında AC Nielsen ”“ kepeğe neden olan faktörü önlemekte | 


İZ DİZİ DOSYASI vampirLER 


19. ve 20. yüzyıllarda kendi kültürünü oluşturan gecenin yaratıkları, gerçeklikleri sorgulanma noktasına gelen bir fenomene dönüştü. 
Vampirlerin edebiyat ve sinemada ilgiyi yitirmeden karşımıza çıkmaya devam etmeleri, onların gerçekten de ölümsüz olduklarının bir göstergesi sanki. 


opüler kültürün vazgeçilmez temalarından biriş vampirler. Esrarengiz, seksi, 

ulaşılmaz ama bir o kadar da vahşi, kor. 

kutucu ve ölümcül yanını sergilerler insan doğasının. Sanki hepsinin içinde asla dizginlenip, evcilleştirilemeyecek vahşi bir hayvan yatar. Belki de bu yüzdendir ki vampirler sık sık: yarasa, kurt ve fare gibi hayvanlarla birlikte düşünülmüşlerdir. Belleğimizi incelediğimizde görürüz ki küçüklüğümüzden bugüne kadar, vampir öğesi gerek edebiyatta, gerekse beyazperdede veya televizyon ekranlarında bizi korkutmayı ve etkilemeyi sürdürmüştür. 

Aslına bakarsak çoğumuzun aklına vampir denince gelen imaj, Hollywood'un bize bu konudaki dayatmasından oluşur. Gerçekte vampir kelimesi ve efsanesi çok eski bir geçmişe ve farklı kültürlere dayanır. Bu binlerce yıllık tarihi ve coğrafi dağılımdaki, kültürel farklılıklar aynı zamanda çeşitliliği de beraberinde getrir: Çin'de ki zıplayan hayalet diye adlandırılan (Chiang-Shih) ve kurbanlarının kanı yerine nefeslerini içen vampirlerden tutun, Japon mitolojisinde biçim değiştirip tilki kılığına girebilen ruhlara kadar. Hâlbuki vampirin kafamızdaki görüntüsü (takım elbiseli, geniş yakalı pelerinleri olan ve briyantinli saçlarla gezen) daha çok Doğu Avru- 


pa mitolojisine ve modern popüler kültür tara 


G2 16 ene 


fından bize empoze edilen imajına dayanır. 
Belki de Bram Stoker'ın kendisi bile eserinin modern kültüre yapacağı etkiyi bilmiyordu. O günlerin şartlarını yansıtan Dracula, İngiliz okuyucusunu etkilemek için gerekli öğelere sahipti. 
Sanayileşmenin sancılarını yaşayan İngiliz halkı sıradan ve olağan hayattan bir nebze uzaklaşmak için aradığı efsaneyi ve can simidini bulmuştu romanda. Daha sonra yazarın bütün hayatı boyunca bu eserinin gölgesinde kaldığını söylemek ve hep Dracula yazarı olarak anıldığını iddia et 


mek sanırız fazla abartılı olmaz. 


EDEBİYATTA VAMPİR 
Dracula - Bram Stoker 

Çocukluk çağını, yakalandığı bir hastalık yüzünden yatalak geçiren Bram Stoker, daha sonraları çok iyi bir atlet olarak ün saldı. Belki geçir. 
diği bu hastalık ve sonrasında mucizevi sayılabilecek iyileşmesinin yol açtığı etkiler, daha sonraki edebiyat yaşamında sonsuz uyku ve ölümden dirilme temalarına olan ilgisini açıklayabilir. Yazar ölümsüz vampirin hikâyesine ön hazırlık olarak sayılabilecek birçok romandan sonra yedi yıllık bir çalışmanın sonucunda, 1897 yılında Dracula'yı çıkardı. Roman geniş yankı uyandırmış ve Transilvanya'dan gelen bu etkileyici vampirin 


hikâyesi, belki de gelmiş geçmiş en popüler hi- 


Popüler kültürün vazgeçilmez temalarından biri vampirler 
Esrarengiz, seksi, ulaşılmaz ama bir 

o kadar da vahşi, korkutucu ve ölümcül yanını sergilerler insan doğasının. 


Sİ VAMPİRLER 


kâyelerden biri olmuştu. Birçok kişi tarafından ilk vampir hikâyesi olarak bilinse de aslında Dracula, vampirler hakkında yazılmış ilk hikâye değil. John William Polidori tarafından 1819 yılında yazılan The Vampyre ve 1872'de Joseph Sheridan Le Fanu tarafından yazılmış olan ve ölümsüz kontesin hikâyesini anlatan Carmilla, az bilinseler de Dracula'nın ataları sayılabilir. 


Vampire Chronicles - Anne Rice 

Interview with the Vampire / Vampirle Görüşme'nin yazarı Anne Rice modern edebiyatta vampir konulu kitaplarıyla sık sık adından bahsettiriyor. Kökleri antik Mısır'a kadar dayanan Anne Rice'ın vampirlerinin çoğu ruhlar dünyası ile iç içe... Yazarın birçok romanının başkahramanı olan Lestar, sevilmesi .mi yoksa nefret edilmesi mi gerektiğine kolay karar verilemeyen bir vampir. Birçok yönden bir avcı, ama aynı zamanda insanlığın karanlık yüzüne tutulmuş bir ayna olarak karşımıza çıkıyor. Yoğun cinsellik 


ren 


günümüzün en popüler vampir edebiyatı eserle- 


rinden biri. Bu sene Broadway'de gösterime gi- 


ren ve müziklerini Elton John'nun yazdığı Lestat 


müzikali de serinin popülerliğini anlatmak açı- 


sından verilebilecek güzel bir örnek olabilir. 


BEYAZPERDENİN UNUTULMAZ 

VAMPİRLERİ 

Nosferatu-eine Symphonie des Grauens - 1922 

F.W. Murnau'nun, Dracula efsanesine getirdiği bu yorum hâlâ ayrıcalıklı ve unutulmaz bir şaheser olarak anılıyor. Seneler sonra bile, çekilen çok az film Nosferatu'nun kendine has ürkütücü havasını ve ana karaktere getirdiği o farklı yorumu yakalayabildi. Filmin yapım hikâyesi üzerine kurulu ve William Dafoe ve John Malkovich gibi usta aktörlerin rol aldığı Shadow of the Vampire ile ard arda izlenmesi tavsiye edilir. 


Dracula - 1931 

Belki de en meşhur ve eski vampir filmlerinden biri. Bela Lugosi'nin bir balet edası ile hareket ederek, Dracula karakterine kazandırdığı estek birçok hayranının hafızasına kazınmıştı. 
Neredeyse hiç kan gözükmemesine rağmen, korkutucu olmayı başarmış ve günümüz klasikleri 


arasında yerini almış bir film. 


Horror of Dracula - 1958 
Christopher Lee. O sert ama buğulu bakışlar, o çelik ve duygusuz ifade. Dracula rolü için sinema tarihindeki en uygun aktörlerden biri... Bram Stoker'ın ünlü hikâyesinin kimileri tarafından yerden yere vurulan, bazılarının da toz konduramadığı bir versiyonu. 
Orijinal hikâyeye birçok konuda benzerlik gösterse de Hollywoodvari bazı sahneler içerdiğinden Dracula hayranlarından bayağı eleştiri almıştı. Kan, köpek dişleri ve kırmızı gözler içeren ilk Dracula filmi diyebiliriz. Fil min başarısını yalnızca Christopher Lee'nin eseri olarak göstermek tabii ki atletik, zeki ve entelektüel Doktor Van Helsing rolüyle filmde yıldızlaşan Peter Cushing'e haksızlık etmek olur. Filmin gişe başarısı o kadar yüksekti ki, daha sonra yine Christopher Lee'nin başrolünü oynadığı de- 


vam filmleri de çekildi. 
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MİB DİZİ DOSYASI vavpirLER 


Bram Stoker's Dracula - 1992 

Efsane yönetmen Francis Ford Coppola tarafından çekilen ve kadrosunda Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves ve Winona Ryder gibi oyuncuları barındıran Bram Stoker's Dracula, birçok eleştirmen tarafından orijinal romana, kurgu ve konu olarak en çok yaklaşan film olarak değerlendiriliyor. Bram Stoker'in Tomanında vermek istediği canavar/ümitsiz âşık ikilemini başarı ile aktaran film, müzikleri ve 


<ostümleri bakımından da etkileyici bir yapım. 


Buffy the Vampire Slayer - 1992 

Hareketli ve popüler liseli kızın, bir neslin vampir avcısı olduğunu öğrenmesinin hikâyesi. 
Kavga, dövüş ve gençlik aşkı. Kristy Swanson'nun uçarı vampir avcısı Buffy'yi oynadığı film, Avcı'nın Sunnydale'dan önceki yaşamını anlatıyor. Yapımcı firma, filmin gişe yapmayacağı düşüncesi ile senaryoda Joss Whedon'un üzerinde önemle durduğu birçok unsuru değiştirip, filmi bir gençlik filmi havasına sokmuş. J0ss ise 


yıllar sonra önemli bir yapımcı olduğunda konu: yu tekrar ele alıp Buffy the Vampire Slayer serisini çekmiş. Whedon, Joel Schumacher'in Kiefer Sutherland'lı The Lost Boys'u ile 80'lerde yaptığını gerçekleştirip, vampirleri genç izleyici- 


ler için çekici olacak şekilde yeniden keşfetti. 


Interview with the Vampire - 1994 

Film vizyona ilk girdiğinde oyuncu kadrosu (Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater, Antonio Banderas ve Kirsten Dunst ) ve senaryosu ile büyük yankı uyandırmıştı. New Orleans'lı melankolik vampir Louis'in öyküsünü ve arayışını konu alan Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles'taki mekânlar, kostümler ve diyaloelardaki ayrıntı zenginliği sizi şaşkına döndürebilir. Klasik konudan uzaklaşıp, canavar olan yerine acı çekene yoğunlaşan Neil Jordan, bu romantik ve etkileyici yapımla vampir filmleri hakkındaki birçok önyargıyı yıktı. 


From Dusk Till Dawn - 1996 

Ouentin Tarantino ve Robert Rodriguez'in bu kült yapımının ortasına kadar izleyici, yanlış fik me geldiğini düşünüp suçlu iki kardeşin bir aile- yi kaçırdığı yol filmini seyreder. Ta ki karakterler, Cheech Marin'in sahibi olduğu, Salma Hayek'in seksi gösterisine sahne olan Meksika barında mola verene dek. Bilinmeyense barın cani vampirlerle dolu olduğu, kahramanların ve suçluların hayatta kalabilmeleri için işbirliği yapmaları gerektiğidir. Bu noktadan sonra sanki başka 


bir filme bilet almışsınız gibi bütün akış değişir. 


Blade, Blade II, Blade: Trinity 

Popüler kültürün son dönemlerde bize dayattığı yeni dönem vampir imajının en ilgi çekenlerinden biri. Vampirliğin sebebinin alışagelmiş 


şekilde bir lanet, ceza veya doğaüstü olay yerine 


mikroplara ve genetik mutasyonlara bağlayan < bir film. İlk olarak 1973 yılında yaratılan ve o zamanlar çok popüler olan korku çizgi romanları serisinde ortaya çıkan Blade, günümüzde daha çok Wesley Snipes'ın oynadığı filmlerde canlandırdığı haliyle biliniyor. 


Burak Baysal 


Kolesterolü düşürmenin doğal yolu 


BENECOL 22 ÜLKEDEN SONRA 
ŞİMDİ TÜRKİYE'DE! 


Xalbim Benecol ürünleri her gün düzenli olarak tüketildiğinde kötü kolesterolü 
2 haftada 515'e varan oranda düşürüyor. 


ven yaşlardaki kalp ve damar 
#zoğınız için kolesterol seviyenize 
#” yaşta dikkat etmelisiniz. 
'smlan araştırmalar kolesterol #riyesinde sağlanan 9o10'luk bir Gşüşün kalp ve damar hastalığı 
*skini “o50'ye varan oranda ezlittığını gösteriyor. 


—isel stanoller içeren Kalbim snecol ürünleriyle mevcut gstenme düzeninizi değiştirtsden kolesterolünüzü kontrol na alabilirsiniz. Ülker güveneyle üretilen Kalbim Benecol venleri günlük önerilen miktarvia düzenli olarak tüketildiğinde isi 2 hafta içinde görülür. 


“nde sadece 1 adet yoğurt zceği içerek ya da 1 adet yoğurt werek 2 haftada kötü kolesterol #iyenizi “015'e varan oranda sürebilir ve kontrol altına abilirsiniz. 


Kalbim Benecol ürünleriyle kolesterol EE kontrolü hem çok keyifli hem de çok kolay. Alıştığınız lezzetlerden vazgeçmeden şimdi daha sağlıklı beslenip daha sağlıklı yaşayacaksınız. 


Kalbim Benecol ürünleri, günlük beslenme düzeninizin bir parçası olarak sağlıklı yaşamanıza katkıda bulunur. Sebze-meyve ile desteklenmiş dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı, bugün tüm sağlık uzmanlarınca önerilmektedir ve Kalbim Benecol'ün kolesterol düşürücü etkisini olumlu yönde etkileyecektir. 


Vücuda hiçbir yan etkisi bulunmayan Kalbim Benecol ürünleri yemeklerle birlikte de tüketilebilir. Yemek pişirmede kullanıldığında, içeriğindeki bitkisel stanoller faydasını kaybetmez. 


«2 * 1 adet Kalbim Benecol Yoğurt İçeceği (Fermente Süt Ürünü) vera 3m) © 1 adet Kalbim Benecol Yoğurt veva » 2 bardak Kalbim Benecol Süt veva 
LLJ * 3 dilim Kalbim Benecol Margarin sürülmüş ekmek 


Eb. ile kolesterolünüz kontrol altında! 
(e) 


TÜRK KALP VAKFI 


Doğanın mucizesi: Bitkisel stanoller ile doğal yoldan kolesterol kontrolü 


Bitkisel stanoller mısır, buğday, pirinç ve diğer bitkilerde de bulunan | | doğal bir besin öğesidir. 


Bitkisel stanoller, kötü kolesterolün sindirim sisteminden kana kanşmasını engelleyerek, kandaki kolesterol seviyesinin doğal yoldan düşmesine yardımcı olurlar. 


Benecol, kolesterolü düşürmede etkili bitkisel stanollerin patentli adıdır. Benecol'ün, bitkisel sterol ve stanoller arasında kolesterolü 


düşürmede en etkilisi olduğu, 40'tan fazla klinik deneyle kanıtlanmıştır. 
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İZ YENİ DİZİLER sonsaHarDA 


BATTLESTAR GALACTICA 


Saylonlar prim 


. 
- 


Miğferlerindeki bir sağa bir Sele iareket 'eden ışıkla bilimkurgu tarihinin unutulmazları arasında yerini alan Cylon” lar (Sâylonlar) geri dönüyor. 
Üstelik kendilerini geliştirmiş olarak. Artık, insanlardan ayırt edilemeyen, yepyeni modelleri de var. Ve.bir kez daha uzayın uzak bir Köşesindeki insan kolonilerini yıkıma uğratıyor,*savaş yıldıZı Galactica ve yanındaki 

- irili ufaklı gemilerden oluşan filonun peşinesdüşüyorlar. : 


9 lerin başında çocukluğunu yaz * 


. şamış olanların Yoğuş O parlak gümüş misâli, zırhları gayet iyi hatırlar. Göz niyetin& miğferin ön kısmını konmuş, bir sağa bir sola doğru .kasyarak etrafı tarayan ışığın çıkardığı vıf#lamayı,da. 


,(Saylonlar) TV'de 


“düşmean”larıhdandı. 


Cylon'lar bilimkurgunun 


unutulmaz İnsanlığın. kökünü “kazimaya.niyetli görürten bu tobot topluau, patlak zırhları ve vınlayan kırmızı gözleri, ustalıkla kullapdıkl arı yarım ay biçimindeki sayaş gemileriyle, insanoğlunu amansızca boyali: yordu. Her İğiri birer askeri 'makineğdi ve sayıları çok fazlaydı —he ayatlarını, onlardan kaçmakla ve bir taraftan da efânevi” 4 gezegeh”i, yani Dünya'yı aramaklâ geçiren insanlar karşısında eziti bir üstünlüğe sahiplerdi. 
Kahramânlarınızın Cylon'lardan kaçıp sağ kalma ve Dünya'ya ulaşma çabasını keyifle izlemiştik. Babacafi Kumandan Adamaş oğlu sağ: lam ve güven verişi “iyi çocuk” Apollo; onun ar kadaşı, başınabuyruk Starbuck, Albay Thieh, Boomer, Athena, Sheeba, Cassiopeia, Serina,.. 
Savaş yıldızı Galactica. ve onunla birlikte yol âlan, çoğu ufak gemilerden oluşan “sağ kalanlar konvoyu” televiğyon seyircilerine bir sezonluk yaşatmışlardı. «Star 


unutulma” bir macera 


Wars'un dünya sinemalârındaki muhteşem ba- » 


şarısını takip eden *yılda gösterilen ve TV'deki b bilimkurgu”yapımlarında ölçeğiyle yeni bir çığır 


açan orijinal dizinin gösteriminden iki yıl sonra 


iz 24'cvac.e 


ise, Apollo'suz ve Starbuck'sız, Sheeba'sız ve At heya'sız kısa bir serüven daha yaşamıştık: Galactüca"sonunda Dünya gezegenine ulaşmıştı... Ta- 


bii Çylon'lâr da yine peşlerindeydi. Ama bu TV 


. macerası yalnızca 16 bölüm sürmüştü: 


O zamân bu *amandır, Galacgca'dan ses Seda çıknığmıştı. Tabii onun ve önderlik ettiği derme 


çatma filonun her zaman ensesinde olan 


Cylon'lardan da?.. Ama şimdi Çylon'lar geri dönüyor. Üstelik epey. gelişme.kaydetmiş bir hâlde. 
Artık o eski gümüşi parlak zırhlı *sentür- 


yön”ların, dâha atik, daha ince yapılı, kollârın- 


dan silahlar ve de#tci pençeler çıkarabilen yeni 


- modelleri görevde. Ancak hepsi bu değil. “Bir 


doktorun bile ayırt edemeyeceği şekilde, içiyle ve 


dışıyla “insana * tıpatıp benzeyen - yepyeni €ylon'lar da var ortada. 12 farklı model. Rahat lıkla insanların arasına sızabilen, hâtta bazısı kendisinin insan olmadığını bile bilmeyen, harekete geçirilmeyi.bekleyen “uykuda ajan”lar. Bu yeni Cylön'lar 80'lerin Başında yaşadığımız o parlak makinelerin yaşatmadığı bir şeyi yaşata- 


cak bize 


bir suskunluğun: ardından 12 gezegendeki 12 


* Koyu Bir pârantoya hissini.,40 yılı aşkın 


“ Babdcari Kumandan Adafhâş oğlu 
” sağlam ve,güven: verici “iyi, çocuk” Apollo; © ohun arkadaşı, başıhabuysuk Ştarbuck... 
5 Kibay Thigh, Boomer, Athena, Sheeba, 

1» . Cassiopela,, Şerina.: Ne 


YENİ DİZİLER SONBAHARDA 


koloniye karşı ani bir saldırıya girişen Cylon'lar, aruk eskisinden daha karmaşık ve daha tehlikeli. Kim insan, kim Cylon, emin olamayacağız, hatta bazen, kendileri de emin olamayacaklar. 
Üstelik bu defa, insan ürünüler. Eski dizide Cylon'lar insan ürünü birer makine değildi. Başka bir uygarlığın eseriydiler. Yeni Battlestar Galactica'nın açılışını yapan mini dizi ise, daha en başında, Cylon'ların insan yapımı olduğunu ve zamanla efendilerine başkaldırdığını, bunu kan- lı bir savaşın izlediğini anlatıyor... Uzun savaşların sonunda ateşkesin geldiğini, Cylon'ların başka bir gezegene gittiğini ve aşağı yukarı 40 yıldır 


çıtlarının çıkmadığını da. 


Fakat onca zaman sonra, insanların anlaşma gereği her yıl bir elçi gönderdiği, Cylon'lardan ise kimsenin gelmediği o uzay istasyonunda, beklenmedik bir şey oluyor: Görüşme odasının kapısı açılıyor ve eski Cylon sentüryonları biraz andıran makine-askerlerin hemen peşinden, içeri son derece çekici bir kadın geliyor. Cylon teknolojisinin yeni ürünü. 

“40 yıllık suskunluğun ardından...” 


şeklindeki bu sunuş, 1978 tarihli dizinin devamını izliyormuşuz duygusu verebiliyor ilk başta, oysa aslında izlediğimiz öykü eskisinin devamı değil, yeniden kurgulanmış bir versiyonu. Çıkış noktası da, karakterler de büyük ölçüde aynı. 
“Cylon'ların tarihi ve teknolojisi” baştan düşünülmüş; bizim bildiğimiz Cylon'lar da “eski Cylon savaşındaki modeller” haline getirilmiş. 
Galactica saflarında da değişim yok değil. Bunlardan en dikkat çekici olanı, yeni dizide “sevimli serseri” pilot Starbuck'ın kadın olması. Teğmen Kara Thrace, nam-ı diğer Starbuck, eskisinden de başınabuyruk ve sivri dilli. Galactica'nın önemli pilotlarından Boomer da artık bir kadın. 


GALACTICA'NIN EVRELERİ 


1) Orijinal pilot bölüm ve dizi (1978) 

Cylon'ların Kont Baltar vasıtasıyla insanları kandırıp 12 
koloninin güçlerinin önemli kısmını yok edişini ve Galactica önderliğinde az sayıda geminin çareyi kaçmak- ta buluşunu anlatıyordu. Pilotun beğenilmesini takiben yayınlanan dizi de, Galactica önderliğindeki bu kaçak fi-Lonun bir yandan Cylon'lardan kaçıp bir yandan da Dünya gezegenini bulmaya çalışmasının öyküsüydü. Pilot da, onu takip eden dizi de, kendi dönemi için duyulmamış ölçüde büyük bütçeye sahip, teknolojik açıdan son derece etkileyici TV yapımlarıydı. Ancak o dönem TV izleyen, özellikle bilimkurguya merakı olan herkesin zihnine iyice kazınan dizinin yayını, bir sezon sürmüştü. 


2) Galactica 1980 (1980) 

Orijinal Galactica dizisinin nispeten düşük bütçeli devamı. Yeni bölümlerde dizinin bir nesil sonrası anlatılıyordu. Apollo yoktu, Starbuck yoktu. Eski tanıdıklardan Kumandan Adama ve albay rütbesine yükselip Thigh'ın yerine gelen Boomer vardı. Bu bölümlerde Galactica nihayet Dünya gezegenini buluyor, ama orada medeniyetin umdukları kadar ileri olmadığını görüp hayalkırıklığı yaşıyor, gezegeni Cylon'lardan korumak için gizlice Dünya'li bilginlerle işbirliği yaparak teknolojiyi geliştirmeye çalışıyorlardı. Galactica'lılar, yerçekimi farkından dolayı Dünya'da birtakım “süper güçlere” sahip oluyorlardı. Dizinin yayın hayatı on bölüm sürdü. 


3) Battlestar Galactica mini ve yeni dizi (2003-04) Mini dizi, gerek Cylon'ları neredeyse baştan yaratmasıyla, gerek karakterlerde gittiği değişikliklerle, gerekse doku olarak bambaşka bir bilimkurgu ortaya çıkarmasıyla, büyük beğeni kazandı. Bunun sonucunda, yıllardır defalarca konuşulmuş, farklı yapımcılar ve yönetmenlerce planlanmış ama bir türlü hayata geçirilememiş olan “yeni bir Battlestar Galactica dizisi” projesine yeşil ışık yakıldı. Yeni dizi, orijinaline epey değişiklik getirse de çıkış noktasını yine Kumandan Adama, Apollo, Starbuck ve diğer karakterlerin Cylon'lardan kaçıp Dünya'yı bulmaya çalışmaları oluşturuyor. 
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Yeni 10x Kodak EasyShare V610 çift lens dijital kamera. Kodak'ın Retina çift lens teknolojisi sayesinde dünyanın en küçük 10x optik zoom'u. Üstelik 2.8”lik (7cm) LCD ekran ve TV kalitesinde video teknolojisi için de reterli yeri var. Ayrıca kablosuz Bluetooth9 teknolojisi ile gerçek Kodak fotoğraflarınızı paylaşabilir reya basabilirsiniz. Küçük bir kamera için büyük bir an. Detaylı bilgi için www.kodak.com.tr 


izl Her zaman Kodak hafıza kartlarını tercih edin, 


SİS YENİ DİZİLER sonaHarDa 


Hem 1978, hem de 1980 tarihli dizilerde Lorne Greene'in canlandırdığı (© o babacan ve güvenilir kumandan Adama'yı yeni dizide Edward James Olmos oynuyor (sinemaseverler bu tecrübeli oyuncuyu daha küçük çaplı ij bir “insan ve taklidi” çatışmasını anlatan bilimkurgu klasiği Blade Runner'in polis Gaff tüplemesinden hatırlayabilin). Ancak Adama sadece askeri kararları alan kişi. Filonun sivil hayatının başında, Başkan Roslin var (eski dizideki Başkan Adar ve kabinenin geri kalanı Cylon saldırısında ölünce, Roslin Başkan oluyor). Roslin'i oynayan Mary MecDonnell (kendisi insanlığın yine büyük bir saldırıya uğradığı Independence Day'de Başkan'ın eşi rolündeydi), Adama'nın babacan kumandanının karşısında yumuşak ama kararlı ve yetkin bir tür “anne figürü” oluşturuyor. 

1978 tarihli Battlestar Galactica, 
Star Wars'un popülerleştirdiği fantezi çizgisine epey yakın seyreden bir diziydi. Yeni Battlestar Galactica ise fantezi çizgisin- den mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyor. Bu açıdan eski diziyle yenisi arasındaki en önemli fark, Ronald Moore'un “natüralist bilimkurgu” dediği anlayıştan kaynaklanıyor. Çoöu bilimkurgu dizisinin aksine, “fantastik” duygusunu değil, büyük ölçüde “gerçekçi” duyguyu yakalamaya çalışıyor yeni Battlestar Galactica. 
Örneğin, uzay çatışmalarında ses kullanılmıyor, ışın silahları yerine, kurşunlar ve füzeler tercih ediliyor. Cylon'ların bir “makine uygarlığı” olarak bilgisayar ağlarını kolaylıkla ele geçirebilmesi sebebiyle, Galactica'da bilgisayar ağları bulunmuyor ve mümkün mertebe “eski teknoloji” kullanılıyor. Bu da ortaya mekanik aksamlara epey yer verilen, kablolu telefonların kullanıldığı, hayli “retro” bir iç mekân tasarımı çıkarıyor. Bu durum 12 koloni sakinlerinin giyimlerinin de günümüzünkinden çok farklı olmadığı gerçeğiyle birleşince, yeni Battlestar Galactica çok fazla “fütüristk” görünmeyen bir bilimkurgu yapımı et kisi bırakıyor. Bu yaklaşım da dizinin daha gerçekçi, karanlık ve gerilimli havasını pekiştiriyor. 


ve 28 


Yeni dizide teğmen Kara “Starbuck” 


Thrace, eskisinden de başınabuyruk 

ve sivri dilli. Üstelik bu “sevimli serseri” artık bir kadın. Galactica'nın önemli pilotlarından Boomer da öyle... 


Bir TV efsanesi olmayı başarmış orijinal Battlestar Galactica, büyük ölçüde Star Wars'ın ayak izlerinden ilerliyordu ve kahramanlıklarıyla, keskin hatlarla çizilmiş karakterleriyle klasik bir “uzay operası”ydı. Yeni dizinin yapımcısı Ronald Moore ise, başlıca amaçlarının “uzay operasından operayı atmak” olduğunu söylüyor. Yani çeşit çeşit yaratıklarla, karton karakterlerle ve ardı arkası kesilmeyen kahramanlıklarla dolu bilimkurgu ekolünün zıt yönünde ilerlemek. Çekimleriyle dahi “gerçekçi” hissini vermeye çalışan ve bu konuda TV'de yeni bir çığır açmayı hedefleyen bir bilimkurgu. 

Böylesi bir bilimkurguda da eski parlak Cylon'lar ayak işlerine çekilip, başrolü insan ürünü olan ve tupa tıp insana benzeyen yeni “makine”lere bırakıyor. 

Kutlukhan Kutlu 


Sağlıklı 


Probiyotik 
Içecek 


Doğal lezzet 


p FA YENİ DİZİLER SONBAHARDA 


FAMILY GUY 


Aile babası 


Emmy adayı çizgi dizi “Family Guy”ın kahramanları, üç çocuklu, orta halli bir aile. Ani geri dönüşleri ve ilgisiz kültürel referanslarıyla, yaygın ve sadık bir hayran kitlesi var. 


on yılların en fazla heyecan yaratan çizgi dizisi Family Guy, The Simpsons'a 

benzer bir aile çevresinde geçiyor. Baba 

işçi, aile orta halli, üç çocukları, bir de köpekleri var. Baba Peter Griffin sık sık kendi antikalıklarının ceremesini çeken Katolik bir İrlandalı-Amerikalı. Dizi devam 

ederken, kısmen de Afrikal-Amerikalı oldugunu öğreniyor. 
Oysa hiç de karadehali yok. Karısı Louis piya- 


riliye benzer no öğretmeni ama esas 


olarak evkadını. Louis, 


Ailenin en ilginç üyesi bebek 
Stewie'nin aklı fikri dünyaya hâkim olmakta. 
Stewie doğuştan canavar ve çok komik... 


zengin ve sosyetik Pewterschmidt ailesinden geliyor. Yeniyetme kızları Meg Griffin, çirkinliği yüzünden hep şaka konusu oluyor. Oğul Chris ise, pek çok yönden babasının genç bir versiyonundan farksız. 

Ama ailenin en ilginç üyeleri, bebek Stewie ile köpek Brian. Stewie'nin aklı fikri dünyaya hâkim olmakta. Annesinin karnından, üzerinde “Bombala!” noktacıkları olan bir Avrupa haritasıyla çıktığı söyleniyor. İkinci hedefi de, annesini öldürmek. Stewie kötünün kötüsü, doğuştan canavar ve çok komik. Hayli anlaşılır şekilde konuşsa da ailesi, onun yaşını göz önüne alarak söylediği bazı şeyleri anlamazlıktan geliyor. Köpek ise, Family Guy'ın doğmasına yol açan kısa filmlerin iki kahramanından biriydi. Brian, tıpkı Wallace & Gromit'in sahibinden akıllı köpeği Gromit gibi, zeki, hatta entelektüel bir köpek. 
Ağzı bile olmayan Gromit'le tek farkları, Brian'ın konuşması. Ailenin annesi Lois'e karşı da romantik duygular besliyor. Ailenin, Stewie'ye bebek muamelesi edeceğine onu gerçekten anlayan tek üyesi. İki ayağının üstünde yürüyor, martini içiyor, kendi arabası var, Griffin'lerle oturup sohbet ediyor. Zaman zaman köpek nitelikleri benimsediği de oluyor. 

Diğer karakterler arasında, Griffin ailesinin renkli komşuları var: Belden aşağısı felçli polis memuru Joe Swanson, hep hamile karısı Bonnie aklını fikrini sekse takmış bekâr pilot Glen Ouagmire gibi. Her kadınla ilgilenen Glen, Louis'i de arzuluyor. Kafasına bir kadın takılıp heyecanlanınca da, "Giggity-Giggity" ve "AL right" diyor. Sakin şarküteri sahibi Cleveland Brown, karısı Loretta ve hiperaktif oğulları Cleveland Jr. 
ile TV habercileri Tom Tucker, Diane Simmons ve “Asya Muhabiri Tricia Takanawa". Belediye Başkanı'nı da unutmayalım. Bu Başkan, televizyonun Batman serisi ile üne kavuşmuş aktör Adam West'e benzeyen, onun tarafından seslendirilmiş paranoyak, ruh hastası bir karakter. 

Family Guy, 1990'ların ortasında, dizinin yaratıcısı olan Seth MacFarlane'in yaptığı yaklaşık 1O'ar dakikalık iki kısa filmden doğdu. İki ana karakteri vardı: Aptalca şeyler yapan şişman, yaşlı, saçları açılmış Larıy ile, çoğu insandan daha akıllı olan konuşan köpek Steve. Bu filmlerin ikincisi, 1997'de Cartoon Network'te yayınlan- 


dı. Fox yöneticileri iki kısa filmi de gördü ve MacFarlane'e, onların üzerine kurulmuş bir dizi geliştirme şansı verdi. Sonuçta ortaya Family Guy çıktı. Çizgi dizinin ilk bölümü 30 Ocak 1999'da, Super Bowl XXXIIl'ün hemen arkasından yayınlandı. MacFarlane dizinin bütün senaryolarını yazmıyor. Şimdiye kadar sadece pilot bölüm Death Has a Shadow ile, dizi Fox tarafından yayından kaldırıldıktan sonra izleyici baskısıyla geri döndüğünde yayınlanan ilk bölüm (dördüncü sezon) olan North By North Ouahog'un senaryosunu yazdı. Ama aralarında Peter, Brian, Stewie, Glenn Ouagmire, Tom Tucker ve başkalarının da bulunduğu pek çok ka: rakteri seslendiriyor. 

Family Guy'ın karakterleri Ouahog'ta (ko-hog 


diye okunuyor) yaşıyor ve çalışıyor. Burası, başkentin banliyösü ve Rhode Island'ın en büyük şehri Providence'n hicvedilmesiyle yaratılmış 


bir kurmaca kent. “Ouahog” aslında 


sert kabuklu bir deniz tarağı türü. Kimi gönder. 
meler ise (Adam West gibi) hayli abartılı. Okullara da, James Woods gibi Rhode Island'lıların adları verilmiş. Family Guy'ın ilk sezonunda, eski moda radyo polisiyelerini andırsın diye, dizinin hemen hemen her bölümünün adında “murder/cinayet” ya da “death/ölüm” vardı. 
Seth MacFarlane'in DVD'deki bir yorumuna göre, adları karıştırmaya başlayıp hangi bölüme ait olduğunu hatırlamadıklarını fark edince bundan vazgeçmişler. Ama Family Guy'ın en çok sevilen yanı, akışı kesip yaptığı geri dönüşler ya da ilgisiz görünen kültürel göndermeler. MacFarlane'in dizisi bu yıl Emmy'ye aday gösterildi. Demek ki, zaman zaman mukayese edildiği The Simpsons ve South Park'a rakip olacak. 


“Family Guy”, Seth MacFarlane'in 10'ar dakikalık iki kısa filminden doğdu. İki ana karakteri vardı: Aptalca şeyler yapan şişman, yaşlı, saçları açılmış Larry ile, 

çoğu insandan daha akıllı olan konuşan köpek Steve. 


YA YENİ DİZİLER SONBAHARDA 


GHOST WHISPERER 


Melinda Gordon'ın çocukluğundan beri sahip olduğu bir yetisi var. O, bu dünyayı terk 


etmiş ruhlardan mesaj alabiliyor. 


ki dünya arasında kalmak kolay iş değil Ghost Whisperer'ın kahramanı Melinda Gordon ise bu durumu benimsemek mec 

- buriyetinde kalmış. Çocukluğundan beri, bu dünyayı terk etmekte zorlanan, yardıma ihtiyacı olan ruhlardan mesaj alabildiğinin farkında. Bu ruhlar, Melinda'yı, mesajlarını yaşayanlara iletmek için bir kanal olarak kullanıyor. Mesajlardaki bilgiler bazen çok yoğun, bazen de dağınık oluyor, anlaşılması zorlaşıyor. Melinda yine de şikayetçi değil. Hem ölenlere, hem de hayatta kalanlara yardımcı olmayı başardığında bu olağanüstü yeteneğinin gerçek bir bağış olduğunu anlıyor. Onun görevi her iki dünyanın sakinleri arasında bağlantı sağlamak ve sona ermemiş işleri yüzünden öteki tarafa geçemeyen ruhlara elinden geldiğince yardım etmek. Bunun için de bazen bulmacanın parçalarını kendisinin bir 


araya getirmesi gerekiyor. 
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Dizinin yapım yönetmeni de olan ünlü medyum James Van Praagh'ın çalışmalarından esinlenerek yaratılan Ghost Whisperer'da Melinda rolünde Jennifer Love Hevwitt'i izliyoruz. Melinda'nın yeni evlendiği eşi Jim Clancy (David Conrad) ona destek oluyor ama, hayadarında yeni bir döneme girmişken bu işlerin karısını duygusal açıdan hırpalayacağından korkuyor. Melinda'nin en iyi dostu ve açtığı antikacı dükkânındaki ortağı Andrea Moreno ise (Aisha Tyler) onun yeteneğine hayran. Jim ve Andrea yaşayanlarla işi bitmemiş ruhlara yardım eden Melinda'ya destek oluyor. 
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BÜYÜLEYEN 
GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİSİ 
PİONEER PURE VISION BLACK 
6. JENERASYON PLAZMA TW 


High Definition görüntü kalitesi için 
6. jenerasyon PUREBLACK kristal teknolojisiyle Pioneer Pure Vision Black Serisi... 


DIGICOM 


İZ DİZİLER 


Beyazcamı renklendirenler 


Diziler çoğu zaman bir kurgu olmaktan öte hayatımızın ayrılmaz parçası olarak algılanıyor. CNBC-e dizileri de gündelik sıkıntıları unutturup yaşamımızı renklendiriyor. Bizi bu kadar ele geçirmelerinin sırrı ayrıntılarda mı gizli? İşte onlarla ilgili merak ettikleriniz... 


Gilmore Giris 

Luke Danes (Scott Patterson), Lorelai Gilmore (Lauren Graham), Rory Gilmore (Alexis Bledel), Richard Gilmore (Edward Herrmann), Emily Gilmore (Kelly Bishop), Sookie St. James (Melissa McCarthy), Paris Geller (Liza Weil), Lane Kim (Keiko Agena) 


Amy Sherman-Palladino (Yaratıcı, yazar, yönet men), Daniel Palladino (Yazar), Chris Long (Yönetmen), Jamie Babbit (Yönetmen), Kenny Ortega (Yönetmen) 


7 sezon çekildi, CNBC:e'de 5 sezon yayınlandı. 


m Stars Hollow kasabası aslında 1946 yılında çekilen Saratoga Trunk için Warner Bros. Stüdyoları'nda kurulan bir sokak seti. - 

m Dizide arka planda görünen dağ aslında Hollywood Dağı. 

m Normalde bir bölümün senaryosu 45 ile 50 
sayfa kadar yer tutarken, fazlasıyla hızlı tempoda akan diyalog yüzünden Gilmore Girls'te bu sayı 80'i bulabiliyor. 

m Liza Weil ilk olarak Rory karakteri için seçmelere katılmış ve rolü alamamıştı, ama yapımcılar onu o kadar sevmiş ki Rory'nin arkadaşı Paris Gellar rolünü sonradan onun için eklemişler. 
m Lorelai ile Rory kahve bağımlısı ve her bölüm ellerinden kahve termosu ya da fincanı eksik olmuyor. Ancak Rory'yi canlandıran Alexis Bledel 


kahveden nefret ettiği için fincana soda, çay, ko- la veya su konuyor. 

m Rory'nin sevgilisi Jess'i canlandıran Milo Ventimiglia ile Alexis Bledel gerçekte de birlikteler. 
m Luke'u canlandıran Scott Patterson aslında sadece pilot bölümde gözükecekmiş, ama Lauren Graham ile aralarındaki kimya uyumu fark edilince hemen diziye alınıp ona uygun karakter yazılmış. 

m Dizinin jenerik müziği Where You Lead'i Carole King yazmış, kızı Louise Goffin de söylerken ona eşlik ediyor. Dizinin müziklerini hüp:/ /www.gilmoregirls.org/music.html adre sinde bulabilirsiniz. 


Married with 
Children 


Peg Bundy (Katey Sagal), Al Bundy (Ed O'Neil), Marcy Rhoades D'Arcy (Amanda Bearse), Bud Bundy (David Faustino), Steve Rhoades (David Garrison), Kelly Bundy (Christina Applegate) 


Ron Leavitt-Michael G. Moye (Yaratıcı, yazar), Katherine Green (Yazar), Stacie Lipp (Yazan), Richard Gurman (Yazar), Ron Leavitt (Yazar), Gerry Cohen (Yönetmen), Amanda Bearse (Yönetmen), Linda Day (Yönetmen) 


11 sezon çekildi, 4. sezon yayınlanıyor. 


» Bundy ve Rhoades aileleri isimlerini efsanevi Amerikan güreşçileri King Kong Bundy ve Dusty Rhoades'tan almış. İzleyiciler ise bu adın seri katil Ted Bundy'den geldiğini düşünmüş. 
“ Yapımcılar, Al Bundy rolü için aslında Seinfeld'de Cosmo Kramer'i oynayan Michael Richards'ı istemiş. 

“ İzlenme rekorları kırmasına rağmen Baywatch'tan sonra hiç Emmy ödülü kazanamadan en uzun yayında kalan dizi. 

w Dizinin unutulmaz jenerik müziği Love and Marriage'i, Sammy Cahn ve Jimmy Van Heusan 


yazmış, Frank Sinatra da söylemişti. 


The Simpsons ok e, ! li 

Dan Castellaneta/Homer Simpson, babası Abraham Simpson, Krusty the Clown, Barney Gumble, Başkan Ouimby, Sideshow Mel 

Julie Kavner/Marge Simpson, kız kardeşleri Patty ve Selma ve annesi Jacgueline Bouvier Nancy Cartwright/Bart 
Muniz, Ralph Wiggum 
Yeardley Smith/Lisa Simpson 

Hank Azaria/ Moe, Chief Wiggum ve 
Apu dahil kasabadaki pek çok erkek karakter. 


Nelson 


Simpson, 


Harry Shearer/Dizinin en çok karakter seslendiren oyuncusu. Mont gomery Burns, Waylon Smithers, Müdür Seymour Skinner, Ned Flanders, Rahip Lovejoy'u seslendiriyor. 

Pamela Hayden /Dizideki kadın karakterlere ve erkek çocuklara ses veriyor. 
Seslendirdikleri Milhouse 

Van Houten, Rod Flanders ve Jimbo Jones var. 


arasında 


Matt Groening (Yaratıcı, yapımcı), James L. Brooks-Sam Simon (Yapımcı), Al Jean (Başyazar) 


18. sezon gösteriliyor. CNBC-e'de 14. sezon sona erdi. 


w 18 yıl boyunca yayınlanan 384 bölümüyle Dal. 
las, Cheers gibi uzun süreli bütün dizileri solla- 
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; SİZ DİZİLER 


yan The Simpsons, Ozzie & Harriet dışında tarihin en uzun süren TV dizisi ünvanına sahip. 

w Birkaç nesil genci büyüten The Simpsons, yetişkinler için animasyon filmlerinin önünü aç makla kalmadı, popüler kültürü de etkiledi. Homer'ın sinirli homurdanma anlamına gelen klasik repliği “D'oh”, Oxford sözlüğüne girdi. 

x Seslendirme sanatçıları kişi başına her bölüm için 360 bin dolar alıyor. 

« Dizinin renklendirilmesi ve filme alınması, daha ucuza geldiği için Güney Kore'de yaptırılıyor. 
» Bir bölümün hazırlanma süresi 6 ila 9 ay arasında değişiyor. 

s Simpson ailesi ilk olarak 20 yıl önce Tracy UL mann Show'da 30 saniyelik skeçler halinde yayınlanmaya başladı. 

s Karakter adlarının çoğu, dizinin yaratıcısı Matt Groening'in kendi ailesinin veya şehir ve sokak isimlerinden alınmış. Ana karakterler Homer, Marge, Lisa ve Maggie ise ebeveynleri ile kız kardeşlerinin adları. 

w Matt Groening'in baş harflerini her Homer çiziminde görebilirsiniz. Homer'a profilden bakıldığında saçının çizdiği zikzak “M”, kulağı da “G” harfini oluşturuyor. 

w Jenerik müziği Danny Elfman tarafından bestelenmiş. 


Malcolm in the 
Middle 


Malcolm (Frankie Muniz), Lois Jane Kaczmarek), Hal (Bryan Cranston), Reese Justin Berfield), Dewey (Erik Per Sullivan), Francis (Chris- 


topher Masterson) 


Linwood Boomer (Yaratıcı), Jennifer Celotta (Yazar) 


7. ve son sezonu çekilen dizinin CNBC-e'de 6. 


sezonu gösteriliyor. 


» Henüz 14 yaşında Diane Lane, Luke Wilson 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ve Kevin Bacon ile başrolü paylaştığı My Dog Skip sayesinde dikkati üzerine çeken Frankie Muniz, Malcolm in the Middle ile şöhret oldu. 
Bu sene oyunculuğa ara verdiğini ve artık otomobil yarışçısı olarak yeni bir kariyere başlayacağını açıklamıştı ki, Harvey Keitel'ın oğlunu oy: nayacağı reddedemeyeceği bir teklif aldı. 

s Dizide Reese, Malcolm'ın ağabeyi rolünde oynasa da gerçekte Reese'i canlandıran Justin Ber. 
field, Frankie Muniz'den yaşça daha küçük. 


s Malcolm'ın ailesinin soyadı dizinin başlangı- 


cından itibaren bir muamma. Sadece pilot bölümde bir kere Francis'in okul üniformasına taktığı isim etiketinde “Wilkerson” adı görüldü. 
w Açılış jeneriğinde diziden görüntülerin arasına sıkıştırılan klipler aslında tarihi anları ve kült filmlerden sahneleri içeriyor. Bu klipler arasında Nazca (anime), Clash of the Titans (Sudan yükselen canavar), One Million Years BC, 1999 yılı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası ve Kuzey Amerika Boks Şampiyonası'nda bir boksörün hakemi yanlışlıkla nakavt ettiği görüntüler var. 
» Dizinin eğlenceli jenerik müziği Boss of Me adlı şarkı, Istanbul (Not Constantinapole) ile ünlenen They Might be Giants grubuna ait. 


by 


——- 
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How | Met 
Your Mother 


Ted Mosby (Josh Radnor), Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), Barney Stinson (Neil Patrick Harris), Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Marshall Eriksen Jason Segel) 


Carter Bays, Craig Thomas (Yaratıcı, yazar), Pamela Fryman (Yönetmen) 


2. sezon çekim aşamasında. 1. sezon yayınlandı. 


s Gelecekte çocuklarına anılarını anlatan yaşlanmış Ted'i, Türkiye'de de uzun süre yayınlanan Bizim Ev'in babası Danny Tenner'ı canlandıran Bob Saget seslendiriyor. 

m Alyson Hannigan, Buffy the Vampire Slayer'da 16 yaşındaki büyücü Willow rolüyle şöhrete kavuştuğunda aslında 23 yaşındaydı. Yedi senenin sonunda karakteri hâlâ üniversiteye gidiyordu. Sinemaya geçiş yaptığı American Pie serisinde de üniversite öğrencisini canlandırmıştı. 
Hannigan, Lily rolüyle ilk defa izleyicinin karşısına yetişkin bir karakter olarak çıkıyor. 


m Jason Segel'i bir yerden gözünüz ısırıyor olabi- 


lir. Sadece bir sezon çekilmiş, çok seveni olduğu halde devam etmeyen Freaks & Geeks dizisinin gençlerinden biri kendisi. 

s Dizinin jenerik parçası Hey Beautiful, The Solids grubuna ait. 
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Scrubs 
John Michael “J.D.” Dorian 
(Zach Bra), Elliot Reid (Sarah Chalke), Christopher Duncan 
Turk (Donald Faison), Hemşire Carla Espino (Judy Reyes), 
Hademe (Neil Flynn), Dr. 
Perry Cox John C. MeGinley), 
Dr. Robert “Bob” Kelso John 
C. McGinley) 


Bill Lawrence (Yaratıcı, yazar), 
Craig Zisk, Adam Bernstein, Mike Schwartz (Yönetmen) 


6. sezon için anlaşma yapıldı. CNBC-e'de 4 sezon yayınlandı. 


m Hastanenin avukatı Ted'in dizide alakasız zamanlarda ortaya çıkan The Worthless Peons adında bir “a cappella” grubu var. Bu grup aslında Ted'i canlandıran Sam Lloyd'un gerçekte de birlikte müzik yaptığı The Blanks. 

m Jenerikte ışıklı camın önüne konulan ciğer röntgeni, J. D. ve arkadaşlarının henüz acemi olduklarını belirtmek için bilerek ters asılıyor. 

m 4. sezonda Turk cep telefonunu 1-916-CALIL-TUR(K) numarasına değiştiriyor. Yazar Bill Lawrence gerçekten de bu numarayı satın alıyor ve telefonu setin ortasına yerleştiriyor. Meraklı birkaç izleyici, oyunculardan ya da ekipten biri numaraya cevap verince çok şaşırmış. Şu sıralar numara dizi hakkında son haberleri veren bir telesekretere bağlıymış, ama şanslıysanız Zach Braff telefonun yakınında bir yerde olabilir. 

ms Dr. Cox'un, |. D.'ye kadın isimleriyle seslen- me huyu, yazarların John MeGinley'in Zach Braff'e sette bu şekilde hitap ettiğini fark etmesiyle diziye eklenmiş. 

m Christa Miller Lawrence, yazar Bill Lawrence'ın eşi. Jordan ile Perry'nin ilk sezondaki düğün görüntüleri Miller ile Lawrence'ın düğü- 


nünden alınma... 


m Çekimler için kapanmış bir hastane kiralanıp tadilat edilmiş. Hastanenin alt ve üst katları diger setler ve prodüksiyon bürosu olarak kullanılıyor. Sacred Heart hastanesi Christa Miller'ın gittiği lisenin adı. 

m Bill Lawrence, Spin City'nin de yaratıcısıydı. 
Bu nedenle Spin City kadrosunun çoğunluğu diziye konuk oyuncu olarak katıldı. 

m Karakterleri mutluluğu yakalayamasa da dizi kudu bir olaya sebebiyet vermiş. 2. sezonda Zach Braff ve Sarah Chalke için bungee jumping yapan çift, çekim günü tanışmış ve kısa süre sonra da evlenmişler. 

m Jenerik müziği Superman, Lozlo Bane'nin şarkısı. Ayrıca dizide çalan diğer parçalar için http://scrubs.mopnt.com/music/?s—all adresinden yararlanabilirsiniz. 


My Name is Earl 

Earl J. Hickey Jason Lee), Randy Hickey (Ethan Suplee), Joy Turner (Jaime Pressly), Catalina (Nadine Velazguez), Darnell "Crab Man" Turner (Eddie Steeples) 


Gregory Thomas Garcia (Yaratıcı, yazar), Marc Buckland (Yönetmen), Chris Koch (Yönetmen) 


2. sezon için anlaşma yapıldı. 


m Joy ve Darnell'in karavanının durduğu park aslında California'da bir kilisenin otoparkı. Kilisenin kendisi Joy'un ziyaret ettiği bir yetimhane olarak da kullanıldı. 

m Jason Lee ve Ethan Suplee, Kevin Smith'in yönettiği Mallrats, Chasing Amy ve Dogma gibi pek çok filmde yine birlikte rol aldı. 

m Dizi gülme efekti kullanmamasının yanı sıra soundtrack'iyle de diğer sitcomlar arasında fark yaratıyor. Dizide çalan müzik Red Het Chili Peppers, Lynyrd Skynyrd, Nick Drake, Ouecen, The Cardigans, Nancy Sinatra, AC/DC, Santana, Ihe Doors, Dire Straits ve Bob Marley gibi sanatçı ve grupların parçalarından oluşuyor. 


m Earl'ün arabası 1973 model Chevrolet El Camino. 

m Dizi, Camden County'nin hayali bir kasabasında geçiyor. Garcia, kasabanın ismini oğlunun adından almış. 

m Garcia, Without a Paddle'ın DVD'sini izler. 
ken röportajlarda Ethan Suplee'nin küçük bir detay üzerine yönetmenle girdiği tartışmayı öğ renmiş ve kendini karakterine bu kadar adamasından etkilenip onu kadroya almış. 


m Catalina, bazen küfrederken ya da bir mesaj 


iletirken İspanyolca konuşabiliyor. Bu cümlelerin çevirileri genelde “Latin olmayan ve dediklerimi anlayan izleyicilerimizi başka bir dil öğrendikleri için tebrik ediyorum” gibi aslında senaryoyla alakasız yorumlar oluyor. 

m What Goes Around Comes Around adlı jenerik müziği Nescobar-a-lop-lop ve The Camden Country Band'e ait. Dizide yer alan şarkılar için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz. 


http:///Awww.nbe.com/My, Name Is Earl 


-e4tde 
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Prison Break 

Lincoln Burrows (Dominic Purcell), Michael Scofield (Wentworth Miller), Veronica Doncevan (Robin Tunney), Fernando Sucre (Amaury Nolasco), Lincoln "LJ." Burrows Jr. (Marshall Allman), Kaptan Brad Bellick (Wade Williams), Ajan Paul Kellerman (Paul Adelstein), Theodore "T-Bag" Bagwell (Robert Knepper), Benjamin Miles "C-Note" Franklin (Rockmond Dunbar), Dr. Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies) 


Paul T. Scheuring (Yaratıcı, yazar), Karyn Us- her, Nick Santora, Matt Olmstead (Yazar) 


2. sezon çekim aşamasında. CNBC:-e'de 1. se 


zon gösterildi. 


w Sahnelerin çoğu 70'lerin sonunda 30 küsur erkeğe tecavüz edip öldüren seri katil John Wayne Gacy'nin hücresinde çekilmiş. 

m Çekim mekânı olarak seçilen eski Joliet Hapishanesi, zamanında birçok azılı suçlunun ikamet ettiği yer olmuş. 

s D.B. Cooper karakteri için, 1971'de büyük 
bir yolcu uçağını kaçırıp sahibinden zorla 200 
bin dolar alan ve parayı vücuduna bantlayıp uçaktan adayan gerçek bir şahıstan esinlenilmiş. 
Bu kişi asla yakalanamamış. 

w Dizinin hikâyesi 10 bölümlük bir mini dizi 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olarak düşünülmüş, yapım için Steven Spielberg ve Bruce Willis'in isimleri geçmiş. 

# Hapishane müdürünü canlandıran Stacy Keach, 1980'lerde kokain kaçakçılığından hapis yatmış ve rolünde orada gözlemlediği gardiyanlardan yararlandığını söylüyor. 

m Wentworth Miller'ın dövmelerinin hazırlanması dört, silmesi ise bir saat sürüyormuş. 


Without a Trace 


John Michael "Jack" Malone (Anthony LaPaglia), Martin Fitzgerald (Eric Close), Vivian "Viv" Johnson (Marianne Jean-Baptste), Poppy Mont gomery (Samantha "Sam" Spade), Danny Taylor (Enrigue Murciano) 

Hank Steinberg (Yaratıcı, yazar), Jerry Bruckheimer (Yapımcı) 


SEZON 


4 sezon çekildi. CNBC-e'de 3 sezon yayınlandı. 


SAYISI 
SAYISI m Amerika'da gösterilen bölümlerin ardından EBL'ın verdiği 15 saniye süren gerçek kayıp profilleri yayınlanıyor. Bu profiller birkaç kayıp vakasının çözümlenmesinde yardımcı olmuş. 

s Dizinin bazı bölümleri için gerçek kayıp kişi hikâyelerinden esinlenilmiş. 

m Babası İtalyan, annesi Hollandalı olan ve 


kendisi de Avustralya'da doğup büyüyen LaPaglia ile CNBCe ekranlarında ilk defa Frasier dizisinde Daphne'nin ağabeyi Simon karakteriyle tanışmıştık. 

m Samantha Spade'in adı, Without a Trace'ten sonra da bir kayıp dosyasına karıştı. Kardeşini arayan bir avukatı canlandırdığı Between'de 
Cold Case'in Danny'si Daniel 
Pino ile birlikte rol alıyorlar. 
8 Jenerik müziği, P. M. Robinson, R. Heil ve |. Klimek'e ait olan dizideki müziklerle bilgi http://mpue.4-fans.net 


ilgili için 


yeyvel 
OĞUL 


tten vazgeçmeden 


np İZ DizİLER 


Nip/Tuck 


Sean McNamara (Dylan Walsh), Christian Troy (ulian McMahon), Julia McNamara (oely Richardson), Matt McNamara (John Hensley), Liz Cruz (Roma Maffia), Kimber Henry (Kelly Carl- son), Gina Russo (essalyn Gilsig), Ava Moore (Famke Janssen) 


Ryan Murphy (Yaratıcı, yazar, yönetmen), Jamie Babbit, Craig Zisk, Michael M. Robin, Nelson McCormick (Yönetmen), Jennifer Salt, Lynnie Greene, Richard Levine (Yazar) 


4. sezon için anlaşma yapıldı. CNBC-e'de sonbaharda 3. sezon yayınlanacak. 


m Ameliyatlarda görülen hemşire Linda, gerçek- 


ten hemşire, dizi için tıbbi danışmanlık yapıyor. 
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m Her bölümün adı, o bölümde operasyon geçiren kişinin ismiyle belirleniyor. 

m Kendine göğüs takuran erkek yazar gibi dizide geçen vakaların bir kısmı inanılmaz gelse de senaryo gerçek vakalardan esinlenilerek yazılıyor. 
m Jenerik müziği A Perfect Lie, The Engine Room'a ait. 
http://niptuckfans.com/music adresinde. 


CSI: NY 


Mac Taylor (Gary Sinise), Stella Bonasera (Melina Kanakaredes), Danny Messer (Carmine Giovinazzo), Sheldon Hawkes (Hill Harper), Don Flack (Eddie Cahill), Lindsay Monroe (Anna Belknap) 


Dizide yer alan diğer parçalar 


Yaratıcısı, Anthony E. Zuiker 


3. sezonun çekimlerine başlandı. CNBC-e'de 2. 


sezon gösterildi. 


ms Dedektif Rick Calucci olarak adlandırılacak başrol karakteri için ilk başta Andy Garcia'ya teklif götürülmüş. O kabul etmeyince Ray Liotta denenmiş, ama o da istemeyince Mac Taylor karakteri ve Gary Sinise'da karar kılmışlar. 

8 Jenerikte çalan Baba O'Riley adlı şarkı The 
Who'ya ait. Dizide yer alan diğer şarkılar için http://www.tunefind.com/show/CSI:*NY adresine bakabilirsiniz. 

m Stella Bonasera'nın adı, A Streetcar Named Desire / İhtiras Tramvayı'ndan Stella Kowalski ve The Godfather / Baba'dan Amerigo Bonasera karakterlerinden türetilmiş. 

s Dizinin yapımcısı Jerry Bruckheimer aynı zamanda diğer başarılı dedektiflik dizileri CSI: NY ve Cold Case'in de yapımcılığını üstleniyor. 
Bruckheimer'iın başarısı sadece televizyonla srnırlı değil. Top Gun, Dangerous Minds, The Rock, Con Air, Armageddon, Enemy of the State gibi sayısız başarılı filme imza atarken, gişe rekorları kıran Karayip Korsanları ile Hollywood'un en iddialı yapımcıları arasında yer alıyor. 


According to Jim 

Dana Gidson (Kimberly Williams-Paisley), Cherly (Courtney Thorne-Smith), Jim (James Belushi), Andy (Larry Joe Campbell), Gracie (Billi Bruno), Ruby (Taylor Atelian) 


Tracy Newman, Jonathan Stark (Yaratıcı), Howard J. Morris, Sylvia Green (Yazar), Mark Cendrowski, Philip Charles MacKenzie (Yönetmen) 


5 sezon çekildi. CNBC-e'de 4. sezonunda. 


m According To Jim, aile dizileri alanında ödülleri toplayan bir yapım. Evlilik hayatını, toplumdaki kadın erkek rollerini, dünyanın birçok yerinden izleyicilerin kendilerine yakın hissedebileceği bir şekilde hicveden dizide ana karakterlerin hiçbirinin soyadı kullanılmıyor. Sadece adları var. Misafir karakterler içinse durum farklı. Hem adları hem soyadları kullanılıyor. 

m Gösterime girmeden önce dizinin adı “The Dad” “Baba”ydı. 

m Jim'in dizideki grubu The Sacred Hearts gerçek hayatta da mev: 


yani 


cut. Jim rolünde izlediğimiz James Belushi de grubun solistliğini yapıyor. Dizinin jenerik müziğini de 
The Sacred Hearts hazırlamış. 


yea 


Lilly Rush (Kathryn Morris), Scoty Valens (Danny Pino), John Stillman (John Finn), Wil Jeffries (Thom Barry), Nick Vera (Jeremy Ratchford) 

Meredith Süehm (Yaratıcı, yazar), Gina Gionfriddo (Yazar), Jerry Bruckheimer (Yapımcı) 


4. sezonu çekim aşamasında olan dizinin CNBC-e'de 2. sezon finali 11 Ağustos'ta. 


#5 Her bölümde cinayetin geçtiği dönemin müziklerine geniş yer veriliyor. Üç bölüm boyunca Johnny Cash, John Mellencamp ve Bruce Springsteen'e saygı niteliğinde parçalar çalındı. 

s Vidocg Society adıyla geçen gerçek bir kapanmamış dosyalar araştırma topluluğunun diziye esin kaynağı olduğu söyleniyor. 

5 Saturday Night Fever, Rocky, 
Rocky Horror Picture Show, 
The Breakfast Club ve Dog Day Afternoon gibi birtakım popüler filmler, bazı bölümlere ilham kaynağı oldu. 

8 Jenerik müziği Nara, E.S. Posthumus tarafından bestelenmiş. 
Dizide http://www.coldcase.de 


geçen parçalar adre- 


sinde... 
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Buffy the 


: CI 


e m min 
Vampıı 2 JİK yel 


Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), Rupert Giles (Anthony Stewart Head), Willow Rosenbere (Alyson Hannigan), Xander Harris (Nicholas Brendon), Spike James Marsters), Anya Jenkins (Emma Caulfield) 


Joss Whedon (Yaratıcı, yazar, yönetmen), David Fury (Yazar), Jane Espenson (Yazar), Marti Noxon (Yazar), Bruce Seth Green (Yönetmen) 


7 sezon çekildi, 4. sezonu gösteriliyor. 


“ Daha önce Bufiy'nin sinema filminde de rol alan Seth Green ile Alyson Hannigan, bundan önce My Step- 


mother is an Alien'da iki sevgili- yi oynamışlardı. 
“ İlk üç sezon boyunca set olarak kullanılan Torrence Lisesi, Bead verly Hills, 90210 ve The O.C. gij bi dizilere de ev sahipliği yapt. 
5 Her bir vampirin toza dönüşmesi 5.000 dolara mal oluyor. 
5 Buffy rolü için ilk başta Kati- 
e Holmes ve Selma Blair gi- 
» bi isimler düşünüldü. 


N 5 Joss Whedon, korku 


filmlerinde neredeyse 


© her zaman ilk ölen 
' savunmasız sarışın kadınların daha iyi bir imajı hakettikleri düşüncesin- den yola çıkarak Bufiy'yi yaratmış. 
w Buffy'nin yaratıcı ekibinin bü: 
yük bir kısmı Angel'da da birlikte çalıştı. 
» Buffy'nin jenerik müziği Nerf Her- de'e ait, her bölümde çalan parçalara hüp://www.restlessbivs.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


ER 


KARAKTERLE 
Luka Kovac (Goran Visnjio, Abby Lockhart (Maura Tierney), Kerry Weaver (Laura Innesl), Mark Greene (Anthony Edwards), Susan Lewis (Sherry Sirinefield), Peter Benton (Erig La Salle), Elizabeth Corday (Alex Kingston), Robert Romano (Paul McCrane) 


Michael Crichton (Yaratıcı), Jack Orman, Meredith Süehm (Yazar), Christopher Misiano, Jonathan Robert Kaplan (Yönetmen) 


13. sezon çekim aşamasında. CNBC-e'de 8. sezon gösteriliyor. 

m Dizinin senaryosu başta Steven Spielberg'in yöneteceği bir film projesi olarak tasarlanmış, ama Spielberg daha sonra başka bir Michael Crichton romanı Jurassic Park'la ilgilenmiş. 

m Erkek karakterler arasında dostça bir diyalog geçecekse sahne hastanenin dışına yerleştirilen potada basket oynarlarken çekiliyor. Bu fikir çekim aralarında basketbol oynayan George Clooney'den çıkmış ve pota sete eklenmiş. 

m Gösterildiği 13 sezon boyunca kadro sürekli değişti. Orijinal ekipten kalan tek oyuncu Noah Wyle de geçen sene diziden ayrıldı. 

m Yazarlar yeni bölümler için Los Angeles'taki hastaneleri gezerek fikir edinip gerçek operasyonların dramatik versiyonlarını yaratıyorlar. 

m İç çekimler Warner Bros.'un California'daki 


İSTANBUL PARK 
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İS DİZİLER 


stüdyolarında gerçekleşiyor, dış çekimler için ise Chicago'ya gidiliyor. 

# Oyunculardan Anthony Edwards dört, Laura Innes dokuz ve Paul McCrane beş bölüme yönetmenlik yaparken ilk sezonun Motherhood adlı bölümü Tarantino tarafından çekilmiş. 

s ER'ın jenerik müziği, James Newton Howard'ın. Dizi müziklerinin internet adresi ise, http://Wwww.erheadguarters.com/index2.htm 


Everybody Loves 
Raymond 


Geoffery Barone (Sawyer Sweeten), Michael Barone (Sullivan Sweeten), Raymond Albert Barone (Ray Romano), Frank Barone (Peter Boyle), Debra Barone (Patricia Heaton), Robert Barone (Brad Garrett), Marie Barone (Doris Roberts), Amy MacDougall-Barone (Monica Horan) 


Philip Rosenthal (Yaratıcı, yazar), Tucker Cawley (Yazar), Steve Skrovan (Yazar), Lew Schneider (Yazar), Ray Romano (Yazar), Gary Halvor- son (Yönetmen), Will Mackenzie (Yönetmen), Jerry Zaks (Yönetmen), Kenneth Shapiro (Yönetmen) 


Dizinin çekilen 9 sezonu da £ 


CNBC-e'de gösterildi. 


B Barone ailesinin üç çocuğunu canlandıran oyuncular gerçek hayat ta da kardeş. 

5 İlk sezonlarda Kevin Ja- İ 
mes, Raymond'ın arkadaşı | olarak diziye sık sık konuk oluyordu. James sonradan kendi dizisi The King of Oucens'te 
Doug rolünü aldı. James artık farklı bir karakteri canlandırdığı halde, Romano ve Heaton diziye Baronelar olarak konuk oldu. 


Me 48 cnsce 


8 Raymond karakterinin büyük bir kısmı için 
Ray Romano'nun kendi yaşantısından esinlenilmiş. Romano'nun da Raymond gibi New York Polis Departmanı'nda çalışan bir ağabeyi var. 

# Robert'ın eşi Amy'yi canlandıran Monica Horan, gerçek hayatta dizinin yapımcısı ve yaratıcısı Philip Rosenthal ile evli. 

8 Dizide Robert, Raymond'dan dört yaş büyük 
olduğu halde gerçekte Ray Romano, Brad Garrett tan üç yaş daha büyük. 


Arrested 
Development 


George "Gob" Bluth II (Will Arnett), George Michael Bluth (Michael Cera), Mae "Maeby" Fünke (Alia Shawkat), Byron "Buster" Bluth (Tony Hale), Lucille Bluth (Jessica Walter), Michael Bluth (Jason Bateman), Lindsay Bluth Fünke (Portia de Rossi), Tobias Fünke (David Cross), Narrator (Ron Howard), George Bluth Sr. / Oscar Bluth Jeffrey Tambor) 


Mitchell Hurwitz (Yaratıcı, yazar), Jim Vallely (Yazar), Chuck Martin (Yazar), Joe Russo (Yönetmen), Lee Shallat-Chemel (Yönetmen) 


Üç sezon çekildi ve hepsi yayınlandı. 


m Gob sihirbazlık gösterisi yaparken çalan parça, Europe grubuna ait The Final Countdown. 

m Dizi bir belgeselmiş gibi çekildiğin- den karakterler ne zaman küfretse “bip” sesiyle sansürleniyorlar. Ancak ağızlarının da sansürle kapatılmaması için çoğu zaman bir karakter küfrederken kamera başka birine dönüyor ya da ağız hizasına bir obje denk getiriliyor. Bazen de karakterler sadece elleriyle ağızlarını kapama yoluna başvuruyor. 

m Birinci sezonda Gob'un sarhoş olup evlendiği eşini oynayan Amy Poehler, gerçek hayatta Will Arnett'in karısı. 

m David Cross, karakterinin diyalogla- 


rının çoğunu doğaçlama oynuyor. 


Jack Bourdain (Bradley Cooper), Seth Klein (Nicholas Brendon), Mimi (Bonnie Somerville), Steven (Owain Yeoman), Jim (John Francis Daley), Tanya (Jaime King) 


David Hemingson (Anthony Bourdain'in kitabından uyarlayan yaratıcı, yazar), Dean Lopata (Yazar), Dean Lopata (Yazar), Lesley Wake (Yazar), Victoria Hochberg (Yönetmen), Fred Savage (Yönetmen), Matt Shakman (Yönetmen) 


Bir sezon çekilen dizi tekrar bölümleriyle ekranda. 


5 Kitchen Confidential'ın aşçılarından ikisine 


önceden aşinayız. Seth'i oynayan Nicholas Brendon'ı Bufiy'nin arkadaşı Xander, Jim'i canlandıran John Francis Daley'yi de Freaks and Geeks'ten Sam Weir rolüyle tanıyoruz. 

5 13 bölüm çekildiği halde, Amerika'da sadece 
5 bölümü yayınlandı. 

“ Dizi, Anthony Bourdain'in profesyonel anılarını ve restoran mutfaklarının sahne arkasını kaleme aldığı aynı adlı otobiyografik kitabından esinlenilerek yaratılmış. Ancak karaktere Jack adı verilip kişiliği daha sempatik kılınmış. 

“ Kitaptan sonra meşhur olan Anthony Bourdain, bugün Travel Channel için dünyanın dört bir yanını gezip yemek kritik ettiği bir program hazırlıyor. 


TU 
The 4400 


Tom Baldwin Joel Gretsch), Diana Skouris (Jacgueline McKenzie), Richard Tyler (Mahershalalhashbaz Ali), Lily Moore Tyler (Laure Allen), Shawn Farrell (Patrick Flueger), Kyle Baldwin (Chad Faust), Maia Rutledge Skouris (Conchita Campbell), Nina Jarvis (Samantha Ferris) 


Scott Peters, Rene Echevarria (Yaratıcı, yazar), Ira Steven Behr, Craig Sweeny (Yazar), Vincent Misiano, Leslie Libman (Yönetmen), Francis Ford Coppola (Yapımcı) 


3. sezon çekildi. CNBC-e'de ilk iki sezon yayınlandı. 


m ). sezon finalinde Diana ve Marco öpüşürken çalan Shy Baby, Jacgueline McKenzie tarafından 


a 50 


söyleniyor. Şarkının sözleri de kendisine ait. 


McKenzie şu anda ilk albümünün çalışmalarını sürdürüyor. 

s Dizi, kısmen firmaların ürün reklamlarıyla finanse ediliyor. Ancak sponsor ürünlerin dizinin içinde fazlasıyla yer alması tartışmalara neden oldu. Bir bölümde Shawn, kameranın hemen önünde açıkça görülecek şekilde Maya'ya Sony PSP uzatıyor. Başka bir sahnede Richard, elinde bir Budweiser kutusu tutup “Şu kutuya bakın, üpkı eski günlerdeki gibi görünüyor” diyor. 

m 4400 Merkezi için Scientology Kilisesi'nden esinlenildiği düşünülüyor. İkisi de izinden gi denlere, önceden ücreti ödenmesi şartıyla, yeni bir inanç sunuyor. İki tarikat da psikoloji ve ilaç kullanımına karşı ve kendi tanıtımı için ünlüleri kullanıyor. 

m Jenerikte Amanda Abizaid'in söylediği A Place in Time adlı parçanın sözleri Robert Phillips. 
ve Tim Paruskewitz'e ait. Dizide şarkılar için http://www.usanetwork.com/series/the4400 adresinden yararlanabilirsiniz. 


lamadan önce oyuncunun aslanı gidip görmesi- nin iyi olacağını söylemiş. Bu görüşme esnasın- da aslan Cuthberr'in elini ısırmış. 
Jack Bauer (Kiefer Sutherland), Tony Almeida (Carlos Bernard), James Heller (William Deva- ne), Erin Driscoll (Alberta Watson), Audrey Heller Raines (Kim Raver), Curtis Manning (Roger R. Cross) 


Joel Surnow, Robert Cochran (Yaratıcı) 


Beş sezon çekildi. CNBC-de 


dördüncü sezon gösteriliyor. 


24, teröristlerin peşinde heyecanlı bir tam gün geçiren Jack 
Bauer rolünde izlediğimiz Kiefer Sutherland'in ilk uzun soluklu dizisi. Dizi büyük bir başarı yakalayınca yapımcılar, beşinci sezonun ardından üç sezon için daha aktörle anlaşma yaptı. 

24, gerçek zamanlı bir yapım olarak normalden çok daha fazla zahmetli bir dizi. Yapım öncesi çalışmaları, post prodüksiyon ve çekimleri her bir sezon için yaklaşık 11 ay sürüyor. Gerçek zamanlı bir dizide oynamanın oyuncuya da getirdiği bazı külfetler var. Mesela tüm oyunculardan beş günde bir saç traşı olmaları isteniyor. 
Bazı enterasan zorlukları aşmak için bulunmuş ilginç yöntemler de var: Kimberly Bauer rolündeki Elisha Cuthbert sandaletlerle koşamadığı için, bir çift spor ayakkabıyı boyayıp sandalet görüntüsü vermişler. 

Dizideki karakterlerden Alberta Green (Tamara lunei) adını La Femme Nikita adlı televizyon dizisinin yıldızı Alberta Watson'dan alıyor. 

Görüntülerin daha gerçekçi olabilmesi için, 


set ekibi çekimlerde kameraların göz hizasında bulunmasına dikkat etmiş. 
İkinci sezon çekimleri sırasında Elisha Cuth- 


bert' bir aslan ısırmış. Aktrisin bir aslanı vuracağı sahnenin çekimine başlamadan önce aslan- la arasında küçük bir husumet yaşanmış. Bunun 


üzerine aslan terbiyecisi sahnenin çekimine baş- 


DİZİLER 


Rome 


Lucius Veronus (Kevin MekKidd), Titus Pullo (Ray Stevenson), Gaius Julius Ceasar (Ciaran Hinds), Pompeius Magnus (Kenneth Graham), Mark Anthony (James Purefoy), Atia (Polly Wal ker), Servilia (Lindsay Duncan), Octavia (Kerry Condon), Niobe Veronus (Indira Varma), Marcus Tullius Brutus (David Bamber) 


Bruno Heller, William J. MacDonald, John Mik lus (Yaratıcı, yazar, yapımcı), Michael Apted, Alan Taylor (Yönetmen) 


— SEZON SAYISI 
; HBO, 


2007'de yayınlanacağını açıkladı. 


dizinin 2. sezonunu m Rome, anadili İngilizce ol mayan bir ülkede çekilen ilk İngilizce dizi. 
m Kevin MecKidd ve Ray Stevenson, çekimlerden önce kılıç ustası Giorgio Antoinioni'den Romalıların dö- 


vüş tekniklerini öğrenmek için bir ay boyunca eğitim almış. 

m Dönemin bina ve sokaklarının inşa edildiği 
20 bin metrekarelik set, dünyada şu ana kadar 


kurulanların en büyüğ 
m Lejyon askerleri için yerel halktan seçilen 55 
kişi, iki hafta boyunca Romalı askerler gibi çadırlarda yaşayıp kılıç kullanmayı, kamp yapmayı içeren sıkı bir eğitim gördüler. 55 kişiden ancak 43'ü bu zorlu kamp süresini tamamlayabildi. 

m 100 milyon dolar bütçe harcanan dizide her şeyin gerçeğine uygun olması için dekor ve kostümlerde hiçbir masraftan kaçınılmamış. Çekimlerde 250 adet 16 kiloluk zincirli zırh, 4 bin adet kostüm, 1.250 çift ayakkabı ve sandalet kullanılmış. 


m Jenerik müziğinin bestecisi Jeff Beal, bu yıl 


Emmy'ye aday gösterildi. 


KAR 
Fox Mulder (David Duchovny), Dana Scully (Gillian Anderson), Walter S. Skinner (Mitch Pileggi), John Doggett (Robert Patrick), Monica Reyes (Annabeth Gish), Sigara İçen Adam (Wil liam B. Davis) 


YARATICI EKİ! 
Chris Carter (Yaratıcı, yazar, yönetmen), Frank Spotnitz (Yapımcı, yazar, yönetmen), Vince Gil lian (Yazar), Kim Manners (Yönetmen) 


9 sezon çekildi. 8. sezonu gösteriliyor. 


s Dosyaların “X” olarak adlandırılmalarının nedeni dosyalanırken çıkan bir karışıklık. “U” (İn- 


gilizce açıklanamayan anlamına gelen “Unexp- 


lained”) harfinin altında yer alması gereken dosyalar “U”nun altında başka konular olduğu için daha az kullanılan “X” harfine kaydırılmasından kaynaklanıyor. 

m 6. sezona kadar Mulder uzaylılara inanırken Scully bunu mantıksız buluyordu. Gerçekte Duchovny ve Anderson için tam tersi geçerli. 

m Sigara İçen Adam'ı canlandıran William B. 
Davis, gerçekte sigara kullanmıyor. Bu nedenle çekimlerde içtiği sigaralarda tütün yerine bitkisel otlar kullanılıyor. 

M Jenerik müziğindeki meşhur eko akoru, besteci Mark Snow dirseğini yanlışlıkla klavyeye koyunca oluşmuş. Sonuçta ortaya çıkan ses hoşuna gidince bütün müziği bu tını üzerine kurmuş. 


South Park 


SESLENDİRENLER 

Trey m Marsh, Eric Cartman, Bay Garrison, Timmy, Şeytan 

Matt Stone/Kyle Broflovski, McCor- 


mick, Terrance Henıy Stoot, Leopold 'Butters' 


Kenny 


Stotch, Tweek, Isa, Saddam Hüseyin Isaac Hayes/ Şef, Bayan McCormick, Liane Cart man, Sharon Marsh, Wendy Testaburger, 


Mat Stone, Trey Parker (Yaratıcı, yazar) 


10. sezon yapım aşamasında. CNBC-e'de 9. se- 


zon gösterildi. 


İLGİNC 


s Cartman'ın annesinin ismi Liane, yaratıcı Trey Parker'ın eski nişanlısından alınmış. Eski nişanlısını başka bir adamla yakalayan Trey Parker, öcünü nişanlısının adını dizide herkesle ya- 


tüp kalkan Cartman'ın annesine vererek almış. 


8s Tamamı bilgisayarda hazırlanan dizinin bir bölümünün hazırlanma süresi bir hafta alıyor. 
Böylece elde çizilen The Simpsons gibi animasyonlardan çok daha güncel kalmayı başarıyor. 

# Söylenüye göre pilot bölümde yer alan uzaylılardan biri, neredeyse her bölümde bir kareliği- ne bir yerlerde saklanıyormuş. 

#8 Şef karakteri için, Irey Parker ve Mat Stone'un gittiği Colorado Üniversite sindeki gerçek 


bir yemekhane görevlisinden esinlenilmiş. 


bilgisayarınıza güvenin 


CBOX X-Cube Bilgisayarda Intel Inside© logosunu arayın. Bu, güvenileceğiniz markadan yüksek kaliteli performans ve güvenilirlik garantinizdir. 


inside, Gentrino Logo; İntel .koğo. 


| hiçbirşeyi riske atmayı sevmez kendine güvenir 


“Bilgisayarın hi n tercih eder 


i 


ig 


isi, Corporationun ABDde VE 


b Peça 


Intel& Pentium© D işlemci 940 
13.2 GHz, 2x2MB L2 Cache, 800Mhz FSB| 


2GB DDR2 533 MHz RAM 

200GB 7200 Rpm SATA HDD 

256MB ATI Radeon X1600 PCİL-Express VGA DVD-RW Double Layer Sürücü 

17” CBOX TFT-LCD Monitör 

Linux TR işletim sistemi 


Genius 2.1 Hoparlör * Kulaklık * Mikrofon * Work Webcam * Pedallı Direksiyon seti * WithThe Bilion ADSL Modem * Open Office Paketi Professional 


HEDİYE'N www.cbox.com.ir 


Güç kablosuna mı bağlısınız? Şimdi CBOX Almira Notebook ile Intel Centrino Mobil Teknolojisinin enerji tasarrufu sağlayan MOBILE 


mükemmel özelliklerini kullanarak pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur, aynı zamanda seyahatinizin sizi götürdüğü her yerde TECHNOLOGY üstün performans sunar. EZER Diğ 


Hatice Korkmaz (Dağcı) 
üniversite öğrencisi * doğa ve müzik tutkunu 


iel KE za * kendinden emin notebook'un anıklısını tercih eder 


“ Ürünün sadece klavyesi su geçirmezdir. 


Intel Centrino Mobil Teknolojisi 
Intel& Pentium© M işlemci 725 

(1.6 GHZ, 2MB L2 Cachej 

Intel© 915GM ICH6-M Chipset 

intel& PROMWireless 2200 802.11 b*g 


15” SXGA 1400x1050 Ekran 
512MB RAM * 40GB HDD 
DVD-RW Combo Sürücü 
Windows XP Home Edition TR. 


gA9gın 


Ayrıca; Max. 224MB intek GMA900 paylaşımlı ekra www.cbox.com.tr * IEEE 1394 * TV Out - SPDJE “PCM iii >. 


* Onboard AC97 ses kartı - 56K V90 dahili Fax Modem - 1000Mbps emer 


İS DİZİLER TEST 


0 soruda CNBC-e 


Televizyon izlemek başka, CNBC-e izleyicisi olmak başka... 
Televizyona, eskilerin deyimiyle “bakılır” belki, ama CNBC-e izlenir. Peki, iyi bir CNBC-e izleyicisi misiniz? CNBC-e dizilerini ve oyuncularını ne kadar iyi tanıdığınızı sınamaya ne dersiniz? 
O halde buyrun çoktan seçmeli testimize... 


1. Hangi müzik grubu “Gilmore Girls”e konuk olmadı? 

a) The Baneles 

b) The Shins 


©) Banararama 


2. Kaybetmeye mahküm Bundy ailesinin bir üyesini oynayan hangi oyuncu şöhreti yakaladı? 

a) Katey Sagal 

b) Christina Applegate 

©) David Faustino 


3. “The Simpsons”, Emmy adayı hangi animasyon dizi ile karşılaştırılıyor? 

a) Family Guy 

b) South Park 

© Camp Lazlo 


4. “The Simpsons'”ta sadece bir karaktere ses veren tek sanatçı olan Yeardley Smith dizide kimi seslendiriyor? 


a) Marge Simpson pi EE p 
Gilmore Girls” yeni yayın 


döneminde 6. sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. 


b) Lisa Simpson 
©) Edna Krabappel 


3. “Malcolm in the 
Middle”ın kadrosunda 
Emmy'ye yedi kez aday olup Homer'ın çıkardığı “D'oh!” sesi sinirli homurdanma karşığılıyla Oxford 


sözlüğüne girdi. 


ödül alamayan kim? 
a) Bryan Cranston 

b) Cloris Leachman 
© Jane Kaczmarek 


“Prison Break”in heyecanla beklenen ikinci 

sezon çekimlerine başlandı. 
MA , 


Senenin en çok izlenen komedilerinden “My Name is Earl'ün Emmy'ye aday olmaması tepki aldı. 


6. “Malcolm in the Middle”da Hali canlandıran Bryan Cranston 
CNBC-e'de yayınlanan hangi 

diziye konuk olmadı? 

a) Seinfeld 

b) The X-Files 

9) Two and a Half Men 


7. “How 1 Mer Your Mother”da kendine eş arayan Ted'in mesleği ne? 

a) Mimar 

b) Doktor 

©) Reklamcı 


8. “Scrubs”ta John “1.D.” Dorian olarak tanıyıp sevdiğimiz Zach BraffFin yönettiği ve oynadığı filmin adı nedir? 

a) Garden State 

b) Blue Moon 

c) The Last Kiss 


9. “My Name is Earl”ün hangi iki oyuncusu daha önce de bir yapımda birlikte rol almıştı? 

a) Jaime Pressly — Jason Lee 

b) Nadine Velazguez - Jaime Pressly 
© Jason Lee - Ethan Suplee 


10. “Prison Break”te kaçış sırasında mahkümlardan hangisi öldü? 

a) T-Bag Bawwell 

b) C-Note Franklin 

©) Charles Westmoreland 


11. “Prison Break”te Lincoln Burrows, kimi öldürdüğü iddiasıyla ölüme mahküm oldu? 

a) Terrence Steadman, Başkan Yardımcısı'nın erkek kardeşi 

b) Eyalet Valisi Frank Tancredi 


c) Michael ile Lincoln'un babaları 


12. “Without a Trace”in Jack Malone'u Anthony LaPaglia hangi ülkeden? 

a) ABD 

b) Avustralya 


o) İngiltere 


5744 


B 


MİR DİZİLER TEsr 


13. “Nip/ Tuck'ta, Sean 
MeNamara'nın ayrıldığı eşi ve annesini hangi ana-kız aktris oynuyor? 

a) Vanessa Redgrave - Joely 
Richardson 

b) Biythe Danner - Gwyneth Paltrow o Dianne Ladd - Laura Dern 


14. “Nip/ Tuck”ta rol alan Jessalyn Gilsig (Gina Russo) ve Joey Slotnick'i (Merril Bobolit) başka hangi dizide birlikte seyrettik? 
a) Ally MecBeal b) Boomtown 

© Boston Public 


15. “According to Jim”de, Jim'in karısını oynayan Courtney Thorne-Smith'i hangi diziden tanıyoruz? 

a) Ally MeBeal 

b) Frasier 


o) TheO.c. 


16. “Cold Case'in, başka başarılı polisiye dizilere de imza atan yapım yönetmeni kim? 

a) Paris Barclay 

b) lan Biederman 

© Jerry Bruckheimer 


Kimliği merak edilen Carver'ın maskesi "ın üçüncü sezonunda düşecek. 


“Nip/Tuck 


17. “Cold Case”te Folsom hapishanesinde geçen bölüm hangi müzisyene saygı niteliğindeydi? 

a) Bruce Springsteen 

b) Johnny Cash 

o) John Mellencamp 


18. “How I Met Your Mother'da “Buffy”nin hangi karakterini bambaşka biri olarak izliyoruz? 
a) Willow 

b) Xander 

c) Anya 


19. “Buffy'nin filminde vampir avcısını kim oynadı? 

a) Sarah Michelle Gellar 

b) Kristy Swanson 

© Moira Kelly 


Fox Mulder 

* “The X-Files”a veda etse de zaman zaman diziye konuk olacak. 


20. “ER”da beşinci sezon sonunda ayrılan aktörün adı ne? 

a) George Clooney 

b) Pierce Brosnan 

c) Noah Wyle 


21. “ER”ı yaratan meşhur romancı kim? 
a) Philip Roth 

b) Michael Crichton 

o) Tom Claney 


22. “The 4400'de Richard Tyler hangi savaşta kayboldu? 

a) Pasifik Savaşı 

b) Vietnam Savaşı 

©) Kore Savaşı 


23. “Rome”un Sezar'ı Ciarân Hinds geçen yıl hangi ünlü yönetmenin Oscar adayı filminde oynadı? 

a) Ang Lee - Brokeback Mountain 

b) Paul Haggis - Crash 

c) Steven Spielberg - Munich 


24. “The X-Files”da Mulder'ın yerine gelen Ajan Doggett'ı canlandıran Robert Patrick'i hangi meşhur aksiyon filminden tanıyoruz? 

a) Terminator 2: Judgment Day 

b) Robocop 


©) Eraser 


23. Mulder, “The X-Files”da diziye nasıl veda etti? 

a) Uyudu, uyanmadı 

b) Uzaylılar tarafından kaçırıldı 

c) Kaçıp saklandı 


26. “South Park'ın Scientology'ye ilişkin bölümünde dolaba kapanan ve bölüme büyük tepki gösteren kimdi? 

a) Tom Cruise 

b) Kirstie Alley 

c) Isaac Hayes 


“South Park”ın Kenny'si bir zamanlar 


ölmesiyle meşhurdu, ama yaratıcıları bu 


| > fikirden sıkılmış olacaklar ki, o artık 
kazalardan uzak duruyor. 
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n İZ DİZİLER TEST 


27. “CSI: NY'ta dedektif Mac Taylor, Vanessa Ferlito'nun oynadığı dedektif Aiden Burn'ü niye ekibinden uzaklaştırdı? 

a) Bir zanlı ile ilişkiye girdi 

b) Kanıt çaldı 

o Kanıtları yok etti 


28. “CSE NY'un Stella'sı Melina Kanakaredes'i daha önce CNBC e'de hangi dizinin başrolünde izledik? 

a) Providence 


b) Passions 


9 NYPD Blue 


29. “ER”da da konuk olarak izlediğimiz hangi aktör “Six Feet Under'ın kadrosuna katıldı? 

a) Sam Anderson 

b) Troy Evans 

9 James Cromwell 


30. “The Sopranos”un oyuncularından hangisi aynı zamanda senaryo yazıyor? 
a) Michael Imperioli 

b) Robert ler 


c Tony Sirico 


31. Christopher Reeve'in “Smaliville”e konuk olan karakteri ne iş yapıyordu? 
a) Polis 

b) Bilimadamı 

©) Politikacı 


32. İlk sezonda Anna rolüyle 

“The O.C.” takipçilerinin kalbinde yer edinen Samaire Armstrong'u daha önce CNBC:-e'de hangi dizide izlemiştik? 

a) Asil... 

b) Freaks and Geeks 


9) Boomtown 


33. “The O.C.'nin genç kadın oyuncularından hangisi Zach Braff ile bir sinema filminde rol aldı? 

a) Rachel Bilson 

b) Mischa Barton 

o) Olivia Wilde 
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“The King of 
Çueens”in başrol oyuncusu Kevin 
#“ James sekiz sene 
£ sonunda Emmy'ye 


“Smaliville”de Clark 
Kent'in annesini canlandıran Annette 
O'Toole, “Süpermen 
3"tedelanalangi oynamıştı. 


“The O.C.” 3. sezonuyla yeni yayın döneminde izleyicilerle buluşacak. 


34. “One Tree Hill”in başrol oyuncusu Michael Chad Murray hangi 

CNBC:e dizisinde rol almadı? 

a) Dawson's Creek 

b) Gilmore Girls 

©) Bufiy the Vampire Slayer 


33. “One Tree Hil/”de Haley'ye özel bir konser veren rock yıldızı kim? 

a) Sherly Crow 

b) Shirley Manson 

o Avril Lavigne 


36. “Tas Vegas'ın Big Ed Deline'ı James Caan hangi filmle Oscar adayı oldu? 

a) Misery 

b) The Godfather 

o) Thief 


37. Kevin James'in hangi arkadaşı 
“The King of Oueens”e konuk oldu? 
a) Ray Romano 

b) Jason Lee 


c) James Belushi 


38. “Seinfeld”in Elaine'i 

Julia Louis-Dreyfus, daha sonra yapımcılarından da biri olduğu hangi dizide rol aldı? 

a) Fat Actress 

b) Watchinge Ellie 


o) Designing Women 


MİS DİZİLER resi 


39. Jerry Seinfeld, diziyi devam ettirmesi için önerilen parayı reddederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Teklif edilen miktar ne kadardı? 
a) 7 milyon dolar 

b) 5 milyon dolar 

©) 3 milyon dolar 


40. “Two and a Half Men'in Alan, neden kardeşi Charlie'nin yanına taşındı? 

a) Anneleri onu evden kovduğu için b) Master'ını hazırlayacağı için 

©) Karısından ayrıldığı için 


41. “Rocko's Modern Life”ta yönetmen ve yazar olarak başarılı bir iş çıkaran Joe Murray, daha sonra hangi animasyonu yarattı? 

a) SpongeBob SguarePants 

b) CatDog 

©) AAAHH!! Real Monsters 


42. “The Simpsons”ta Barta ses veren Nancy Cartwright, “Rugrats”te hangi bebeği seslendiriyor? 

a) Chuckie Finster 

b) Phil ve Lil DeVille 

©) Tommy Pickles 


43. “Toey”in ablası Drea de Matteo başka hangi dizide oynuyor? 

a) Friends 

b) Gilmore Girls 

©) The Sopranos 


44. “Arrested Development”ta çocukların babası George Bluth Sr. ve amcası Oscar Bluth'u oynayan, “The SpongeBob SguarePanis” filminde de Kral Neptün'ü konuşan aktörün adı ne? 
a) Jerry Stiller 

b) Jeffrey Tambor 


o Edward Herrmann 
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“Arrested 
Development"tan 
Jason Bateman ve 
“Scrubs”tan Zach 
Braff'i önümüzdeki sene 
“Fast Track” ile beyazperdede 


49. “Carnivale”ın yönetmenlerinden Rodrigo Garcia başka hangi dizide çalıştı? 

a) Rome 

b) Nip/Tuck 

©) Six Feet Under 


DE : 46. Dört arkadaşın başına gelenleri Ee Sie” ” : anlatan “Tes Always Sunny in ğ N - Philadelphia” nerede geçiyor? 
3 a) Bir İtalyan pizzacısı 
b) Bir İrlanda barı 
9) Bir İngiliz pub'ı 


“Kitchen Confidential”da Seth'i canlandıran Nicholas Brendon, daha önce de Buffy'nin İ arkadaşı Xander olarak karşımıza çıktı. İ 


47. “Kitchen Confidential” hangi şefin aynı adlı biyografisi üzerine kuruldu? 
a) Anthony Bourdain 

b) Wolfgang Puck 

©) Charlie Palmer 


48. “Stacked”de teslimat yaparken izlediğimiz ve başka dizilere de konuk oyuncu olarak katılan Anderson'ın eski nişanlısı kim? 

a) Travis Titt 

b) Kid Rock 

o) Ünele Kracker 


49. Yeme bozuklukları olan dört arkadaş 


“One Tree Hill”in - üzerine kurulu “Starved”ın, aynı oyuncularından Bethany zamanda oyuncularından biri olan Joy Lenz'in gerçek hayatta yaratıcısı kim? 

Şarkıcı olması dizinin ikinci a) Del Pentecost 


sezonuna yansıyacak. b) Sterling K. Brown 


c) Eric Schaeffer 


30. Dokuz sezon süren “Everybody 
Loves Raymond'”ın üç ana erkek oyuncusundan hangisi yedi kere aday olduğu halde Emmy alamadı? 

a) Ray Romano 

b) Brad Garrett 

c) Peter Boyle 
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M2, FİLM DOSYASI DENiZ MACERASI FİLMLERİ 


Hollywood 


sırılsıklam 


Sunduğu dövüşlü, dalgalı, fırtınalı, heyecanlı öyküleriyle denizler sinema için her zaman çekici bir mekân oldu. Sinema korsan filmlerinden felaket filmlerine, suya açılmak için her zaman cazip bir sebep buluyor. 
Ancak uzun bir aranın ardından, özellikle son yıllarda tür iyiden iyiye canlandı. Gore Verbinski'nin “Karayip Korsanları”nın türün zamanında en popüler kolu olan “korsan filmleri"ni yeniden canlandırması, trendin üzerine tuz biber ekecek gibi görünüyor. 


yp İZ, FİLM DOSYASI DENiZ MACERASI FİLMLERİ 


on yıllarda sinema, denize giderek daha 

sık açılmaya başladı. Epik bir “denizde 

takip” hikâyesi olan Dünyanın Uzak 

Ucu'ndan tutun da, Kaptan Coustea- u'yu anan ilginç komedi Suda Yaşam'a, 70'lerin ünlü bir felâket filminin yeniden çevrimi Poscidon'dan Kaçış'a varıncaya kadar, farklı filmler engin denizleri mekân seçtiler. Deniz savaşları, kazaları, hatta denizde pusu kurmuş dünyadışı ya da doğaüstü varlıkları, beyazperdede görmeye alıştık. Karayip Korsanları'nın ilki gibi, ikincisi nin de gişe macerasına ne kadar görkemli bir başlangıç yaptığına bakacak olursak, korsan filmlerinde de bir hareketlenme olması kimseyi şaşırtmaz herhalde. 

Aslında 30'lu ve 40'lı yıllarda altın çağını yaşayan kılıç şakırulı deniz serüvenleri, popüler sinemanın önemli kulvarlarından birini oluşturuyordu. 
Errol Flynn'in oynadığı Captain Blood ve The Sea Hawk, Douglas Fairbanks'in oynadığı sessiz film The Black Pirate ve Burt Lancaster'ın oynadığı 1952 yapımı The Crimson Pirate türün klasiklerinden sayılabilir. 

Bazen korkutucu birer suçlu, bazen de sistemin dışında kalmayı seçen romantik maceraperestler gibi çizilen korsanlar, bu türün doğal malzemesini oluşturuyordu elbette. Kara Korsan'ından Kızıl Korsan'ına, Karasakal'ından Sarısakal'ına kadar beyazperde çeşit çe-Mesela  Errol 
Flynn'in bir tür “tuzlu su Robin Ho- 


şit korsan gördü. 
od'u” olarak görülebilecek Captain Blood'ı, zenginden çalıp fakire veren, romantik bir korsandı. Robert Newton'ın Blackbeard, the Pirate'taki Karasakal tiplemesi ise korkutucuydu. Robert Newton ise Blackbeard, the Pirate'ta Karasakal, Treasure Island /Defi- ne Adası'nda Long John Silver karakterleriyle, sinemadaki korsan tiplemeleri konusunda bir tür başvuru kaynağı haline geldi. Bugün bile bazen filmlerdeki korsanlarda konuşma biçiminden mimiklere, onun etkilerini görüyoruz. 

Newton'ın oyunu bir yana, “korsan 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literatürü”nde muazzam bir yere sahip olan asıl kaynak, Robert Louis Stevenson'ın romanı Define Adası'nın kendisi tabii. Esas olarak bir çocuğun yetişkinliğe geçişini anlatan bu klasik, define haritasının peşine düşen kahramanlarının öyküsüyle arkasından gelen bütün bir deniz serüveni türünü çok belirgin bir şekilde etkiledi. 
Özellikle Long John Silver adlı korsan, neredeyse bütün korsan literatürünü etkileyen bir karakterdi. Bir bacağını kaybetmiş olan Long John Silver, omuzunda papağanıyla, güçlü ve karizmatk bir tiptir; çevresindekileri etkisi altına almak- ta zorlanmaz. 

Define Adası 


sinema ve televizyona defalarca 


“Pirates of the Caribbean / Karayip Korsanları” 


uyarlandı. Long John Silveri da Robert Newton'dan Jack Palance'a, Orson Welles'den Charlton Heston'a kadar birçok oyuncu oynadı. 
Define Adası'nın bir Muppet versiyonu (Muppet Treasure Island) ve uzaya uyarlanmış bilimkurgusal çizgi filmi (Treasure Planet) bile yapıldı! Bu klasiğin sıradışı uyarlamalarından biri de, Şili'li Raoul Ruiz'in bu ay CNBCee'de izleyeceğimiz 1985'teki filmiydi. Öyküyü günümüze uyarlayan ve kendine has deneysel anlatımıyla yoğuran film, olay örgüsü açısından Stevenson'ın klasiği- ne hafifçe benziyordu ama tıpkı Define Adası gibi, “bir çocuğun büyüklerin dünyasına geçişi” 


üzerine odaklanıyordu. 


Ay 


30'lu 40'lı yıllarda altın çağını yaşayan korsan 


#Jreasure Island: Döfine Adası” 


filmleri, daha sonra epey seyreldi, ama tam olarak yok olmadı. Arada Swashbuckler, Yellowbeard ve Roman Polanski'nin Pirates'ı cibi filmlerle, varlığını sürdürdü. Sinemanın büyük bütçelere, göz alıcı patlamalara ve özel efektlere iyice alıştığı 9O'lardaki kıpırdanma ise, Renny Harlin'in çektiği ve o zamanki eşi Geena Davis'in başrolünü oynadığı Cutthroat Island,/Korsan ile gerçekleşti. Film her ne kadar gişede hüsrana uğ 


rasa ve iyi eleştiriler almasa da, eski korsan filmleri janrının birçok açıdan başarılı sayılabilecek bir güncellemesiydi aslında. Etkileyici setlere, Stevenson'ı bile gülümsetebilecek bir “define haritası” üzerine kurulu bir öyküye, bol bol kılıç şakırusına ve görkemli gemi savaşlarına yer veren, yeni teknolojiyle donanmış eski usül, eğlenceli bir korsan filmiydi. Ancak tutulmadı ve korsan filmi, eski popülerliğe yeniden ulaşmak için başka bir filmi beklemek zorunda kaldı: Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti'ni. Gore Ver binski'nin filmi, doğaüstü öğelerle süslü, sürükleyici öyküsü, çarpıcı manzaraları, bol bol eski usül mizahla bezeli kılıç şakırtsı ve hepsinin ötesinde Johnny Depp'in tamamen sıradışı Kaptan Jack Sparrow tiplemesiyle Cutthroat Island'ın yapamadığını yaptı ve seyirciden muazzam bir ilgi gördü. Serinin ikinci filmi Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı geçen ay gösterime girdi. 
Aynı anda çekilen üçüncü film de yolda. 


Kara Korsan'dan Kızıl Korsan'a; Karasakal'dan Sarısakal'a beyazperde çeşit çeşit korsan gördü. 


Captain Blood gibi romantikler de vardı, Karasakal gibi korkutucu tipler de... 


Öte yandan, elbette korsan filmleri sinemanın yegâne deniz gezintisini oluşturmuyor. Öncelikle, Herman Melville'in Moby Dick'inden Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz'ine, hatta bir ölçüde Daniel Defoe'nun Robinson Crusoesuna kadar birçok edebiyat klasiğinin film uyarlamaları var. Devasa bir beyaz balinanın peşine düşen saplantılı Kaptan Ahab ve beraberinde sürüklediği Peguod tayfasının öyküsü 


Moby Dick'in en ünlü uyarlaması, John | 


« Ve FİLM DOSYASI DENİZ MACERASI FİLMLERİ 


ton'ın çektiği ve başrolünü Gregory Peck'in oy- 


nadığı 1956 yapımı film (uyarlamaları arasında, Kaptan Ahab'ı Uzay Yolu'nun Kaptan Picard'ı olarak tanıdığımız Patrick Stewart'ın oynadığı, 
1998 tarihli bir TV yapımı da var). Yaşlı Adam 
ve Deniz'in kocaman bir kılıçbalığını yakalamaya çalışan “yaşlı adam”ı ise Spencer Tracy ve Anthony Ouinn tarafından canlandırıldı. İnsa- nın “Deniz” ile mücadelesi, öteden beri çok göz- de bir hikâye konusu oldu. Dev bir balinayla ya da irikıyım bir kılıçbalığıyla mücadelenin dışında, fırtınalarla, dev dalgalarla boğuşan denizciler de sık sık konu oldu sinemaya. 

Bu noktada artık “felaket filmi” sularına yanaştığımız için, özellikle 90'lı yıllardan itibaren böyle filmlerin giderek artığını görüyoruz. Ridley Scow'ın gençlerle dolu bir geminin boraya White 
1996'da, özellikle söz konusu felaketi görüntüle- 


yakalanışını anlatan filmi Sguall, yen sahneleriyle yer etmişti zihinlere. Bir sene sonra James Cameron'ın muazzam bütçeli ve 


hasılatlı Titanic'i geldi. Cameron'ın filmi Oscar'a boğulurken, geminin dev bir buzdağına çarpıp batışını resmeden görüntüler de sinema tarihinin görkemli felaket sahneleri arasında yerini aldı. 1999'da George Clooney'nin başrolünü oynadığı Perfect Storm, öyküsü ya da karakterlerinden ziyade filme adını veren muazzam fırtınayla akıllara yer etti. 

Sinema tarihinde tabiri caizse daha “alttan al ta” giden bir deniz serüveni çeşidi de var: Denizaltı filmleri. Bu alttürün en büyük klasiklerinden Wolfgang Petersen'in Das Boot'u (1981), Denzel Washington ve Gene Hackman'lı Crimson Tide, Harrison Ford'un suretinde görmeye alıştığımız Jack Ryan karakterini Alec Baldwin'in oynadığı The Hunt for Red October, son yıllarda da U-571 ve K-19: The Widowmaker, bu türe ait filmler. Denizaltı filmleri genellikle yoğun bir gerilimle örülmüş eserler veriyor. Heye canlı kovalamacaların, paranoyanın, klostrofobinin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir macera sineması. İlginç bir yan da, denizaltı dışına da 


taşmaya başlamaları. Örneğin aynı adlı bilgisa 


yar oyunundan uyarlanan Wing Commander (1999), denizaltı filmlerini model alıyordu. 
Wing Commander demişken... Uzay filmlerinin, özellikle de bol bol fantastik öğe içeren “uzay operası” türünün bir ölçüde deniz serüvenlerini, büyüleyici yeni yerlerin ve varlıkların keşfedildiği o eski “kayıp dünya” öykülerini model aldığı söylenebilir zaten. Örneğin Jules Ver- ne klasiği Denizler Altında 20.000 Fersah'ı şöyle bir düşündüğünüzde, içinde uzayda geçen bir-Öte 


yandan, zamanla uzay filmlerinin de deniz serü- 


çok öyküyü andıran unsur bulabilirsiniz. 


venlerini etkilediği ortada. Titanic'in yönetmeni 


(We muhtemelen Luc Besson ve Wolfgang Petersen gibileriyle birlikte en su-sever sinemacılar arasında adı geçmesi gereken) James Cameron, bu çok-Oscar'lı devasa yapımdan yıllar önce, bugün de çok sevilen ve sualtında geçen bir “uzaylılar dünyamızda” filmi yapmıştı: The Abyss. Tuhaf yaratıkların ya da yabancıların -iyi ya da kötü niyede- karada değil suda karşımıza çıktıkları bu tür filmlerin ayrıca Sphere, Virus ve Deep Ri- 


Denizaltı filmleri genellikle yoğun bir gerilimle örülmüş eserler veriyor. Heyecanlı kovalamacaların, paranoyanın, klostrofobinin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir macera sineması. 


sing gibi örnekleri de bulunuyor. 


Sphere cibi fantastik öyküler; Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Cast Away / Yeni Hayat cibi modern Robinson Crusoe uyarlamaları; U- 
571 gibi suda savaş filmleri; Poseidon'dan Kaçış 
gibi felaket filmleri... Deniz maceraları beyazperdeye tam anlamıyla dönmüş, her kulvardan işliyor gibi görünüyor. 19. yüzyılın ve 20. yüzyıl başlarının o “ucuz roman” formatındaki deniz serüvenleri zaten, onları Alan Moore çizgi romanı Ihe League of Extraordinary Gentlemen'ından uyarlanan film vesilesiyle, Kaptan Ne mo'nun Nautilus gemisine binerek, kıyısından köşesinden bir dönüş yapmıştı... Verbinski'nin Karayip Korsanları serisi, bu dönüşün altını kalin kalın çizdi adeta. Bunca deniz trafiği gösteriyor ki, 90'lardan beri Hollywood için, bir kez daha suda yaşam olduğu kesin. 


Kutlukhan Kutlu 


CNBC-e'DE DENİZ MACERASI FİLMLERİ 


8 TREASURE ISLAND / DEFİNE ADASI 
4 AĞUSTOS CUMA, SAAT 22:00 


S2 DÜNYA SİNEMASI HER PAZARTESİ 22:00 


LEE 7 AĞUSTOS 
| LONG FLEUVE 
Lave (Çİ TRANGUİLLE 


Etienne Chatiliez'in 1988 tarihli fik 


ni “La vie est un long fleuve trangur- 


0 İyng İrt 
ran 


ille”, hastanede yerleri değiştirilen Ç iki bebeğin öyküsünü anlatyor. 

Böylece fakir ve hırsız bir ailenin kızı olan Bernadette konforlu bir bur- 


EDANME CATILEZ 


juva evinde büyürken, diğer ailenin 


2 Mumunddta e e 
LLUMINATA 


Cannes'da Altın Kamera ödülü kazanan “Mac”in ardından “Illuminata”yı çekmek için altı yıl kadar bekleyen ünlü aktör John Turturro, 20. 
yüzyılın başlarında New York'ta ayakta kalmaya çalışan bir tiyatro 
<< topluluğunun öyküsünü anlatıyor. 


Kendi kendini, 


Yönetmen: John Turturro Oyuncular: Leo BEİ Henri Benazzo, Fernando Bolles, Katherine Borowitz, Christoj Ülke: İsp - ABD - Jap Yapım Yılı: 1998 Süre: 105 daki 


oğlu Momo da fakir bir hayata mer- 


haba der. Olaydan 12 yıl sonra gerçekler ortaya çıkar ama işler bir türlü rayına oturmak bilmez. Komik bölümler halinde gelişen filmde, Fransız sinemasının usta isimleri rol alıyor. 


har, e 
Egosuyla herkesi bezdiren bir yazarı canlandıran Turturro, “Illuminatada dönemin ruhunu etkili bir biçimde betimliyor. Özellikle eşcinsel bir tiyatro eleştirmenini canlandıran Christopher Walken'ın bulunduğu 


sahneler az bulunur cinsten. 


Aslında oyuncu 


John Turturro, kendi kuşağından bazı seçkin meslektaşları gibi, kameranın iki tarafında da çalışmayı seviyor. Bu ay onun yönettiği ikinci film olan “Illuminata”yı izleyeceğiz. 


Babası, yaptığı işle iftihar eden İtalyan göçmeni bir marangoz. 
Oğlunun ona selam yolladığı ilk yönetmenlik denemesi Mac'teki Mac Vitelli gibi. John Turturro da 10 yaşından itibaren yazları onunla çalışmaya başladı. Adamın işi başından aşkın olduğu için ona zanaatın inceliklerini öğretememişti, kaba işleri yapıyordu. 
Büyüyünce bu işi yapmayacağım.” diye teselli ederdi. Ama sonraları bu titiz zanaatkârı da, yaptığı işi de takdir etmeyi öğrendi. Baba Turturro, oğlunun oyunculuk hevesine de karşı çıkar; onun, öğretmenlik gibi, kendini kurtarabilecek bir iş yapmasını isterdi. Boşuna kaygılanmış. Genç yaşta oyuncu olan John Turturro maddi kaygılardan uzak sayılır. 
Çocuk yaştayken sinemanın sihrine kapılan Turturro, üniversiteyi bitirince Yale'de bursla oyunculuk okudu. Genç yaşta bir Obie ödülüyle tiyatroya geçti. İlk filmi Martin Scorsese'nin 1980 yapımı Raging Bull'uydu, ondan sonraki dört yıl boyunca hiçbir filmde oynamadı. O yıl Satıcının Ölümü ile Broadway/'e çıktı. Sinemada adını 


duyuruşunu ise Spike Lee'nin Do the Right Thing'indeki bağnaz pizzacıya borçlu. Coen kardeşler'in Barton Fink'i ona Cannes'dan ödül getirdi. 
Başrol oyunculuğunu ona bir de Tom DiCillo, Box of Moonlight ile tattırdı. 
Yönetmen olarak ilk filmi Mac (1992) ile Cannes'da Altın Kamera kazandı. 
Altı yıl sonra da ayın filmlerinden Illuminata'yı gerçekleştirdi. John Turturro'nun yönetmenliğini yaptığı son filmi, geçtiğimiz ay gösterime giren Romance & Cigarettes / Aşk ve Sigara idi. 


Bergman'ın kanatları altında 


Yönetmen Ingmar Bergman, ilk kez birlikte çalıştıkları 1966 yılından itibaren, Liv Ullmann'ın hamisi oldu. 


Liv Ullmann Norveçli olsa da, İsveç sinemasının ürünleriyle, özellikle Bergman'ın filmleriyle tanınıyor. Liv Ullmann, ülkesine ancak yedi yaşındayken gitti. Mühendis babasının görevli olduğu Japonya'da doğmuş, İkinci Dünya Savaşı patlak verince de Kanada'ya gitmişlerdi. Norveç'e 1946'da geldi, oyuncu olmaya karar verince Londra'da okudu. 
Mesleğe Stavanger ve Oslo sahnelerinde başladı. Sinemada ise Ingmar Bergman'ın Persona'sındaki (1966) katatonik aktris Elisabeth Vogler ile dikkati çekti. Oysa bu role, başrolü paylaştığı Bibi Andersson'a benzediği için seçilmişti. Bergman, genç aktrisi himayesi altına aldı, birçok filmde birlikte çalıştılar. 
İlişkileri de oldu, Linn Ullmann adında, zaman zaman annesinin filmlerinde oynayan bir kızları var. “Annesinin filmleri,” çünkü anne Ullmann iki filmde Sofie ve Kristin Lauransdotter ile Enskilda samtal adlı bir 

TV dizisinde yönetmen olarak çalıştı. 


Yönetmen: Fons Rademakers Oyuncular: Liv Ullmann, Maximilian THE ROSE Scheli, Peter Fonda, Jan Niklas, Katarina Lena Müller, Kurt Hübner GARDEN Ülke: ABD - Alm - Avust Yapım Yılı: 1989 Süre: 107 dakika 


Amerikan-Alman ortak yapımı bir avukat, Reichenbach'ın savun- 
“The Rose Garden”, gerçek bir da masını üstlenir ve dava sürerken vadan çekilmiş bir film. Frankfurt yaşlı adamın 2. Dünya Savaşı sıra-Havaalanı'nda Arnold Krenn adlı sında toplama kampında çok zor bir adama saldıran Aaron Reichen- günler geçirdiğini öğrenir. Saldırdığı 


bach fakir bir ihtiyardır. Tesadüfen o Arnold Krenn ise o toplama kampı- 


orada bulunan ve olaya tanık olan nın komutanlarından biridir. 


73 dk 


p İZ KOMEDİ FİLMLERİ HER ALi 22:00 


Redgrave hanedanından 


İngiliz tiyatro ve sinemasının Redgrave İ hanedanının vârislerinden Natasha Richardson, yönetmen Tony Richardson'ın da kızı. 


Annesi aktris Vanessa Redgrave ile babası yönetmen Tony Richardson, küçük kızlarına Leo Tolstoy'un Savaş ve Barış'ının kahramanının adını koymuş. Natasha Richardson bu isimden şikâyetçi midir, bilmiyoruz. Kız kardeşinin adı ise Joely. Kendisini, Nip/Tuck'ın Julia McNamara'sı olarak tanıyoruz. Anne Vanessa da aynı dizide kızının sorunlu annesini oynamıştı. Natasha dört yaşındayken ilk filmini yaptı, Charge of the Light Brigade / Hafif Süvari Alayının Hücumu'nda, annesinin düğünündeki küçük nedime olarak kamera karşısına geçti. Sonra da, dedesi Michael Redgrave'den bu yana ailesindeki herkes gibi Old Vic Tiyatrosu'na, Shakespeare oynamaya gitti. 1985'te annesi Vanessa ve teyzesi Lynn'le (bir'de dayısı Corin var) Çehov'un Üç Kızkardeş'inde mükemmel bir performans sundu. Ertesi yıl Londra Tiyatro Eleştirmenleri Umut Veren Oyuncu Ödülü'nü aldı. Annesi ve teyzesiyle geçen yılki The White Countess'de de birlikte oynadı. Biz Natasha Richardson'ı ayın filmlerinden The Favour, the Watch and the Very Big Fish'te porno filmi dublajcısı Sybil olarak izleyeceğiz. 


Ni YBIGFISH DE — 3 
louis Aubiard dini fotoğraflar çeke- (o canlandıracak bir model bulması ge- 
“rek kıt kanaat geçinen çirkin bir o rekmektedir. Louis kendini bir anda “adamdır. İş hayatındaki sıkıntıları bir seslendirme stüdyosunda bulur yetmezmiş gibi evde de tatsız tuzsuz ve başına gelecek bir dizi ilginç ve yemekler pişiren kız kardeşiyle uğ o hareketli olayın fitilini yakmış olur. 
: raşmaktadır. Son zamanlarda başı o Güçlü oyuncu kadrosuyla keyifle izkimi sks kasim hayli derttedir, zira acil olarak İsa'yı o lenecek sürükleyici bir yapım. 


8 AGUSTOS 


e 


“ Gercek hayatta karı koca olan Kurt mayan marangozu, para bile ödemev / > 
Russell ve Goldie Hawn'un başrol den kovar. Ancak geçireceği bir kaza “ lerini paylaştığı “Overboard” eğlen: sonucu hafızasını yitirecek ve intipaylaşug Ss Y celi bir romantik komedi. Zengin kam için ilginç bir yol düşünen ma- 
“ bir mirasyedi olan Joanna Stayton, rangozun ağına düşecektir. “Preüy yatına dolap yapurmak için bir ma- Woman” filminin yönetmeninden 


rangoz çağırır ve işin içinden çıka (birinci sınıf bir komedi. 


2000 SEEN BY. hai manmey 


Fransız televizyonu tarafından yedi yönetmene sipariş edilen “2000 
Seen By / Sinemacıların Gözünden 
2000” serisi 3. binyıla girerken ya- 
© şanacağı iddia edilen Y2K krizi üzerine filmlerden oluşuyor. Bu seride 
“ Hal Hartley'in çektiği “The Book of 


“Crash” filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen Matt Dillon'ın baş- 


/ “— rolünü oynadığı “Mr. Wonderful”, WE > romantik komedi düşkünlerine göre Mir. Wohderful Şap a 

bir film. Sevgilisiyle bir bowling salonu işletmek isteyen Gus, yeteri kadar parası olmadığını fark eder. Ak- 


Güzel çocuktan aktöre | 


Bir zamanların asi genci Matt Dillon, çok başarılı geçen 


bir yılın ardından artık kendini iyice kanıtladı. 


Flash Gordon'un yaratıcısı Alex Raymond'ın yeğeni Matt'e, TV western'i Gunsmoke'un kahramanının adı verilmişti. İlkokulda oyunculuğa başladı. 14'ündeyken Warner Bros. yetenek avcıları tarafından keşfedildi. Matt Dillon yakışıklılığıyla birçok gençlik filminin âsi genci oldu. Gus Van Sant'ın Drugstore Cowboy'undaki 


Life” 


ise New York'ta kıyameti bekleyen insanların arasında dolaşan 
İsa peygamberi, Maria Magdalena'yı ve Şeytan'ı bir araya getiriyor. Mizah dozu yüksek filmde bir de sürpriz bir isim var: Rock müziğin “Alternatif Madonna”sı P. J. Harvey. 


lına gelen en iyi çare ise eski karısı- 


nı yeniden evlendirmek ve her ay ödemek zorunda kaldığı nafaka parasından kurtulmaktır. Film, “The Enelish Patient / İngiliz Hasta”nın yönetmeni Anthony Minghella'nın imzasını taşıyor. 


(1989) canki rolüyle büyüklüğe de rahatlıkla geçti. 2002'de, olumlu eleştiriler alan The City of Ghosts'la yönetmenliği denedi. Geçen yıl ise, onun yılıydı. Dört filmde oynadı. Crash'teki ırkçı polisle ödül alsa da, asıl Factotum'un genç Charles Bukowski'si olarak kusursuzdu. 


İngiltere'de yaşayan İtalyan bir göç 


men ailenin hikâyesini anlatan 
“Oueen of Hearts” yer yer neşeli, yer yer hüzünlü ve gösterişli bir film. 
Sevdiği kız Rosa'yı, başka biriyle evlenecekken düğün günü kaçıran Da- 


x.nilo, soluğu Londra'da alır. Burada 


bir cafe işletmeye başlayan Danilo fazla başarılı olamaz ama, talihinin döneceği günü beklemekten de asla vazgeçmez. Ailesi genişledikçe sorunları da çeşitlenecek; yıkımın eşiğine gelse de mücadele etmeye devam edecektir. 


KAÇIRMAYIN “TACONES LEJANOS / YÜKSEK TOPUKLAR” 23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT 22:00 


Tarife gelmeyen Pedro Almodövar, başrollerini şarkıcı bir anne ile TV sunucusu kızının oynadığı cinayet melodramı ile karşımızda. Ayın filmlerinden “Tacones Lejanos / Yüksek Topuklar”da erkek karakterler ikinci planda kalmış. 


aman zaman akılda kalan erkek kahramanlar yaratmasına, hatta onları oynayan aktörlerden yıldızlar bile çıkarmasına rağmen, Pedro Almodovar temelde bir kadın yönetmenidir. Women on the Verge of a Nervous Breakdown ile bunu kanıtladı, kadın karakterlerin baskın olduğu ve galasını Cannes'da yapan son filmi Volver ile de bir daha aluni çizdi. Ayın filmlerinden Tacones Lejanos Yüksek Topuklar da da erkek Karakterleri ikinci planda kalmış, önemli roller kadınların. Özellik. 
le de, kıdemli iki Almodovar oyuncusunun oynadığı iki kadının. Anlı şanlı şarkıcı Becky del Paramo (Marisa Paredes) ile, 15 yıldır görmedi- 


sunucusu kızı Rebecca (Victoria 


ği. televizyon 


Z ce 


Abril). Becky, Madrid'e bir konser için gelince Rebecca'nın hayatına da yeniden giriyor. Bir de bakıyor ki, kızı kendi eski sevsililerinden biriyle evlenmiş. Anne-kız kaybettikleri yılları telafi et meye çalışırken de koca, bir cinayete kurban gidiyor. Ne yazık ki cinayenen hanımlardan hangisinin sorumlu olduğu anlaşılmıyor, biri itiratta bulunduğu halde... 

Pedro Almodovar, “günah içinde ve dejenere” bir hayat sürmeye genc yaşta karar verdikten sonra, sinemaya 1980'de bir cinsel hicivle girerek sereken heyecanı uyandırdı. İspanyolların Franco döneminden kalma toplumsal hoşgörüsüzlüğünü sarsan Pepi, Luci, bom y otras chicas del montön'dan bu yana da muhtelif değerleri sarsmayı sürdürüyor. Ancak, başlangıçta hakikaten mubhafazakârları rahatsız eden işler yapar 


ken, sonraları “İspanyol sinemasının yaramaz cocuğu” * tanımını alıp kabullendi. Ama AL modovar bu. Tam nispeten ehlileştiğini, yüzeysel bir anarşistliğe fit olduğunu düşünürken, bir den şaşırtıcı ve mükemmel: Hable con Ella / Talk to Her ile karsımıza çıkabiliyor. Üstelik, kendinden çok da uzağa düşmüyor. 

Yüksek Topuklar'a gelince, onun filmlerini bi- 


rer table gibi işleyen özeninden ve sıra dışı 


zevkinden, hayatiyetinden nasibini alk mış. Parlak renkler dekorlar: 


da, kostümlerde yan 


Pedro Almodövar'ın 
Tacones Lejanos 
Yüksek 
Topuklar"ında 
Victoria Abri 

tel evizyon sunucusu rolünde 


a) 


SİZ USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


Otuz yıl arayla 


John Boorman, Cannes'da otuz yıl arayla ödül aldı. İlk ödüllü filmi “Leo the Last” CNBC-e'de... 


Filmlerinin görsel üslubu ve sağlam anlatısı ile tanınır. John Boorman, ticari arenada kalsa da, bağımsız ruhlu bir yönetmendir, risk almaktan çekinmez. Eleştirmenlerden övgü alır, ama bu risk yatkınlığı bazen seyirciden uzağa düşmesine yol açar. Film eleştirmenliği ve BBC editörlüğünden yetişen Boorman, Marcello Mastroianni'nin Notting Hill'de oturan bir İtalyan aristokratı oynadığı Leo the Last (1970) ile, Cannes'da En İyi Yönetmen ödülü almıştı. Aynı ödüle otuz yıl sonra The General ile layık bulundu. 


2 AĞUSTOS 


LEO THE LAST 


IFO 
DE LA MISE EN SCENE 


TESTINAL DE GANMES, 


“Leo The Last”, adı belirtilmeyen monarşik bir ülkenin sürgündeki son prensinin başından geçenleri anlatıyor. Metresiyle birlikte Londra'nın banliyölerinden birinde ya- 


şamaya başlayan ve vaktinin büyük 


kısmını çatıda kuşları izlemekle geçi- 


9 AĞUSTOS 


TAKING SIDES 


HARVEY KETTEL 


Tarihi gerçeklerden yola çıkan “Ta-Yi, ; king Sides”, 2. Dünya Savaşı sırasın- 
6 SIDES 


da Naziler'e yakınlığı yüzünden suç lanan ünlü orkestra şefi ve besteci Wilhelm Furtwangler'in yargı önü- 


ne çıkarılma sürecini anlatıyor. Onu 


yargı önüne çıkarıp mahküm etmek- 


VIVEMENT 
DIMANCHE! 


Truffaut'nun 1984 yılında beyin tümöründen ölmeden önce tamamladığı son filmi “Vivemeni Dimanche!”, siyah beyaz psikolojik bir gerilim. Emlakçı Julien Vercel, karısını 


ve karısının âşığını öldürmek suçun- 


dan aranmaktadır. Polisten kaçmak 


de 78 


Yönetmen: John Boorman Oyuncular: Marcello Mastroianni, Billie Whitelaw, Calvin Lockhart, Glenna Forster-Jones, Louis Gossett Jr. 
Yapım Yılı: 1970 Süre: 95 dakika 


ren Leo, dürbünüyle mahallede yaşam mücadelesi veren alt sınıftan siyahilerin hayatlarını da gözlemeye başlar. Bir gün tecavüze uğrayan bir kadının yardımına koşar. Ne var ki başına aldığı büyük belayı fark edememiştir. 


Yönetmen: Istvân Szabö Oyuncular: Harvey Keitel, Stellan Skarsgârd, Moritz Bleibtreu, Birgit Minichmayr, Ulrich Tukur, Oleg Tabakov, 
Hanns Zischler, Armin Rohde Yapım Yılı: 2001 


Süre: 105 dakika 


le görevlendirilen Albay Steve Arnold, yaptığı soruşturma sırasında bazı bilgilere ulaşır ve hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar. Istvân Szabö'nun yönetmenliğini yaptığı filmde, Harvey Keitel ve Stellan Skarsgard başrollerde. 


Yönetmen: François Truffaut Oyuncular: Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Kalfon, Philippe Laudenbach, Philippe Morier-Genoud, Xavier Saint-Macary Yapım Yılı: 1983 Süre: 106 dakika 


için ofisinde saklanırken sekreteri Barbara, dışarıda olayın aslını ortaya çıkarma peşindedir. Patronunun karanlık geçmişini araştırırken ulaştığı bilgiler Barbara'yı bir hayli uğraştıracak ve en sonunda Julien'in avukatı- nın kapısını çalacaktır. 


AL 


Ker 


Nİ İ DOVAR'S 23 AĞUSTOS in : 


TACONES 


Yönetmen: Pedro Almodövar Oyuncular: Victoria Abril, Marisa 


LEJANOS 


İspanyol sinemacı Pedro Almodövar'ın 1991 tarihli filmi “Yüksek Topuklar”, gösterişli aktris Becky del Paramo ile televizyon sunucusu kızı Rebecca'nın etrafında dönen gizemli bir cinayet öyküsü. 15 yıllık bir ay- 


rılıktan sonra annesiyle yeniden gö- 


ği 30 AĞUSTOS mm LABELLE 
Tİ aie  NOİSEUSE 


Paredes, Miguel Bos&, Anna Lizaran, Mayrata O'Wisiedo, Cristina Marcos, Fâodor Atkine Yapım Yılı: 1991 Süre: 108 dakika 


rüşmeye başlayan Rebecca, kocasının eskiden Becky ile aşk yaşadığını öğrenir. Bu şok edici bilgi yetmezmiş gibi, adamın ölü bulunması bir anda şüpheleri bu iki kadının üzerine yöneltecek; anne kız zor günler yaşayacaklardır. 


Yönetmen: Jacgues Rivette Oyuncular: Michel Piccoli, Emmanuelle Beart, Jane Birkin, David Burzstein, Marianne Denicourt 


1991'de Cannes'da ödül alan “La 
Belle Noiseuse” Jacgues Rivette imzası taşıyor. 60 yaşına gelen ünlü ressam Edouard Frenhofer, arak yaratma yetisini yitirdiğine inanmaya 


Yapım Yılı: 1991 Süre: 200 dakika 


sına çıkan son derece güzel bir modelden etkilenince yeniden fırçayı eline alacak ve uzun yıllardır bitiremediği bir eseri üzerinde çalışmaya 


başlayacaktır. Yaratıcılık üzerine sıra 


başlamıştır. Resim yapmak için hiç- dışı bir çalışma olan filmde güçlü 


bir istek duymayan Frenhofer karşı: | bir oyuncu kadrosu yer alıyor. 


“La belle” Jane 


1960'ların en sıradışı isimlerinden Jane Birkin, oyuncu ve şarkıcı olarak dikkati hep üzerine çekmiş bir sanatçı. 


getirdi. Aynı filmde aktrisin kardeşi, senarist/yönetmen Andrew Birkin de oynadı. Birkin, Avrupalı sinemaseverler tarafından beyazperdenin çok yönlü oyuncularından biri olarak kabul edilir. 
Oysa Amerikalı eleştirmenler onun kıymetini ancak Dust (1985) ve Daddy Nostalgie (1990) ile anladı. 
Önce besteci John Barry, sonra da yönetmen Jacgues Doillon ile evlenen Birkin, aynı zamanda aktris 
Charlotte Gainsbourg'un annesi. 
Baba ise, besteci/yönetmen 
Serge Gainsbourg. 


İleri görüşlü, hayat dolu, 1960'ların en hoş simalarından biriydi. İngiliz sahne oyuncusu Jane Birkin, 1966'da Michelangelo Antonioni'nin varoluşçu filmi Blow-Up taki iki çıplak modelden birini oynayarak bütün dünyada heyecan yarattı. O günlerin genç aktrisi, iki modelden sarışın olanıydı. 
Ondan sonra da biseksüel ya da androjen karakterleri oynamaktan çekinmedi. Roger Vadim'in Don Juan 73'ünde (1973), Brigitte Bardat'nun sevgilisiydi. 1970'li yılların 

sonunda ise her yerde çok satan Je 

t'aime, moi non plus yü yapıp, popüler bir # şarkıcı olarak da adını duyurdu. 1987'de, yönetmen Agnes Varda'nın Kung Fu 

Master'ında, 15 yaşında bir çocukla 

fırtınalı aşk yaşayan 40 yaşındaki Mary- 

Jane'i oynayıp, Blow-Up boyutunda bir 

sansasyon yarattı. Ertesi yıl Varda, uzun 

metraj belgesel Jane B. par Agnes V.'yi 

yaparak, oyuncusuna hayranlığını dile 


ENİ KAÇIRMAYIN *FELD OF DREAMS / DÜŞLER TARLASI” 24 AĞUSTOS PERŞEMBE SAAT 22:00 


Yönetmenliğini Phil Alden Robinson'ın yaptığı “Field of Dreams / Düşler Tarlası” imkânsıza inanan ve inanılmaz olanın gerçeğe dönüştüğüne . 


tanıklık eden bir adamın öyküsünü anlatıyor. 


ıllardır beyzbol filmleri izler dururuz. Bir kere de biri çıkıp, “Bu oyunun kuralları şunlardır, şöyle oynanır, böyle sayı alınır” diye anlamamışur. Yine de, kurallarını hiç bilmediğimiz bir oyunun üzerine kurulu bu filmleri (keza bize tamamen yabancı Amerikan futbolu filmleri için de geçerli bu) izler ve eni konu heyecan duymaktan da geri kalmayız. Öte yandan beyzbolun çok da karma- 


d& 80 


So 


şık kuralları yok ve bazı detaylar hariç genel anlamda oyunu anlamak hiç de zor değil. 

Bu ay Gişe Filmleri Kuşağı'nda izleyeceğiniz Field of Dreams / Düşler Tarlası, beyzbolu dramatik yapının motoru olarak değil, Amerikan hayat tarzının sahip çıkılması gereken değerlerinden biri olarak görüyor. Yani oyunun kurallarına tamamıyla boş verip, gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. 


Öte yandan Amerikalı seyircilerin büyük bir ço: ğunluğunun (az çok popüler kültürle ve tarihle ilk gilendiği varsayılan bir seyirci kitlesi burada sözü edilen) zaten bildiği öngörülen bazı olaylar ve kişiler var ki, onlardan haberdar olmadan filmin tam olarak keyfine varılamaz bizce. 

Bunların ilki “Black Sox Skandalı”. Gaipten gelen bazı seslerin dediklerine uyarak evinin önündeki geniş mısır tarlasını bir beyzbol sahasına çeviren lowa'lı çiftçi Ray Kinsella, 1919 yılında şike yaptıkları gerekçesiyle ligden ihraç edilen sekiz beyzbol oyuncusundan birinin oğludur. 
1919 yılının şampiyonunu belirlemek üzere dokuz karşılaşma üzerinden yapılan (beş galibiyete ilk ulaşan kazanır) final serisinde, Chicago White Sox takımının oyuncularının bir kısmının bile isteye maç kaybettikleri tespit edilmiş ve aralarında “Shoeless” Joe Jackson (Ray Liotta) gibi büyük bir beyzbol efsanesinin de olduğu sekiz oyuncunun profesyonel kariyeri sona erdirilmişti. Bugün hâlâ ligden ihraç edilen o sekiz oyuncunun bazılarının aslında masum olduğu, büyük bir komploya kurban gittikleri söylenir, ama bu iddialar yine de olayın 
“Black Sox Skandalı” olarak anılmasını engellememiştir. Bu arada geçen yılki finallere kadar “Black Sox 
Laneti” 
durum var ki, bahsetmeden olmaz. Bu yaygın batıl inan- 


olarak anılan bir 


ca göre Chicago White Sox takımının “World Series” 
olarak tabir edilen finalleri, 1917'den bu yana kazanamamasının ardında işte bu “Black Sox Skandali” yatmaktadır. Neyse ki takım 2005 Finalleri'ni kazandı da lanet rafa kaldırıldı! 

Field of Dreams / Düşler Tarlası'nda hikâyesi anlatılan bir başka gerçek kişi de Archibald “Moonlight” Graham. Filmde Burt Lancaster'ın ve gençliğini Frank Whalley'in- canlandırdığı Graham, hayata boyunca sadece bir lig maçına çık 


mış profesyonel bir beyzbol oyuncusu. Üç yıl boyunca küçük liglerde oynayan ve 1905 yılında majör ligde mücadele eden New York Giants takımına geçen Graham, ilk ve son maçına 29 Haziran 1905'de çıkmıştı. Oyuna hiçbir katkısı olamadan maçı bitiren (istatistiklerinin hep sıfır ol ması bu yüzden) Graham daha sonra yeniden küçük liglere döndü. Bu arada aldığı up eğitimi: ni tamamlayarak doktor oldu. 1915'ten 1959'a kadar Chisolm'da doktorluk yapan Graham, 
1965 yılında 88 yaşında hayata veda etti. 

James Earl Jones'un canlandırdığı Terence Mann karakteri filmin uyarlandığı Shoeless Joe adlı romanda aslında ünlü yazar J.D. Salinger olarak geçiyor. Catcher in the Rye / Gönülçelen romanının yazarı olarak tanınan Salinger, edebiyat tarihinin en gizemli kişiliklerinden biri. Fo- 


Evinin önündeki geniş mısır tarlasını bir beyzbol sahasına çeviren Ray Kinsella, 1919 yılında şike yaptıkları gerekçesiyle ligden ihraç edilen sekiz beyzbol oyuncusundan birinin oğlu. 


toğrafının çekilememiş olması bir yana, 1965'ten 


bu yana hiçbir şey bastırmadı ve 1974'ten beri de ne röportaj verdi ne de insan içine çıktı. Basılan az sayıda eseriyle 20. yüzyılın en önemli Amerikan yazarları arasına giren Jerome David Salinger bugün 87 yaşında ve hâlâ edebiyat dünyasının en merak edilen isimlerinden biri. 


Emrah Kolukısa 


-e81d& 


pa İZ GİŞE FİLMLERİ Her Perşemae 22:00 


Donovan'ın kızı 


1960'ların folk rockçısı Donovan'ın kızı lone Skye, sinemaya mankenlikten transfer olmuştu. 


Kestane rengi, uzun saçları, pırıl pırıl gözleri ve dolgun dudaklarıyla 


dikkati çeken bir fiziğe sahip lone Skye, oyunculuktan önce mankenlik yaptı. 1960'ların folk rockçısı Donovan'ın kızı İngiltere'de doğmuş, ama ABD'de büyümüştü. Onun fotoğraflarını gören yönetmen Tim Hunter, 


genç mankeni layın filmlerinden) River's Edge'de Keanu Reeves ve 


Crispin Glover ile birlikte oynattı. Skye, 1980'lerde de iyi roller buldu. 


1992'de yönetmen Allison Anders'ın Gas Food Lodging'inde âsi abla 


Trudi'yi oynadı. Kardeşi Donovan Leitch de filmde rol aldı. Beastie Boy 


Adam Horowitz'le dokuz yıllık evliliğinin ardından boşandı. 


— 3 AĞUSTOS 


1981 yılında California'da yaşanan 
gerçek bir olaydan hareketle çekilen “River's Edge”, genç bir kız cesedi- nin ırmak kıyısında bulunmasıyla başlıyor. Genç kız, Samson “John Tolletin sevgilisidir ve tüm kasaba halkı da katilinin Samson olduğuna 


TA 


i Gorillerin yaşam biçimlerini incelemek için Ruanda'ya giden ünlü antropolog Ethan Powell, iki yıl boyunca ormandan çıkmadan tüm vaktini gorillerle birlikte geçirir. Onların tüm davranış ve alışkanlıklarını inceler ve tıpkı onlar gibi yaşar. 


© 17 AĞUSTOS 


“Cocktail”, 


len filmleri arasında yer alıyor. Zen- 


Tom Cruise'un en sevi- 


i gin olma hayalleri kuran genç bar men Brian Flanagan, okulu terk 
© edip kendisini lüks yaşama kavuştu: $ racak zengin bir kız bulmak için ça- 


emindir. Ancak kimsenin onu ele verecek cesareti yoktur. Arkadaşlarının bir kısmının açıkça savunduğu, bir kısmının da polise gidip gitmemeyi tartıştığı Samson, yaptığından pişmanlık duymak bir yana, övünerek gösteriş yapmaktadır. 


Ancak bir grup kaçak avcının goril leri öldürmesiyle çılgına dönen Powell, iki avcıyı öldürerek cezaevine kapatılır. Burada onunla ilgilenen kişi ise Powell'ı kariyerinin en önemli atlama tahtası olarak gören psikiyatrist Theo Caulder olacakür. 


da yaptığı şovlarla kısa zamanda kendine bir yer edinen Brian, Jamaica'ya gider ve yeteneklerini burada sergilemeye başlar. Çalıştığı otelin barında tanıştığı güzel Jordan ona tüm amaçlarını unutturacak bir aş- 


kın habercisi olur. 


© Sadece kendisinin duyduğu seslerin o istekleri doğrultusunda mısır tarlasıinı bir beyzbol sahasına çeviren Ray Kinsella, tüm hayatını düşlerinin 
| gerçekleşme olasılığı uğruna değişte- 
i recek kadar romantik biridir. Karısı ve kızının da destekleriyle hayalleri- 


ni kovalayan Ray, günün birinde yıl lar önce ölen Chicago White Sox beyzbol takımı oyuncuları arasında küçük yaşta kaybettiği babasını da görecektir. Ne var ki ona sahayı inşa ettüren sesler yeniden belirir ve Ray bir kez daha işe koyulur. 


Beyzbolun temsilcisi 


Şimdiye kadar beyzbol üzerine kurulu üç filmde başrol oynayan Kevin Costner bu ay bunlardan biriyle, “Field of Dreams” ile ekrana gelecek. 


Vaktiyle Hollywood'un en sağlam isimlerinden biri olan aktör/yönetmen Kevin Costner, bu ay iki filmiyle karşımızda: No Way Out / Çıkış Yok (1987) ve Field of Dreams / Düşler Tarlası (1989). İlkinin kalitesi ve heyecanına da diyecek yok ama, ikincisi Kevin Costner'a yıllar boyunca beyzbolun beyazperdedeki çehresi gözüyle bakılmasına yol açan iki filmden biridir. Costner bu filmleri bir yıl arayla çevirmişti. 
Diğerini, yani Bull Durham'ı da (1988) geçen ay izlemiştik. Aktör Field of Dreams'den 10 yıl sonra, Sam Raimi'nin yönettiği For Love of the Game'de beyzbolcu Billy Chapela can verdi. Raimi'nin filmi aynı zamanda Costner'ın eskisi gibi “yıldız gücü” ile olmasa da, sinemaya geri döndüğü bir dönemin filmi. Öte yandan, 1990'ların sonundaki fiyaskolar (özellikle, kendisinin yönettiği Waterworld ve The Postman)| fiyatını düşürse de, aktör çoğu kişi için sinema endüstrisinin en dayanıklı ikonlarından biri olmayı sürdürüyor. Aslında Costner sinemaya girdiği dönemde de şanssız yıllar geçirmiş, The Big Chill'deki karakteri Alex'in neredeyse bütün sahneleri kesilmişti. 


g 37 AĞUSTOS 


“Phone Booth” ve “Batman Fore 
8 ver”in yönetmeni Joel Schumacher, 
bu sefer önyargılar hakkında bir duygusal komedi ile karşımıza çıkıyor. Robert De Niro'nun canlandırdığı Walt Koontz, aldığı darbe sonucu felç geçiren bir güvenlik görevlisi- 


dir. Bu kaza sonucunda ne doğru düzgün yürüyebilen ne de konuşabilen Waltz'a, terapi için müzik dersleri alması önerilir. Başka seçeneği kalmayan Waltz, eşcinsel komşusundan kendisine piyano dersi vermesini ister. 


pg SİZ MACERA FİLMLERİ HER CUMA 22:00 


4 AĞUSTOS 


Robert Louis Stevenson'ın aynı adlı romanından uyarlanan “Treasure 
Island / Llle au tresor”, Fransız ve Amerikan sinemasının ünlü simalarını bir araya getiren hareketli bir macera. Şili kökenli sinemacı Raoul Ruiz'in imzasını taşıyan film, Ste- 


Chester Himes'ın romanından uyarlanan “A Rage in Harlem”, 50'lerin Amerika'sında geçen bir gangster öyküsü. Mississippi'nin Nantcez şehrinde, bölgenin güçlü gansterlerinden Slim ve çetesi, polisle çatışma halindeyken, Slim'in sevgilisi 


Doğuştan dansçı 


venson'ın klasik eserine daha karanlık ve karmaşık bir yorum getiriyor. 
Her ne kadar bu yorum yapımcı ve dağıtımcıların hoşuna gitmediyse de (sırf bu yüzden filmin vizyonu beş yıl gecikmişti), film eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. 


Imabelle, yüklü bir miktar çalıntı altını da yanına alarak sıvışır. Soluğu New York'ta alan Imabelle'in bir an önce arabanın bagajında duran alunları elden çıkarması gerekmektedir. Ne var ki Slim de kolay kolay al- 


tınlarından vazgeçecek değildir. 


Dansçı, aktör, komedyen, yönetmen, koreograf Gregory Hines 57 yaşında kanserden ölünce, Broadway'in ışıkları onu uğurlamak için üç gün sönük kaldı. 


Emeklediği dönemden beri şov dünyasının bir parçasıydı. Aktör/dansçı Maurice Hines'ın kardeşi Gregory Hines iki yaşındayken babası onu bir dans programına çıkardı. Beş yaşında, ağabeyi Jake ile Hines 
Kids ekibini kurdular. Sekiz yaşında, The Girl in Pink Tights müzikaliyle Broadway'e adım attı. Ergen yaşa geldiklerinde artık onlara Hines Brothers deniyordu. 1963'te babalarının katılımıyla Hines, Hines and 
Dad adını aldılar, 10 yıl süreyle gece kulüplerinde ve 
televizyonda çalıştılar. Bu 10 
yılın bitiminde Gregory ailesini terk ederek Severance adlı caz-rock grubunu kurdu. 
Sonunda New York'a gelip kendini Broadway'de buldu. 
Jelly's Last Jam adlı müzikalde caz bestecisi / piyanisti Jelly 
Roll Morton rolüyle bir Tony ödülü aldı. Üç Tony adaylığı 


dü, 84 5 


daha var, bir de Tiyatro Dünyası ödülü. Sinemaya Mel Brooks farsı The History of the World, Pt.1 / Dünya Tarihi'de, Josephus rolünü hasta Richard 


Pryor'dan devralarak başladı. 
Hazindir, Pryor ondan iki yıl fazla yaşadı. Hem komediye hem drama aynı derecede hâkim bir aktör olduğunu 

- kanıtladı, pek çok filmde oynadı. 
Bunların içinde, danstaki ustalığını sergileyebildiği The 
Cotton Club ve süperstar balet 
Mihail Barişnikov ile birlikte dans ettiği White Nights'ın özel bir yeri vardır. Bleeding Hearts ile yönetmenliği denedi. 
Gregory Hines adlı bir albüm çıkardı. CNBS'de kendi dizisinde başrolü üstlendi. Biz onu, Bill Duke'un yönettiği A 
Rage in Harlem'de, Forest 
Whitaker'in oynadığı saf 

© Jackson'ın uyanık kardeşi Goldy olarak izleyeceğiz. 


Kevin Costner'ı tüm dünyaya tanı- 
“No Way Our / Çıkış Yok”, 


komplo teorisi filmlerinin en başarı- 


tan lı örneklerinden biri. Sıradan bir yasak aşk öyküsü gibi başlayan “No 
Way Out”, üst düzey bürokratlar. 


dan birinin işlediği bir cinayet son- 


Yetenekli ama bir o kadar da şıma- 


rik bir buz patencisi olan Kate, Olimpiyat oyunlarına kısa bir süre kala partneriyle yollarını ayırır. Ne yazık ki bu kadar kısa zamanda yeni bir partner bulmak hemen hemen imkânsız gibidir. Genç kız son çare 


rası girift bir hal alıyor ve iktidar ilişkileri üzerinden sağlam bir gerilimmacera filmine dönüşüyor. Özellikle sürpriz finaliyle hafızalarda yer eden yapım, Kenneth Fearing'in “The 
Big Clock” adlı romanından beyaz- 


perdeye uyarlanmış. 


olarak, buz pateni deneyimi hiç olmayan bir buz hokeyi sporcusuyla antrenmanlara başlar. İki sporcu arasında başlayan yakınlaşma bir süre sonra aşka dönüşecek, iki sevgili canla başla yarışmalara yetişmeye ça- 


lışacaklardır. 


Rahibime sormam gerek 


Dini bütün Moira Kelly, günah işleyip işlemediğini anlamak için rahibine koşuyor. 


Meleklere özgü bir ışıltısı var. Bu ışıltıyla tezat hâlindeki karanlık güzelliği onun Twin Peaks: Fire Walk With Me ile kısa süre önce izlediğimiz ve hem Hetty Kelly hem de Oona O'Neill'i oynadığı Chaplin (ikisi de 1992) gibi filmlerde rol almasını sağladı. 
Sonra da, yeteneğine rağmen, 1990'lı yılların kadri kıymeti bilinmemiş oyuncularından biri olup çıktı. 
Önce müziğe heves etmişti. Keman, davul ve flütü deneyerek kemancı babasının izinden gitti. 
Oyunculuk hevesine lisede kapıldı, Annie'de oynadı. 
Eğitimini New York'taki Marymount Manhattan College'da tamamladıktan sonra önemli bir karar vermek durumunda kaldı: Çocukluğundan beri hayal ettiği gibi rahibe mi olsun, oyuncu mu? Danıştığı rahibi ona, oyunculuk yapmasının Tanrı'nın büyük planının bir parçası olabileceğini söyledi. Kelly, bir TV filmiyle kamera karşısına geçti. Sinemaya 1991'de adım attı, ilk başrolünü The Cutting Edge'de (1992) oynadı. Aynı yıl David Lynch'in Twin Peaks: Fire Walk With Me'si için teklif gelince de, ikinci kez rahibine başvurdu. Muhterem rahip, Lynch'i de uygun bulmuş olsa gerek. Kendisini son olarak One Tree Hill'de izledik. 


2 
E z a KAÇIRMAYIN “PEDAR / BABA” 19 AĞUSTOS CUMARTESİ SAAT 19:00 -"AYNEH / AYNA” 26 AĞUSTOS CUMARTESİ 21:00 


Çocuk masumiyetinin Şiiri, 


Iran Sineması 


İran'ın yüzlerce yıllık kültüründen ve geleneklerinden yola çıkan, İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nin son dönem sinema dilinden izler taşıyan, ama en önemlisi şiir'den beslenen İranlı yeni sinemacılar, Mecid Mecidi ve Cafer Panahi bu ay ekranımıza konuk oluyor. 


azar Cihan Aktaş'ın Şark'ın Şiiri: İran Sineması adlı çalışmasında belirttiği üzere, son bir yılda 80 film üretilen ve bunların yüzde 10'unu bağımsız yapımların oluşturduğu İran'da, sinema politikalarını yönlendiren Farabi Sinema Kurumu'nun devlet politikalarından bağımsız ve bilinçli çalışmaları sonucu, dış dünyaya karşı her türlü yalıtılmış konumu: na rağmen; 35-45 yaşlarındaki İranlı sinemacılar, saygın sinema festivallerinde yarışmalara katılmakta, ABD'de bile filmleri haftalarca gösterimde kalabilmektedir. İran'ın yüzlerce yıllık kültüründen ve geleneklerinden yola çıkan, İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nin son dönem sinema dilinden izler taşıyan, ama en önemlisi şiirden beslenen İranlı yeni sinemacılar, Mecid Mecidi (Majid Majidi) ve Cafer Panahi (Jafar Panahi) ekranımıza ko- p— nuk oluyor. 

Mecid Mecidi'nin San Sebastian, Torino, Sao Paulo ve ülkesi İran'da ödüller kazanan Pedar / Baba (1996) adlı #lmi, bu evrensel sorunu egzotik bir fon önünde ve üstün bir performansla dile getiriyor. Filmin senaryosunu da kendi yazan Mecidi, 14 yaşındaki Mehrollah (Hassan Sadeghi) gözünden, dul annesinin başka bir adamla (Mohammad Kasebi) evlenip, onun yanına taşınmasını beyazperdeye taşıdı. Mehrollah, kendini “ 


99 


&i” olarak görmektedir. Çevresindekiler ! 


ailenin erke- 


olumlu yargılarda bulunsalar da o, bu adamı kabullenememektedir. Filmin bu bölümünde, Mehrollah'ın düş dünyasınwa bu yeni evliliğin ailesine neler getireceği üze- 


ra çektiği Cennetin Çocukları, (1997) Montre- al'de büyük bir başarı kazandı ve 1999'da En İyi Yabancı Film dalında Oscar'a aday gösterildi. 
Son filmi Offside ile bu yıl Berlinale'de Gü: müş Ayı ödülü kazanan Cafer Panahi'nin ikinci filmi Ayneh / Ayna, seyircisini sadece olan bitenlere inanmasını sağlayan, kışkırtıcı bir yapım. Ayna'nın ilk 45 dakikası, belgeleyici bir üslüpla, olgusal zaman ile sinemasal zamanın bire bir örtüştüğü bir seyir izler. Yani, film kahramanının hayatından 45 dakika eksilmiş olur. Kurgusal müdahale, bu dakikadan sonra devreye girer. Cafer Panahi, okula giden küçük bir kızın, Mina'nın hikâyesini anlatır. Mina'nın annesi, onu okul çıkışında almaya gelmez. Evin telefo- 


nuna cevap veren yoktur. Küçük kız, onu evine 


“Baba” ve “Ayna”, yerel kültürlerden yola çıkarak, “her şeye rağmen” özgün öyküler üreten gerçek sinemacıların sınır tanımayacaklarının birer kanıtı. 


götürecek kimse olmadığından korkmuştur, yal- 


“ rine kurgularını, geriye dönüşlerle izleriz. “Yeni ( nızdır. Tahran'ın yoğun mrafiğinde, yardım iste (O 


baba” yı istememesinin başka bir nedeni, adaz ni polis olmasıdır. Adamın sabırlı ve anlayışlı tutumuna karşın, Mehrollah'ın dinmek bilme- en saldırganlığı, onu suç işlemeye kadar sürükis Filmin bu bölümüne kadar*geliştirilen dra- 


yen çocuğun çaresiz bakışları, incelikli bir teknikle yansıtılmıştır. Öğretmeninin bir kak 


m 


pa la durağa kadar getirilen Mina, otobüsle yoluna devam eder, yine yalnız kalmıştır. Otobüste Mi- © © i 


# na kameraya bakar, o anda bir ses ses, kameraya 


© mark ça uşma ögeleri, undan sonra doğacak bakmaması için onu uyarır. Gerginlik doğar, 


e e çikiş fil 


— Pıdadır. 


arkasındaki ekibin ikna etme çabaları 


Jar. Gr pergel aya kapşalmieglermila iz 


talıkla örülmüş, minik bulmacalar sunan bir ya- 


m, 


e 


a-Oğul ilişkisini sorgulamamız kat katkıda bulu- ye. SERER EZE ağlamaya başlar ve sonunda, isyan DE ö a e fazla oynamak istemiyorum!” Ka... 


Â 


bi 


2 e; “Sika Çal kayik. 


yn a 


np İZ iki FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


ği 5 AĞUSTOS SAAT 19:00 


RITA TUSHEN 


; 


DEEN EYEç GİRL WITH 
REEN EYES GREEN EYES 


Edna O'Brien'in “The Lonely Girl” 
adlı eserinden uyarlanan “Girl Wirh Green Eyes”, kendisinden büyük bir erkekle ilişkiye giren genç kızın yaşadıklarını anlatıyor. Başroldeki Rita Tushingham'ı yıldızlık mertebesine yükselten film, kırsal kesimden 


5 AĞUSTOS SAAT 21:00 


“DANGEROUS 
MINDS 


Lou Anne Johnson, öğrencilerinin büyük bir kısmı toplumun dışladığı kesimden olan East Palo Alto Lisesindeki ilk gününde, okul müdürü tarafından uyarılır: Onun kısmetine en başarısız öğrencilerin toplandığı “cehennem sınıfı” düşmüştür. An- 


12 AĞUSTOS SAAT 19:00 
N mıı . 


Fakir ama hayli hırslı bir genç olan Budd Corliss, her ne pahasına olursa olsun sınıf atlamaya kararlıdır. 
Çok zengin bir ailenin kızı olan sevgilisi Dorothy hamile kaldığını öğrenince, onu intihar süsü vererek öl- 


dürür, zira ailesinin böyle bir bera- 


Delbert Mann'ın, Robert Louis Ste- 


venson'ın romanından sinemaya adapte ettiği “Kidnapped”, aynı romanın dördüncü beyazperde uyarlaması. 18. yüzyılda İngiltere ile İskoç ya arasındaki çatışmalar sırasında 


seçen “Kidnapped”, yetim kalan ve 
Seç PP Y 
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Yönetmen: Desmond Davis Oyuncular; Peter Finch, Rita Tushingham, Lynn Redgrave, Maire Kean, Arthur O'Sullivan, Julian Glover, TP McKenna Yapım Yılı: 1964 Süre: 89 dakika 


Dublin'e farklı bir 


te'in dünyasına götürüyor izleyiciyi. 


gelerek kendisinden çok 


genç kızla oda tutan Ka- 


Peter Finch ve Lynn Redgrave gibi oyuncuların da yer aldığı filmi kameraman, aktör ve görüntü yönetmeni Desmond Davis yönetti. 


Yönetmen: John N. Smith Oyuncular: Michelle Pfeiffer, George Dzundza, Courtney B. Vance, Robin Bartlett, Beatrice Winde, John Neville, Lorraine Toussaint Yapım Yılı: 1995 Süre: 95 dakika 


ne, kendini kabul ettirebilmek ve gençlerin hayatında olumlu değişiklikler yapabilmek için elinden geleni ardına koymaz. Yine de yıl boyunca kurduğu ilişkilerin bir kısmı başarılı olurken, bir kısmı da hayal 


kırıklığıyla sonuçlanır. 


berliğe izin vermeyeceğini anlamışür. Dorothy'nin inühar ettiğine bir türlü inanmayan ikiz kardeşi Ellen, olayı kendince araştırmaya başlar ve hiç farkında olmadan Dorothy'nin hayatına mâl olan tehlikenin tam 


göbeğine düşer. 


büyük kente amcasının yanına giden David'in yaşadıklarını anlatıyor. 
Aile mirasının gerçek vârisi olan ama bunu bilmeyen David kötü niyetli amcasının planları sonucu, köle olarak satılmak üzere acımasız bir kaptana teslim edilir. 


Yoksul hayattan aristokrasiye 


Altı yıl önce “Sir” payesi alan Michael Caine, balık hamalı bir babayla gündelikçi bir annenin oğlu olarak Londra'nın yoksul semti Bermondsey'de doğdu. 


Bundan yarım yüzyıl önce, 1960'lı yıllarda sinemada İngiliz soğukkanlılığının ikonuydu. 1970'li yıllarda istese de, istemese de aksiyon yıldızı oldu. 10 yılı aşkın süreyle debelenip durduktan sonra nihayet başarıya ulaşan aktör, sonraki dönemlerde filmin kalitesine hiç bakmadan oynamasıyla da maruftur. 
Onun gibi İngiliz, aynı derecede yetenekli olan aktör Donald Pleasance de aynı suçlamayla karşılaşmıştı. 
Bu ay ikisini Robert Louis Stevenson uyarlaması Kidnapped'te iyi (Caine) ve kötü adam (Pleasance) olarak izleyeceğiz. 

Balık hamalı bir babayla gündelikçi bir annenin oğlu olan Maurice Micklewhite, Londra'nın yoksul Bermondsey semtinde doğdu, dışarıdaki dünyayı ilk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında şehir boşaltılıp kırlara gittiği zaman gördü. Hiçbir yerde uyum sağlayamadı: Okulda, Kore Savaşı'na gittiği zaman askerde ve iş hayatında. Ancak, bir tiyatro kumpanyasında sahne amiri yardımcısı olduğu zaman kabul gördü. Sürekli sinemaya gittiği için zaten yıldız olmaya hevesliydi, hemen oyunculuğa başladı. O sıralar, bölgesel tiyatrolarda çalışan bir İngiliz aktörünün açlığın eşiğinde yaşadığını bilmiyordu. En sevdiği filmlerden The Caine Mutiny'den esinlenip soyadını Caine olarak değiştirdi. Figüranlık düzeyinde rollerle sinema ve televizyona başladı. 

Yıllar sonra nihayet tarihsel macera filmi Zulu'nun başrolüne seçildi, beğenildi. İkinci filmi The Ipcress File'ın gizli ajan kahramanı Harry Palmer onu meşhur etti. İki Palmer filmi daha çevirdi: Funeral in Berlin ve The Billion Dollar Brain. 12 yıl adı sanı duyulmadan önüne çıkan her filmde oynadıktan sonra, bir gecede yıldız olan adam muamelesi gördü, ülkesinin önde gelen oyuncularından biri olarak kabul edildi. 
İki yıl önce tekrar-filmi çekilen Alfie (1966) ile ününü ülkesinin dışına da taşıdı. Altın Küre ve Akademi Ödülü adayı oldu. Bu ilk adaylığını, beş tanesi daha izledi, Hannah and Her Sisters ve The Ciderhouse Rules ile Oscar'ı iki kez aldı. Educating Rita ile Little Voice da ona iki Altın Küre getirdi. 

1960'ların sonu ile 1970'lerin ilk yarısının en popüler aksiyon filmi oyuncularından biri oldu. 

Başarısı 1990'lı yıllarda da devam etti. 


Gerçi bu yıllarda yukarıda bahsi geçen ve “evinin taksidini ödeme” şeklinde değerlendirdiği filmlerden de haylisini yaptı ama, 1990'ların sonlarından itibaren çıtayı yükseliti. Caine, ya da 2000'den itibaren hak kazandığı ünvanıyla “Sir Michael”, 1997'de başrolünü oynadığı mini TV dizisi Mandela and de Klerk'ten sonra yeni seyirciler de edindi. Onu göklere çıkaran genç yönetmenler ve eski filmlerini görmemiş olan ama yenilerini kaçırmayan genç seyircilerle, yeni bir beğeni dalgasının zirvesinde yer aldı. Bir yandan da Londra'daki başarılı restoranını işletmeye devam etti. 2002'de çekilen The Guiet American'daki rolü ise ona sadece meslek hayatının son yıllardaki en iyi eleştirilerini getirmekle kalmadı, bir Oscar adaylığı da kazandırdı. 
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Mb İKİ FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


<İ Babasının ölümü üzerine başka bir kente çalışmaya giden 14 yaşındaki 


N 
Ta Mehrollah, uzun bir süre sonunda elinde armağanlarla geri döndüğün- i de annesini bir polisle evli bulur. 
* Ailesine kavuşmanın sevincini yaşa- 


— yamayan Mehrollah annesinin ona 


19 AĞUSTOS SAAT 21:00 


Sayısız yıldızın rol aldığı “Juggerna- 
©” uv, 1970'li yılların büyük bütçeli fe-Lüks bir 


transatlantiğe bomba yerleştiren ve 


za laket filmlerinden biri. 


gemi yola çıktıktan sonra yetkilileri 


hakaret ettiğini ve ailesine bakacak kadar erkek olduğuna inanmadığını düşünür. İranlı yönetmen Mecid 
Mecidi imzalı “Pedar / Baba”, basit bir öyküyü az diyalogla ama derinlikli bir şekilde anlatan, kamera dili sağlam, üslubu yerinde bir film. 


yüzlerce yolcuya dehşet dolu saatler yaşatacaktır. Bu tarz filmlerde alışık olunduğu üzere birçok ünlü yıldızın rol aldığı “Juggernaut”, yüksek temposu ve heyecan yüklü sahneleriyle 


arayarak patlatmakla tehdir eden izleyiciyi yaklaşık iki saat boyunca 


© Jugeernaut takma adlı bir bombacı (o koltuğundan kaldırmıyor. 


Sadece sanat için 


Yıldız olmanın eşiğine gelen Shirley Knight, sanat için sinemayı bıraktı ve sahnelere döndü. 


Psikolojik sorunları olan kadınları canlandırma ustası Shirley Knight, oyunculuk eğitimi görürken keştedilmişti. Sınıf arkadaşları Jack Nicholson, Robert Blake, Dean Stockwell ve Sally Kellerman'la John Osborne'un Look Back in Anger / Öfke'sinde oynuyordu. 
Delbert Mann'ın The Dark at the Top of the Stairs inde (1960), sevgilisi intihar eden genç kadın performansıyla Oscar'a aday gösterildi. İkinci Oscar'ı Paul Newman'ın ilk aşkını oynadığı Sweet Bird of Youth'la (1962) geldi. 
1960'lı yılların başlarında televizyona da çıkmaya başladı. İlk kez bilimkurgu dizisi Outer Limits'te Martin Landau ile oynadı. Yıldız olmaya doğru emin adımlarla gidiyordu, ama servet ve şöhret onu tatmin etmedi. 
Oyunculuğun bir sanat olduğuna ve gerçek oyuncu olma yolunun New York sahnelerinden geçtiğine inanıyordu. 
Film endüstrisini bıraktı, Doğu'ya gitti. Sonra da şansını İngiliz tiyatrosunda denedi. Bu dönemde çok az filmde oynadı. 1970'lerin ortalarında Broadway'e döndü. Bu sefer de orta yaşta olması sorun oluşturdu, ama TV ve sinemada çalışmayı sürdürdü. Yaş engelini atlatınca, meslek hayatı canlandı. 1970'ten beri İngiliz yazar John Hopkins'le evli olan aktrisi, Juggernaut'ta bomba konan transatlantiğin kaptanı ile ilişkisi olan yolcu Barbara Banister olarak izleyeceğiz. 


Me 90 owac.e 


Çilli küçük aktör 


Ron Howard'ı Amerikan sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri olarak tanıyanlar belki onun oyunculuk yıllarını hatırlamaz ama, o eskiden bir TV yıldızıydı. 


İyi oyuncularla çalışmaya özen gösterir, herhalde kendi de oyunculuktan geldiği için. Ron Howard, ticari film sınıfına giren ama özenle yapılmış, çogu kez yüksek bir teknikle kotarılmış filmler yapan 


onu bu ay oyuncu sıfatıyla, George Lucas'ın American Graffiti'sinin (1973) üniversiteye gitmeye hazırlanan Steve Bolander'i olarak izleyeceğiz. 
Henüz on dokuz yaşında taptaze bir oyuncuyken... 


başarılı bir sinema yönetmeni. Oysa seyircilerin karşısına ilk kez oyuncu olarak çıkmıştı. İkisi de oyuncu olan Rance ve Jean Howard'ın oğulları tiyatro sahnesine çıktığında iki yaşındaydı, sinemaya beş yaşındayken geçti. Çok beğenildi ve Ronny adıyla birkaç filmde oynadı. Babası bu dönemde hep yanında oldu, sinemacıların onu istismar etmesine izin vermedi. Derken yapımcı Sheldon Leonard, Howard ailesine küçük oğullarının The Andy Griffith Show'da (1960-1968), dul kalmış şerif Andy Taylor'ın oğlu Opie'yi oynamasını teklif etti. Ronny Howard böylece şöhrete kavuştu. Uzun ömürlü bu programın yayınlandığı yıllarda filmlerde de oynadı. 
Yaşıtları ve meslektaşlarının çoğunun aksine, çocuk oyunculuktan yetişkin oyunculuğa geçmekte başarılı oldu. Biz 


26 AĞUSTOS SAAT 19:00 


EŞ z e” 


29 gün gibi kısa bir sürede çekilen 
“American Graffiü”, 7O0'lerin genç lik filmlerinin en önemli örneği. 
60'ların Amerikan gençliğini anlatan ve dönemin atmosferini başarıy- la yansıtan film, “THX 1138” ile t- 


cari başarıyı yakalayamayan Lucas'ın 


26 AĞUSTOS SAAT 21:00 


İranlı yönetmen Cafer Panahi'nin 

filmi “Ayneh / Ayna”, kısıtlı bir konuyu olabildiğince usta bir şekilde beyazperdeye aktarıyor. Okuldan çıktığında her zamanki yerde kendisini bekleyen annesini göremeyen küçük Mina, tam olarak adresini bi- 


çok da istemeyerek başladığı bir proje olmuş, ama ona “Star Wars”a kadar gidecek yolu açmıştı. 1962 yazın- da geçen ve yetişkinliğe adım atmak üzere olan bir grup gencin başından geçenleri anlatan film, gençliğin uçarı özgürlüğüne bir veda adeta. 


lemese de evine dönmeye kararlıdır. 
Doğru yöne gittiğini sandığı bir otobüse biner ve son durağa geldiğinde yanlış yöne gitmiş olduğunu anlar. 
Evini bulmasında ona yardım edecek kişi ise iyi niyetli bir sürücü olacaktır. 
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GECE SİNEMASI HER CUMARTESİ 01:00 


Deli dolu bir 


William A. Wellman'ın neredeyse yetmiş yıllık komedisi “Nothing Sacred”, günümüz seyircilerini de eğlendirmeye aday. 


ece Sineması'nda 1930'lı yılla: 

rın en iyi komedilerinden biri 

sayılan Nothing Sacred var. Yazılı basın organlarının, hiç değilse sansasyonel bir hikâye yaratma açısından, o gün bugün pek de değişmediklerini gösteriyor. Sansasyona aç New York şehrinin de. 

"Burası New York, Dünyanın Gökdelen Şampiyonu... Züppeler ile ukalâ- ların birbirine altın tuğlalar alıp satağı yer... Ve yere yapıştırılıp ezilmiş hakikat, cam bir gözden daha sahte, burada ayağa dikilir..." Senarist Ben Hecht, klasik komedisi Nothing Sacred'ı bu cirişle takdim ediyor. Fredric March, farkında olmadan bir sahtekârlığa bulaştığı için ölenlerin kısa özgeçmişlerini yazmaya mahküm edilmiş muhabir Wally Cook'u oynuyor. Yeni editörü 


Oliver Stone'un (Walter Connolly) gözüne gir- 


meye çalışırken, kulağına New England'dan Hazel Flagg (Carole Lombard) adlı bir kızın hikâyesi çalınıyor. Söylendiğine göre, kız radyasyon zehirlenmesinden ölüyormuş. Oysa böyle bir şey yok. Sadece ayyaş doktoru (Charles Winninger) yanlış teşhiste bulunmuş. Muhabir Cook, bütün masraflar gazeteden olmak üzere ve hikâyesini sadece kendilerinin yazması koşuluyla, ona bir 


New York seyahati önerince, kız bu teklifi redde- 


demiyor. Ne var ki, halkın bir kahraman gibi 


5 AĞUSTOS 


PETITS FRERES 


Yönetmen: Jacgues 
Doillon 

Oyuncular: St&phanie 
Touly, Iligs Sefraoui, 
Mustapha Goumane 
Nassim Izem, Rachid 
Mansouri 

Yapım Yılı: 1999 
Süre: 89 dakika 


SELEZYONE UPEKALE CANNES 


Ee Temz Ray 


die 97 


karşıladığı Hazel, büyük şehirdeki ilk günlerin- den ve kendisine gösterilen ilgiden hoşlansa da, vicdan azabı çekmeye başlıyor. Gerçeği, çoktan ona âşık olmuş Cook'a itiraf ediyor. 

Nothing Sacred, Oscar Levantın müziğiyle daha da cazip hale gelmiş bir komedi. Daha sonra bir Broadway müzikali olarak sahnelendi ve bir Dean Martin - Jerry Lewis filmi olarak yeniden çekildi. 


NOTHING SACRED 


Yönetmen: William A. Wellman Oyuncular: Carole Lombard, Fredric March, Charles Winninger, Walter Connoliy, Sig Ruman, Frank Fay 
Yapım Yılı: 1937 

Süre: 71 dakika 


12 AĞUSTOS a) 2 AĞUSTOS 

SIB /ELMA THE TRIALS OF 
Yönetmen: Samira OSCAR WİLDE Makhmalbaf Yönetmen: Irving Allen Oyuncular: Massoumeh - Ken Hughes 


Naderi, Zahra Naderi, 
Ghorban Ali Naderi, 
Azizeh Mohamadi 
Yapım Yılı: 1998 
Süre: 82 dakika 


Oyuncular: Peter Finch, 
Yvonne Mitchell, James 
Mason, Nigel Patrick, 
Lionel Jeffries 

Yapım Yılı: 1960 

Süre: 125 dakika 


| | İZ PAZAR FİLMLERİ 12:00 


Sıradışı bir Chaplin projesi 


Charles Chaplin'in, filme adını veren ve 13 kadın öldürmüş bir seri katili oynadığı “Monsieur Verdoux”, Küçük Serseri'ye alışanları şaşırtacak. 


“© haplin sevenler, onun cinayet komedisi Monsieur Verdoux'yu hazırlıksız seyre: 

«5 derse eğer, hayli şaşırabilir. Mavi Sakal kılıklı “A 


ve servet 


onsieur Verdoux”, üstadın ona şöhret getiren Küçük Serseri ile bağlarını kesinlikle kopardığı film. Onu soğukkanlı bir katil olarak izlemek, benzetmek gibi olmasın, Jim Carrey'i Cable Guy'da kötü adam olarak izleme- yi andırıyor biraz. 

Ama hM 


gibi gözlerinde şeytani pırılularla dolaşmıyor. 


onsieur Verdoux, Carrey'nin karakteri 


Kendisi, savaş öncesi Fransa'sında halim selim bir aile babası. Ne var ki, ailesine bakmak için tuhaf bir yöntem bulmuş. Sık sık oturduğu şeh- 


ri terk ediyor, takma isimle aklı kıt parası bol bir 


6 AĞUSTOS 


THE BIG KNIFE 


< Yönetmen: Robert 

3 Aldrich 

i. Zİ Oyuncular: Jack Palance, ei Ida Lupino, Wendell 

4 Corey, Jean Hagen, Rod 

Steiger, Shelley Winters 

Yapım Yılı: 1955 

Süre: 108 dakika 


4 Yönetmen: Frank Capra 


hanımla evleniyor, sonra da sigorta parası için onu öldürüyor. Bu yöntemi tam 13 kere başarıy- la uyguluyor. 14. karısı ise, bir türlü ölmek bil miyor. Üstelik de kocasının canice planlarından zerrece haberdar olmadığı halde. Bunun üzerine Verdoux yeni bir zehir denemeye karar verip kendine kobay olarak bir sokak kadınını seçiyor. 
Ama kadın ona öyle acıklı bir hikâye anlatıyor ki, ona acıyan Verdoux, cebine biraz para koyup yolcu ediyor. 

Monsieur Verdoux fikri aslında, “Mavi Sakal” Landru hakkında bir film yapmak isteyen Orson Welles'ten çıkmıştı. Welles filminin basrolünü Chaplin'in oynamasını istiyordu. Chaplin bu 


ikri beğendi, ama 1914'ten beri yaptığı gibi, yine kendini yönetti. Soğukkanlı bir katili sempaük, neredeyse cana yakın biri olarak gösterme fikri kabul de görebilirdi, ancak o sıralar sözde komünist felsefesi yüzünden baskı alundaydı. 
Film birçok yerde yasaklandı ve Chaplin'in iş yapmayan ilk filmi oldu. 


MONSIEUR 
VERDOUX 


Yönetmen: Charles Chaplin 
Oyuncular: Charles Chaplin, 
Mady Correll, Allison Roddan, 
Robert Lewis, Audrey Betz, 
Martha Raye, Ada May 
Yapım Yılı: 1947 

Süre: 119 dakika 


13 AĞUSTOS i 27 AĞUSTOS 
POCKETFUL i BUONA SERA, 
OF MIRACLES i MRS. CAMPBELL 


Oyuncular: Glenn Ford, TE 
Bette Davis, Hope Lange, i Lollobrigida, Shelley Arthur O'Connell, Peter k ) Winters, Phil Silvers, Falk, Thomas Mitchell, | Peter Lawford, Teliy Edward Everett Horton | Savalas 


Yapım Yılı: 1961 i Yapım Yılı: 1968 
Süre: 131 dakika Süre: 109 dakika 
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Ayın en sıcak gününü yaşadığınızı varsayın. Sıcaktan korunmak için gazetelerden yelpaze veya şapka yapmak yerine sizi kendinize getirebilecek iki önerimiz var: Ya Tom Waits'le Goran Bregoviç'i aynı anda dinliyormuşsunuz hissi veren şarkıları seçin ya da aniden gelebilecek büyük bir dalganın yakınlarında durun. 


ğustos ayının insanı oturduğu yere mıhlayan sıcakları tüm mahlukatın sabrını zorluyor. Sokaktaki kedi bile 


A sanki kürkünü sırtından yırtıp ata- 


cakmış gibi kaşınıyor. Bu durumdan kurtulmak için kliması olan kötü bir bara girmektense sıkılana kadar arabayla dolaşmaya karar verdik. Fakat arabanın kliması önce tuhaf sesler çıkarıp sonra sıcak hava üfleyerek artık dayanacak gücü kalmadığını ispatladı. Bütün camları açıp yola devam edelim dedik, fakat hızla içeri giren sıcak rüzgârın yarattığı sersemlik daha çok canımızı sıktı. 

Güneş gözlüklerini çıkarıp buruşuk Hawaii gömleğine silen şöförün dikiz aynasına astığı kurukafa sırıtarak herkesi sırayla süzüyordu. Asfalttan çıkan dumanı görüp gerçekten “hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretüiği”ne inandığımız an yakındaki sahil kasabasında güzel müzikler çaldığı söylenen mekâna gitmeye karar verdik. 

Ancak bir arabanın geçebileceği genişlikteki patikanın bitiminde, sahil kenarına inşa edilmiş ve sarmaşıklarla kaplandığından olsa gerek'ol 


> 94 cnsc.e 


dukça serin görünen kulübeyi bulduk. Kapının önündeki taburede oturan kişi kafasındaki hasır kovboy şapkasını yavaşça gözünün önünden itip toz bulutu içinden gelen grubumuza baktı. Selam verip mekâna girdik fakat içeride müzik çalmıyordu. Bu gibi durumlar için: yanımızda bulundurduğumuz toplama kasedi çıkarıp barın ar kasında duran kişiye çekinerek uzattık. Dişleri- nin arasında tuttuğu otu dudakları arasında bir kez dolaştırıp sararmış parmaklarının ucuyla kasedi aldı ve ilk şarkıyı başlata, Hazmat Modi- ne'den Bahamut. 

Verdiğimiz siparişler ancak ikinci parça, 77 ya: şındaki kemancı ve solist Nicolae Neacin grubu Taraf de Haidouks'dan Carolina bittiğinde gele bildi. Hafif esen rüzgâr gözlerimizi yavaş yavaş kapatırken haklarında Barcelona'lı bir kabare grubu oldukları ve etkilendikleri müzisyenlerin başında Tom Waits'in geldiği dışında bir şey bilmediğimiz El Piano Ardiendo'dan La Revenja d'Una Estrella çalmaya başlamıştı. Grubun bu şarkısı şerefine kadehlerimizi havada tur attırma: ya başladığımızda ellerimizden damlayan sular: dan bardakların bile ter içinde kaldığını anladık. 


pe 


ni üzgâr gözlerimizi yavaş yavaş kapatırken Barcelona'lı bir j Ve etkilendikleri müzisyenlerin başında Tom 

ig cişinda haklarında bir şey bilmediğimiz El Piano 

dan la Revenja d'Una Estrella” çalmaya başlamıştı. 


tarzı Ouift, Nick Cave gibi “Pompadour” veya Lie Richard'ın “Conk” stülini deneyebilirdi. 
Eser hiçbirini beğenmiyorsa Robert Smith'inki gibi * Backcombine” yapabilirdi. Hangi modelin daha çok yakışacağınıtartışırken, arkamızdan gelen büyük dalga başta saçlarını beğenmeyen kişi olmak üzere tüm masayı bir anda ıslattı. Yerlerimizden firlayıp hızla kulübeden çıkarken The il Makes Tbree'den Old Number 7 çalıyordu: Arkamıza dönüp baktığımızda ise etrafta © kendi kuyruğunu kovalayan köpekten başka imi Kalmamış. 
Gülşah Güray 
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Kısa haberler 

m The Pixies, 2004 yılında 
Newport Folk Festivali'nde verdiği konser DVD)'sini 


Pixies: Acoustic - Live in 


a! AD YO v4 
KSEN9?6.2 
www.radioeksen.com 


Newport adıyla 22 1 RayıDavlesi 5.2 ae a Over My Head Ağustos'ta çıkarıyor. 2 öne YON m eu e ala rp NE İncinerate 3:- JohnnyCash seye... God's Gonna Cut You Down 

m Bon Dylan'ın yeni 4-Persephone'sBees .................... Nice Day albümü Modem Times 5. he Aütomalli sv. meva ama e e .Monster 
18 Ağüsime' yaymılaniyoz. 6 FrahkiBlack nes eme If Your Poison Gets You 
Şi ük Zalienni eliyle Saving Grace 

Bi Poaplelarme 02 e eee a alalamı laa Life Wasted 

m Fall OutBoydanPee ç.RHCR...................... Stadium Arcadium Weniz, Samuel L. 10 -Yeah Yeah'Yeahis....1..<. sr Cheated Hearts 


Jackson'ın oyuncuları arasında bulunduğu 
Snakes on a Plane filminin müziklerini hazırlıyor. 


B AC/DC solisti Bon 
Scott'un mezarındaki plaket geçtiğimiz ay çalındı. 


m Weezer dağıldı. Grubun son albümü 2005 tarihli 


Make Believe'di. 


m Yo La Tengo üç yıl aradan sonra yeni albümü 
I Am Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass'i 
11 Eylül'de piyasaya 
sürecek. 


m The Velvet 
Underground & Nico tüm zamanların en iyi çıkış 


Gülleri gördün mü? Bin tane rengi var. Bence gençler çok eğlenmeli, ama ben hiç de eğleniyor gibi görünmüyorum. 
Her zaman bu kadar içe kapalı değildim. Gittikçe yok 


albümü secildi oluyorum, bir sürü şeyden kaçınıyorum. Syd Barrett 
2 ğ 5 


International Time (veya IT) 1966 yılında İngiltere'de yayınlanmaya başlayan bağımsız bir yeraltı gazetesiydi. Editör ve yazarlar arasında John Hopkins (Hoppyl, Barry Miles ve Jim Haynes bulunuyordu. IT'nin ilk editörü oyun yazarı Tom McGrath'dı. Gazetenin siyah beyaz logosunda kullanılan fotoğraf ise sessiz filmlerin yıldızı Theda Bara'ya aitti. International Times'ın ilk sayısı 14 Ekim 1966'da The Roundhouse'da, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Pink Floyd'un kurucularından Syd Barrett'ın verdiği bir konserle piyasaya çıktı. Bu açılış İngiltere alternatif müzik tarihinin iki önemli devrimci hareketinden biriydi. İngiltere'nin daha sonra en önemli isimlerinden sayılacak feminist eleştirmen Germaine Culture, Space, Love O Greer, sair ve eleştirmen Jeff Nuttall ve and the İnvisible 2004 yılında hayatını kaybeden DJ John Peel'ın yazıları da yine bu dergide yayınlanmıştı. Gazetenin diğer önemli yazarları arasında Alex Trochi; William Burroughs ve Allen Ginsberg vardı. 
Derginin son sayısı 1974 yılının Ağustos'unda piyasaya çıktı. 


ROCK TARİHİNDE BU AY 
»» 4 Ağustos 1966 
Amerika'daki altı radyo istasyonu, John Lennon'ın 
“Beatles, İsa'dan bile daha popülerdir” sözleri üzerine grubun şarkılarını çalmayacağını açıkladı. 


>» 6 Ağustos 1981 
Dördüncü reggae festivali 
Sunsplash, Jamaica'da başladı. Konser veren sanatçılar arasında Bob 
Marley ve Jimmy Cliff vardı. 


> 7 Ağustos 1958 Bruce 
Dickinson doğdu. 


»» 10 Ağustos 1972 Paul ve Linda McCartney üzerlerinde keyif verici madde bulundurmaktan 
Gothenburg'da tutuklandı. 
Daha sonra ikisi de serbest bırakıldı. 


> 16 Ağustos 1977 Elvis 
Presley öldü. 


»» 17 Ağustos 1996 
Depeche Mode'dan Dave 
Gahan, Sunset Strip 
Oteli'nde bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. 


>» 18 Ağustos 1984 Duran 
Duran'dan Nick Rhodes ile 
Julie Ann Friedman, 
Londra'da evlendikleri düğünde pembe giydiler. 


>» 21 Ağustos 1952 Joe 
Strummer doğdu. 


»» 23 Ağustos 1973 Eric 

Burdon, Traffic ve Focus gibi grupların katıldığı ilk 
Reading Festivali başladı. 


>» 24 Ağustos 1956 
Londra'nın ilk rock 'nroll kulübü “Studio 51” açıldı. 


>» 30 Ağustos 1939 
BBC'nin ünlü DJ'i John 
Peel doğdu 


> 31 Ağustos 1986 Bob 
Geldof ile Paula Yates evlendi. 
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UCABİILEN DERGİ 


| 
>> AĞUSTOS sAYısı BAYİLERDE 


POSTERLERİ HEDİYE 


>> 
DÜNYA BASKETBOL SAMPİYONASI 


ZABB DÜNYA ŞAMPİYANASI ÖZEL! 
* Vi 


> 4 NE mr  V HE 
DEVN En 


A» KLASİK SAHNE “THE BOOK OF LIFE” 15 AĞUSTOS SALI SAAT 22:00 


eni milenyuma girerken yaşanan Y2K krizi ve bu durumdan kaynaklanan kıyamet söylentilerinden yola çıkan filmde, İsa Peygamber insanoğlunu yargılamak için yeniden dünyaya gönderiliyor. Ondan, “Yaşamın Kitabı'nı açması isteniyor. Yedi mühür de açıldıktan sonra kıyamet gerçekleşecek, ancak İsa'nın bu konuda bazı şüpheleri var. 
Kıyameti bekleyen insanların arasında dolaşan İsa, Şeytan'ın bu konuda diyeceklerini duymak için onunla bir barda buluşur. 
İsa Peygamber: İncil gerçeğinin aşikâr olduğunu düşünürdüm hep. Ama onun, benim adıma vaaz veren insanlar tarafından çarpıtılacağı hiç aklıma gelmezdi. 


(Seytan, İsa Peygamber'in hemen arkasında belirir. Birbirlerinin 


kadehlerini doldurup tartışmaya devam ederler.) 
Şeytan: Bu kadar ciddiye almamalısın. İnsanlar birbirini 


2000 S2EN EY... sai NASTLEY 


öldürmekten bile hoşlanır. Bu çok doğal. 

İsa Peygamber: Hayır, genelleme yapıyorsun. Bunu insanoğluna yapamazsın. Onlar çok karışıklar. 

Şeytan: Her şey böyle başlar. Onların özgür iradesinin cazibesi. 
Sevda. Sonsuz ihtimallerin heyecanı... Sonra farkına bile varmadan, insanoğlunun müptelası olursun. 

İsa Peygamber: Ben onların azmine hayranım. 

Şeytan: Hayret verici şeyler yapıyorlar. Şimdi de kendilerini icat 


ediyorlar. Yapay zekâ, sibernetik vesaire. 
İsa Peygamber: İtiraf edeyim, çok etkileyici. 


THE BOOK OF LIFE Şeytan: Elmaları armutlarla, koyunları keçilerle, tütünü ateş Yönetmen: Hal Hartley böceğiyle döllüyorlar. 

Oyuncular: Martin Donovan, İsa Peyeamber: Bu saçmalık. 

PJ. Harvey, Thomas Jay Ryan, yi İğ e R K 7 va Miho Nikaido, Anna Köhler, Şeytan: Aynı fikirdeyim. Organik hastalıkların bile sunisini Martin Pfefferkorn, Layla üretmeleri çok yakındır. Artık kendilerine olan takıntıları Alexander 

Yapım Yılı: 1998 bambaşka haller alacak. Açıkçası vakti de gelmişti hani. Tabii Süre: 63 dakika vakit varsa. 


(İsa Peygamber bu cümleden rahatsız olup kalkar ve başka bir 


koltuğa oturur. Şeytan gecikmeden onun yanında yerini alır.) 
İsa Peygamber: Vakit var. 

Şeytan: Emin misin? 

İsa Peygamber: Bu insanların seni haksız çıkarmaya yetecek kadar vakitleri var. 

Şeytan: Bundan şüpheliyim. 

İsa Peygamber: Hep böylesin. 


Me 98 cuzce 


Önemli olan rah güzelliği diyenlere; 


uru İoods ö ELISİ. 


Dogada ruhuna iyi gelecek'ne varsa, Duru Duş Jelleri M00DS serisinde. Kendini nasıl hissetmek istiyorsan, ona göre bir Duru seç. Egzotik diyarların büyüleyici kokularında kaybol... Rahatlamak mı istersin, enerjik olmak mı? Yoksa binbir gece masallarının 


bir kahramanı olmak mi? 


Şimdi istediğin gibisin. 
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Hızlı yaşayanlara! 


